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Zaterdag 12 april 2025, 25e jaargang no.  6 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

PALMPASEN ZONDAG 13 APRIL 2025 

10.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp Myanmar  

         2. Wijkkas Pauluskerk  

 

WITTE DONDERDAG 17 APRIL 2025  

Dienst van Schrift en Tafel 

20.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse 
 

Collecten: 1. ZOA 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

GOEDE VRIJDAG 18 APRIL 2025  

20.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse 
 

Collecten: 1. ZOA 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

STILLE ZATERDAG 19 APRIL 2025  

21.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse  
 

Collecten: 1. ZOA 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

PASEN ZONDAG 20 APRIL 2025  

10.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse  
  

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

BELOKEN PASEN ZONDAG 27 APRIL 2025 

10.00 uur:  Ds. A. Sneep, Amstelveen 

19.00 uur:  Taizéviering 

Collecten: 1.Werk van de Diaconie 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
    

 

 

 

 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

PALMPASEN ZONDAG 13 APRIL 2025  

10.00 uur:  Ds. D.M. van der Linde, Rotterdam 

15.00 uur: Gezinsdienst in Witte Kerkje 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp Myanmar 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Kees de Jong tel. 06-44123842 

Kinderkerk: Alle groepen  
 

WITTE DONDERDAG 17 APRIL 2025  

in Witte Kerkje  - Viering Heilig Avondmaal 

19.30 uur:  Ds. F. Bruintjes, Westbroek 

Collecten: 1. ZOA 

Autodienst: Frans Atsma tel. 06-16924549 

 

GOEDE VRIJDAG 18 APRIL 2025  

19.30 uur:  Ds. M. Rodenburg – Splint 
 

Collecten: 1. ZOA 

Autodienst: fam. Wijnen tel. 0346 - 261837 

 

STILLE ZATERDAG 19 APRIL 2025  

19.30 uur:  Ds. M. Rodenburg – Splint 
 

Collecten: 1. ZOA 

Autodienst: fam. Wijnen tel. 0346 - 261837 

 

PASEN ZONDAG 20 APRIL 2025  

10.00 uur:  Ds. M. Rodenburg – Splint  

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis    

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: F. Atsma tel. 06-16924549 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

BELOKEN PASEN ZONDAG 27 APRIL 2025 

10.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecten: 1. Werk van de Diaconie   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

         3. Extra voor wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Jan den Hartog tel. 06-54302974 

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3 
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WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 11 april 16.45 uur: Drs. M. Hekman - Klapwijk 

Vrijdag 18 april 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven 

Vrijdag 25 april 16.45 uur: Dhr. F. Vonk 

Vrijdag 2 mei 16.45 uur: Zr. M. Raassen 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken en is voor een periode van 3 weken. Kopij inleveren 

uiterlijk maandag 28 april 18.00 uur. 
 

 

 

A G E N D A 
 

12 april vanaf 8.45 uur Pieterskerk  

Wandelend naar Pasen 

 

13 april 15.00 uur Witte Kerkje 

Connect! Met God en elkaar 

 

M E D I T A T I E 
Meditatie 

Opstanding. Herschepping. Verandering tot vernieuwing 

Het hoogfeest van Pasen is het feest van het grootste 

mysterie van het christelijk geloven: het wonder van de 

opstanding. Alle eeuwen door is dit evangelie 

verkondigd, verhaald, verbeeld en bezongen. Er gaat een 

grote, sterke kracht en inspiratie uit van dit mysterie. 

Vanuit de eerste eeuwen zijn er nauwelijks afbeeldingen 

bekend die het ongrijpbare mysterie van de opstanding 

(resurrectio) tonen. Want hoe … is dit af te beelden? Wat 

laat je zien? En, meer dogmatisch gedacht: als de 

opgestane Christus zou worden afgebeeld, hoe zou dat 

dan moeten? Was de opgestane Christus nog mens en 

moet hij dus als mens worden afgebeeld? Of had Christus 

in zijn verheerlijking een goddelijke gedaante 

aangenomen en hoe moet dat dan worden gevisualiseerd? 

Met de opstanding zijn ook de vragen gerezen… 

 

Gelukkig is er het Woord. De getuigenissen velerlei, de 

vier evangelisten ieder met eigen accenten en tradities, de 

verkondiging van Petrus (Handelingen 2: 14 e.v., de 

‘eerste Paaspreek’) en ook van Paulus. Mannen én 

vrouwen treden op als getuigen van dit mysterie. Daarbij 

opgemerkt het inzicht van de joodse geleerde Lapide, dat 

‘alle getuigen zonen en dochters van Israël waren’, in het 

vrij onbekende boekje Opstanding. Een joodse 

geloofservaring (1983). 

Het Oude Testament kent enkele opstandingsverhalen uit 

de tradities over Elia (1 Koningen 17: 17), Elisa (2 

Koningen 4: 18 en 2 Koningen 13: 20), zoals we ook de 

verwachting erover aantreffen in bijv. Jesaja 26: 19. De 

bijzin uit Lucas 20: 27 over de ‘Sadduceeën, die 

ontkennen dat er een opstanding is’ en de uitleg die Jezus 

geeft op hun vragen, toont de voortgaande discussie die 

ook in de tijd van Jezus zelf gaande was. 

 

Opstanding draagt in de bijbelse tradities de boodschap 

van herleven, herschapen worden. Leven dat weer 

toekomst krijgt, door de verdrukking van de doodsangst 

heen. Zoals het oude volk Israël het pesachmaal vierde 

(Exodus 12) en later op hun vlucht uit Egypte voor de zee 

stond en geen toekomst meer zag (Exodus 14), maar tóch 

tussen de dreigende macht – de zee – een weg vond, en 

een toekomst. Het prachtige lied van Mozes bezingt dit 

evangelie: ‘De HEER is koning voor eeuwig en altijd!’ 

(NBV 2004). 

Opstandingskracht is ommekeer (in het Grieks: 

‘metanoia’): verandering tot vernieuwing. Alle 

ontmoetingen in het evangelie van Jezus die mensen 

ontdekt in hun situatie van mens-zijn getuigen van deze 

verandering, denk aan Zacheüs die uit de boom kwam 

(Lucas 19) en zovele anderen. Zo bezien is heel het 

evangelie paasevangelie. Het is ook de bedoeling van het 

geschrift om het jaarlijks van voor af aan steeds weer te 

herlezen. Het einde is het einde niet, het is het nieuwe 

begin. Het leven als Godsgeschenk is en blijft in Gods 

hand. Zoals Jezus antwoordt in Lucas 20: 38 ‘Hij is geen 

God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn 

allen in leven.’ 

 

Als christelijke geloofsgemeente lezen wij vooral de 

getuigenissen van het Nieuwe Testament. Zij vormen 

voor ons de toegang tot het geloven in de Levende God. 

Via de levenswijze en de opstanding van Christus komen 

wij op het spoor van de hoge betekenissen van zegenen, 

genezen en vergeven. Het geeft ons leven de glans van 

Gods koninkrijk. 

De betekenis voor ons als gelovige mens komt tot uiting 

in de ontmoeting van Jezus met Maria in de tuin van het 

graf, Johannes 20: 16. De Opgestane noemt haar naam – 

zij had hem nog niet herkend …!? – en pas als zij zijn 

stem hoort, draait zij zich om … herkent hem en noemt 

hem ‘rabboeni’, ‘meester’. De relatie wordt hersteld en 

vernieuwd. Er gloort nieuw leven in het licht van deze 

opstandingsontmoeting. 

 

Relaties herstellen is onderdeel van verzoening. Dat blijft 

Jezus ook doen in het eerste einde van het 

Johannesevangelie, met Thomas (20: 24-29). En ook in 

het extra eindhoofdstuk 21, als Jezus de relatie met zijn 

geloofsleerlingen herstelt, nadat ze weer aan het vissen 

waren gegaan … terug naar het oude leven? En vooral 

met Simon Petrus: ‘weid mijn lammeren, hoed mijn 

schapen, weid mijn schapen’. Tegenover een drievoudige 

ontkenning staat een drievoudige vergeving. De gedachte 

achter dit toegevoegde hoofdstuk (vgl. 20: 30-31 met 21: 

24-25) zou wel eens de centrale rol van Petrus kunnen 

zijn, die in de vroege kerk al groeide. Die zich ook lezen 

laat in het extra vers dat in sommige handschriften volgt 

op Marcus 16: 8, ‘Alles wat hun opgedragen was, 

meldden zij in het kort aan de kring rond Petrus. Daarna 

stuurde Jezus zelf zijn leerlingen eropuit om van het 

oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke 

boodschap van de eeuwige verlossing te verkondigen. 

Amen’. 

 

Het intrigerende mysterie van Pasen maakt geloven 

spannend. Van ons wordt namelijk ook iets gevraagd, 
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namelijk wie Jezus voor ons is, hoe wij hem zien, hoe wij 

in hem geloven. Denk aan het prijswinnende boek van 

Willem Jan Otten en Paul van Dongen, Wie zeggen de 

mensen dat Ik ben? (Skandalon, 2024). Het is dit gesprek, 

deze uitnodigende vraag van Jezus zelf (Matteüs 16: 13), 

die ons al 2000 jaar gaande houdt en in ons het visioen 

van Gods rijk bewaart. Simon Petrus gaf zijn antwoord, 

vers 16). Zovele bijbelse getuigen gaven hun eigen 

antwoord. En wat is ons, uw antwoord? 

 

De opstandingskracht van God die zich manifesteerde in 

het mysterie van Christus’ opwekking inspireert ons op-

nieuw tot een liefdevolle en barmhartige levenshouding 

van hoop. Ondanks de vele aangrijpende ellendige 

berichten die uit de wereld tot ons komen. Dat wij niet 

wegkijken, onze ogen sluiten. Maar dan ook opstaan als 

‘Paasmensen’. 

 

‘Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde sterker dan 

haat.  

Licht is sterker dan duister, leven sterker dan dood. 

Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij, sinds Hij ons 

liefhad.’ (Desmond Tutu) 

 

Gezegende vieringen en Paasdagen toegewenst.  

ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag;  

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:                    Noortje Mur 

                                email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:           W. Mur, tel. 266842, 

                                email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:                 www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:        John van den Bosch,  

                                email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

                                tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 
Bij de diensten 

Komende zaterdag is er weer een hele groep 

gemeenteleden die “Wandelen naar Pasen” op de 

zaterdag voordat de Goede- of Stille Week met 

Palmpasen begint. Tijdens de drie dagen voor Pasen, het 

“Paastriduüm”, zijn er in samenwerking met de NGK 

vespers en vieringen. De diepte en betekenis van wat er 

gebeurt voor- en tijdens het lijden, sterven en de 

opstanding van Christus dringen door tot in ons hart. We 

hopen deze vieringen met velen van u mee te mogen 

maken.   

Op 13 april (Palmzondag) gaat ds. Van der Linde uit 

Rotterdam voor. Tevens bereiden we ons dan voor op het 

Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. Diezelfde dag is 

er ook een gezinsdienst in het Witte Kerkje, en wel om 

15:00uur ’s middags, waar de gezinnen uit de Pieterskerk 

ook weer welkom zijn. 

Op 17 april (Witte Donderdag) gaat om 19:30uur ds. 

Bruintjes uit Westbroek voor. Deze gezamenlijke viering 

vindt plaats in het Witte Kerkje. 

18 April (Goede Vrijdag) zal om 19:30uur een ingetogen 

gezamenlijke viering plaatsvinden in de Pieterskerk, uw 

wijkpredikant verzorgt de dienst. 

Op 19 april (Stille Zaterdag) wordt er om 19:30uur een 

gezamenlijke vesper gehouden in de Pieterskerk waar 

eveneens ds. Rodenburg voor zal gaan.  

Zondag 20 April vieren we het feest van de opstanding! 

Ds. Rodenburg verzorgt ook deze feestelijke dienst.  

Op 27 april zal ds. Aarnoutse van wijkgemeente 

Pauluskerk de dienst verzorgen. 

Tijdens de vieringen en vespers in de Stille Week 

verlaten we de kerk ’s avonds in alle ingetogenheid. Op 

de zondagmorgen ontmoeten we u uiteraard graag voor 

een kopje koffie of thee met iets lekkers. Heel graag tot 

dan!  

 

Uit de gemeente 

Er zijn geen berichten uit de gemeente. Wel zijn er 

mensen aan wie we denken en voor willen bidden, die 

misschien niet met naam en toenaam in kerknieuws 

willen staan. We denken aan wiens gezondheid achteruit 

gaat, voor wie de uitkomst van onderzoeken onzeker zijn, 

wie op het oog gezond is maar toch worstelt met 

onderliggend lijden, fysiek of mentaal. Het zijn zaken 

waar men soms liever niet met iedereen over praat. Heeft 

u echter toch behoefte aan een luisterend oor, een 

bemoedigend woord of gebed? Schroom dan niet contact 

op te nemen met uw predikant, of kom langs op het in-

loopspreekuur ‘s vrijdags van 11:00-12:00uur. 

 

Afwezigheid predikant 

De week na Pasen (21-27 april) heeft ds. Rodenburg een 

weekje vrij en is zij afwezig. Die week is er ook geen 

inloopspreekuur op vrijdagmorgen. 

Ook 12 en 13 mei is zij niet beschikbaar in verband met 

de verplichte nascholing voor beginnende predikanten op 

Hydepark in Doorn.Indien er behoefte is aan 

crisispastoraat gedurende deze perioden: neem contact op 

met de kerkenraad via Frans Vonk (06 - 53 27 55 96,  

frans.vonk@hotmail.com). 

 

Avondmaal in de Stille Week 

Sinds enkele jaren gedenken het Witte Kerkje en de 

Pieterskerk in de Stille Week samen de gebeurtenissen 

die geleid hebben tot het offer dat Jezus voor ons bracht 

aan het kruis in verschillende samenkomsten. Voorheen 

werd daarbij op Goede Vrijdag het avondmaal gevierd. 

Ds. Frank Schneider heeft indertijd een stuk geschreven 

waarin hij uitgebreid de verschillende kanten van de 

keuze voor Goede Vrijdag dan wel Witte Donderdag 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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voor het vieren van het Heilig Avondmaal belichtte. In 

het verdere verleden werd op Witte Donderdag geen 

viering gehouden, waardoor Goede Vrijdag 

vanzelfsprekend het meest geëigende moment was de 

maaltijd met elkaar te vieren. Zo werd het een verdieping 

van onze bezinning op het lichaam van Christus dat voor 

ons geleden heeft en gebroken is aan het kruis. 

“Tegelijk, een viering op Witte Donderdag heeft ook iets 

heel moois,” zo schreef ds. Frank. “In de Stille Week de 

Bijbelverhalen lezen en overwegen, de gang volgen die 

Jezus ging. Je voelt daarin iets van gelijktijdigheid, en je 

komt heel dichtbij het moment waarop Jezus dit 

bijzondere teken aan de kerk heeft gegeven. Vanuit dat 

oogpunt is Witte Donderdag een zeer geschikt moment.” 

Afgelopen jaar werd het avondmaal op Witte Donderdag 

gevierd en ook dit jaar zal dat weer zo zijn. Wij hopen 

dat niet het moment of de plaats van het avondmaal voor 

u doorslaggevend is, maar eerder de vraag hoe we in de 

dagen voor Pasen gezamenlijk als broeders en zusters, 

lichaam van Christus, gehoor kunnen geven aan de 

opdracht die Jezus zijn leerlingen gaf. Dat we sámen in 

het mysterie van dit sacrament mogen delen in de Stille 

Week. Het is ons gebed dat we elkaar bij de verschillende 

vieringen mogen treffen, op weg naar het feest van de 

opgestane Heer. Wees van harte uitgenodigd! 

Namens de moderamina van de Pieterskerk en het Witte 

Kerkje, ds. Mariëlle Rodenburg 

 

Van onder de toren 

Onlangs was ik bij 

iemand op pastoraal 

bezoek toen de vraag 

voorbij kwam: “Is het 

nou wat je ervan 

verwacht had, hier in 

Breukelen?” Ik vind het 

altijd bijzonder als de 

rollen in een pastoraal 

gesprek ineens 

omdraaien: ik ben niet 

meer het luisterend oor, 

maar men stelt dan 

plots vragen aan mij 

waar ik even over na 

moet denken. Misschien is het een teken dat ik te lang 

blijf hangen! Maar nee, laat ik het interpreteren als een 

warme interesse in het welzijn van de predikant. 

Aankomende zomer ben ik alweer twee jaar uw 

predikant. Sinds de jaarwisseling heb ik eindelijk het 

gevoel dat het stof wat begint neer te dalen. Alles voelt 

meer en meer “eigen”. Want wat was het een 

omschakeling: van geestelijk verzorger in de provincies 

Groningen/ Drenthe, naar dorpspredikant in het hart van 

het land, het mooie Breukelen. Van te voren realiseer je 

je niet hoeveel impact zo’n verhuizing, nieuwe rol met 

andere verwachtingen, en een nieuwe gemeenschap zal 

hebben. Het is echt een “life-event” en de afgelopen 1,5 

jaar denderde ik maar door om alles een beetje op de rit 

te krijgen. Over de verwachtingen en verlangens van 

gemeenteleden kom ik regelmatig te spreken. Mij lijkt 

het in een tijd, waarin de landelijke trend is dat kerken 

krimpen, wijs om realistisch en nuchter te zijn over wat 

ik als predikant kan betekenen, waar we als kerk staan, 

wat er voor ons ligt en om bedachtzame plannen te 

maken voor de lange termijn. Trouw zijn aan het Woord  

van God en wat Hij ons opdraagt; als gemeenschap 

oprecht proberen de liefde van Christus uit te dragen in 

de wereld; dát zijn de zaken waar het voor mij om draait. 

Daar is een zekere ontspannenheid en een basaal 

vertrouwen op de Heer voor nodig. Hoe het allemaal zal 

lopen in de verre toekomst ligt niet in onze hand, maar 

we wachten niet noodlijdend en angstvallig af. Want wat 

zetten veel mensen zich in voor de kerk en voor het 

Koninkrijk van God! Wat is er veel wat ons gegeven is 

om van te delen! Denk aan de goed bezochte diaconale 

sponsor maaltijd, aan het vele vrijwilligerswerk dat onze 

gemeenteleden doen buiten de kerk, maar ook het gevoel 

dat we sámen kerk zijn. Dan gebeuren er soms 

wonderlijke dingen. Ik noem het maar “knipogen van de 

Heer”. Dan meldt een jongen als Abe zich spontaan bij 

de predikant om zich te laten dopen. Of verschijnen er 

plots mensen die we van vroeger kennen in de kerk, die 

we met ópen armen mogen ontvangen! Preek ik de kerk 

vol? We mogen altijd hopen, maar ik heb vanaf het begin 

gezegd dat dat geen realistische verwachting is. Het zou 

ook niet per se goed zijn als een predikant zo’n grote 

factor zou zijn in het welzijn van een gemeente. Een 

predikant is immers per definitie een voorbijganger. Het 

is de gemeenschap zelf, waar de Heilige Geest werkt, die 

ons is gegeven als familie, als duurzame plaats van 

waaruit wij de opdracht die God ons gegeven heeft met 

vallen en opstaan proberen te realiseren: het goede 

nieuws de wereld inbrengen en mens naar Zijn hart te 

zijn. Het is Zijn kerk, op Hem mogen we bouwen. Laten 

we met deze gedachte Pasen tegemoet gaan. Het feest 

van de hoop. Hallelujah!  

Hartelijke groet, ds. Mariëlle 

 

Achteringang is weer open! 

Sinds het ingaan van de zomertijd is de achteringang van 

de kerk op zondagmorgen weer open. 

Bert van der Dussen 

 

Vlaggen vanaf de toren, vrijwilligers gezocht! 

Op zaterdag 26 april, Koningsdag (dit jaar), op zondag 4 

mei  en op maandag 5 mei wordt de vlag uitgestoken 

vanaf de toren van de Pieterskerk. 

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet langer toegestaan 

dat ik alléén de toren beklim. Ik ben dan ook op zoek 

naar mensen die het leuk vinden om, in tweetallen, de 

vlag uit te steken en/of de vlag in te halen. Als zich 

voldoende mensen aanmelden zouden we een 

roulatieschema kunnen maken. Ik heb de laatste 10 jaar 

de vlag uitgestoken en weer ingehaald en zou het ook fijn 

vinden om een keer te kunnen overslaan. 

Meld je aan en kom genieten van een prachtig uitzicht 

over Breukelen en omgeving! Bel of mail me of stuur een 

berichtje via WhatsApp of Signal. 

Bert van der Dussen, 06 12039954 of 0346 264228,  

bert.vd.dussen@gmail.com 
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3 mei a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk 

Zaterdag 3 mei willen we de Pieterskerk weer 

schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u 

welkom op 3 mei om 09.00 uur. De koffie en thee staan 

klaar.  Met alvast onze hartelijke dank!   

Jan Winkel tel. 0346-241144 

 

Connect! Met God en elkaar’ 

Save the date! Op zondagmiddag 13 april (15:00-16:15) 

komt het team van Xpeditie 3.6.0. een ‘dienst’ bij ons 

verzorgen met het thema ‘Connect! Met God en elkaar’. 

Het is een samenzijn voor jong en oud; iedereen kan 

meedoen. Samen duiken we de Bijbel in en ontdekken we 

hoe God ons met elkaar en met hem verbindt. 

Zet hem vast in je agenda. Meer info volgt. 

Groeten van de jongerenraad 

 

Bedankt! 

Aan de gemeenteleden, Hierbij wil ik íedereen bedanken 

voor de vele mooie kaarten, telefoontjes en bezoekjes aan 

huis tijdens mijn ziek zijn. Het heeft mij heel goed 

gedaan.  

Een hartelijke groet van Jannie Boele, Griftenstein 18. 

 

Bedankt 

Bedankt voor alle kaarten, mails, telefoontjes, en 

whatsapp berichten die heb mogen ontvangen voor het 

verblijf in ziekenhuis en het weer thuis komen. 

Het heeft mij een heel goed gevoel gegeven dat de 

gemeente zo met me heeft meegeleefd. Dank daarvoor. 

Gert Lodder. 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 

De Paasdatum … 

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste 

volle maan in de lente. Daarover werd reeds tijdens het 

eerste Concilie van Nicea (325) nagedacht en werd een 

methode van berekening gevonden. Veel later in de tijd 

ontstond er verschil van mening tussen de kerken van het 

Oosten en het Westen. Dit jaar vieren deze kerken Pasen 

op dezelfde datum, dat is bijzonder. Er gaan 

tegenwoordig stemmen op om te streven naar één 

gezamenlijke paasdatum. De oecumenische gezindheid 

streeft naar eenheid, ‘unam Sanctam’: ‘één heilige, alge- 

mene, christelijke kerk’.  

 

Vieren 

Op Palmzondag begint de Stille (Goede) Week. Het 

evangelie, Lucas 19: 29-40,  leest over de intocht van 

Jezus in Jeruzalem, als een van de vele pesachpelgrims 

optrekkend naar de tempel. Men riep en zong woorden 

van Psalm 118: 26 (‘Benedictus’): ‘Gezegend hij die 

komt als koning in de naam van de Heer!’ De evangelist 

parafraseert het psalmvers met de toevoeging ‘koning’ en 

ook ‘vrede in de hemel’. Het is de viering van 

ambivalentie: vreugde en opgetogenheid en tegelijkertijd 

de naderende dreiging. Beide accenten klinken door in 

het woord ‘Hosanna’. De kinderen dragen hun vrolijke 

palmpaasstokken in ons midden. 

Dan volgen de oecumenische vieringen van Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Het ritueel 

en het evangelie geleiden al onze gevoelens en gedachten 

in deze tijd van ons leven, de zorg, de angst, de hoop, de 

vreugde. Het is onze doortocht naar Paasmorgen, door 

het diepe donker naar het lieve licht, waarzonder wij niet 

kunnen bestaan. Kunst van de hand van Paul van Dongen 

legt hier en daar een accent in de vieringen. 

 

Op Witte Donderdag, 20 uur lezen we naast Exodus 12 

uit het Evangelie van Johannes 13 en 14. De cantorij 

zingt het prachtige ‘Ave verum corpus’ (William Byrd) 

en ook de ‘Short mass in C’ van Richard R. Terry: Kyrie, 

Gloria, Sanctus en Benedictus, Agnus Dei (‘Lam Gods, 

dat de zonden der wereld wegdraagt’). We vieren de 

Maaltijd van de Heer in een kring, een ieder is welkom in 

de gemeenschap van geloof in Gods trouw en liefde. 

De viering van Goede Vrijdag, 20 uur opent met Psalm 

22 en ook zingen we samen het lied van J.W. Schulte 

Nordholt: ‘O liefde die verborgen zijt’. Naast Exodus 12 

klinken ook de woorden van de profeet Hosea en het 

Passie-evangelie van Johannes 18 en 19. Onder het kruis 

klinkt het Beklag Gods, ‘Mijn volk, wat heb ik u 

misdaan…?’ We bidden het Avondgebed van Martin 

Luther. 

In de Paaswake, 21 uur verwelkomen we het Licht van 

Christus, dat alle duisternis verbreekt. De kerkklokken 

van de Johannes de Doperkerk zullen dan luiden. We 

horen de lezingen uit Genesis 1, Exodus 14, Jesaja 55, 

Romeinen 6, de doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 

klinken voorafgaand aan de lezing van het Paasevangelie 

Lucas 24. De cantorij zingt ‘Christ our Passover’ van 

John Goss, naar 1 Korinte 5: 7b-8. Wij vieren de 

wonderlijke opstanding, het mysterie van ons geloven. 

 

Op Paasmorgen klinkt het Opstandingsevangelie, 

Johannes 20: 1-18. In de vroege stilte van de tuin, als de 

vrouwen op weg gaan naar het graf, is het wonder reeds 
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geschied. De steen van het graf weggerold, er is 

consternatie, niet begrijpen, allerlei vreemde gevoelens 

op zoek naar de betekenis van dit alles. Dan is er de 

ontmoeting van Maria met de opgestane. Zij herkent hem 

eerst niet, pas later wanneer ze zijn stem herkent. Dán 

draait zij om – omkering – en noemt zij hem ‘Rabboeni’ 

– meester. Het wonder van de opstanding brengt ons 

opnieuw in relatie met de Levende. Voordat de dienst om 

10 uur begint, zingen we enkele geliefde paasliederen. 

Laat de lofzang klinken! En wensen wij elkaar gezegende 

en vreugdevolle Paasdagen toe. 

 

In en uit de gemeente 

Op 16 maart overleed in De Aa Pieternella Maria (Nellie) 

van der Schaft-den Butter, zij werd 87 jaar. Al in de 

zomer van 1986 verloor zij haar geliefde man Henk. De 

familie nam in besloten kring afscheid van haar. Wij 

wensen de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en 

troost toe. 

 

Gesprekskring ‘Rondom christelijk geloven’ 

Het is aangenaam te vernemen dat er belangstelling is om 

met deze kring door te gaan, na de geplande vijf avonden 

door het seizoen. Ik bekijk de mogelijkheden voor 

nieuwe data, op donderdagavonden. Graag zou ik horen 

wie interesse heeft.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

10 mei, naar Hanzestad Deventer 

Op een zaterdag 10 mei begeven we ons naar de 

Hanzestad aan de IJssel, Deventer. We ‘wandelen langs 

protestantse sporen’. Deventer behoort tot de oudste 

steden van Nederland. In bronnen van het bisdom Utrecht 

uit de 8e eeuw wordt de stad al genoemd. Waarschijnlijk 

is de stad gesticht door de Angelsaksische missionaris 

Lebuïnus die in 768 de IJssel overstak en er een kerk 

bouwde. In de 15e en 16e eeuw was Deventer het 

centrum voor geestelijke hervorming met Geert Grote als 

belangrijkste persoon. Rond 1500 gold de stad als 

belangrijkste humanistische boekdrukcentrum van 

Noord-Europa. Ook de namen van Jacob Revius (1586-

1658) en Etty Hillesum (1914-1943) zijn aan deze stad 

verbonden. Genoeg aanleiding om deze stad te bezoeken. 

We vertrekken om 9 uur bij de Pauluskerk, hopelijk lukt 

het om samen te rijden. 

Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via 

predikant@pauluskerkbreukelen.nl of Hans Schriever via 

coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl. 

 

Zin op het web 

De site www.liedboekcompendium.nl biedt achter-

grondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit 

het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. 

Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici 

hebben deze toelichting speciaal voor deze website 

geschreven. Er is inmiddels een flink aantal liederen 

besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe 

besprekingen geplaatst worden. Van diverse liederen zijn 

bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe 

beschikbaar zal zijn.  

Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin 

uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel 

behandeld worden. Ook kunt u biografische gegevens 

over dichters, componisten en schrijvers van 

toelichtingen en artikelen vinden. 

 

Bericht van de kerkenraad Pauluskerk 

De kerkenraad van de wijkgemeente Pauluskerk 

vergadert op donderdag 10 april. Er zijn op voorhand al 

enkele zaken die ik met u wil delen. De ambtstermijn van 

Frieda Stoof - van Ewijk eindigt en zij heeft aangegeven 

te willen stoppen als diaken. We hebben alle begrip voor 

haar besluit: gezondheid gaat voor alles! In de dienst van 

15 juni zal aandacht zijn voor haar afzwaaien. Een 

nieuwe diaken wordt gezocht. Ook de ambtstermijn van 

Dick Hogeweij als diaken loopt af. Dick heeft 

aangegeven een tweede termijn aan te willen gaan. Daar 

zijn we enorm dankbaar voor! Tijdens de gemeenteavond 

van 12 maart j.l. heeft de kerkenraad aangegeven ook nog 

op zoek te zijn naar een ouderling pastoraat, naast Henk 

Bomas. Daarvoor zijn nog geen gegadigden. Ik hoef u 

niet te vertellen dat het van groot belang is dat 

gemeenteleden ook openstaan voor het ambt, zodat de 

gemeente niet in de situatie komt dat het kerkbestuur 

geen goede vertegenwoordiging meer vormt van de 

gemeente. Er wordt een beroep gedaan op een ieder die 

deze verantwoordelijkheid wil en kan aangaan. De 

kerkenraad zal op 10 april in gesprek gaan met een 

afvaardiging van de kunstcommissie. Wij zijn blij met 

het werk dat zij verrichten en dat de openstelling van de 

kerk op donderdag, vrijdag en zaterdag mogelijk maakt. 

En interessant voor voorbijgangers. Ook zij kunnen 

versterking gebruiken. Verder staat op de agenda de 

samenwerking binnen de Protestantse Gemeente 

Breukelen waar we ons zorgen over maken. De 

bespreking van “De toekomst van de kerk” hangt 

daarmee samen.   

 

Nieuwe antependia 

Goed nieuws: de nieuwe antependia (kanselkleden) zijn 

aangekomen en zullen binnenkort in gebruik worden 

genomen. Dankzij gulle schenkers komt er toch ook een 

roze en worden twee van de vier andere kleuren (groen, 

wit, rood en paars) ook door een gemeentelid 

aangeboden. Ik denk dat ik namens de gehele gemeente 

spreek als ik zeg dat wij hen daar zeer erkentelijk voor 

zijn!   

Hetty Veneklaas, hetty.veneklaas@gmail.com, 06 

18993106. 

 

Oprichting Stichting Educatie en Herdenking WO II 

Nederlands-Indië (Stichtse Vecht) 

Ieder jaar wordt er op 15 augustus in de Pauluskerk 

stilgestaan bij de bevrijding van Nederlands-Indië. Een 

initiatief ontstaan tijdens een bezoek van gemeenteleden 

aan Israël. De laatste jaren is er vanuit de gemeente 

Stichtse Vecht belangstelling en waardering voor deze 

herdenking en  burgemeester Ap Reinders is een 

regelmatige spreker op die dag in de Pauluskerk. Naast 

deze herdenking zijn diverse inwoners van Breukelen 
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bezig om aan leerlingen van basis- en voortgezet 

onderwijs gastlessen te geven over Nederlands-Indië, de 

omstandigheden en latere gevolgen van de tweede 

wereldoorlog in dat deel van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Het initiatief is genomen om gezamenlijk 

op te trekken. Daartoe is op 12 maart jl de Stichting 

Educatie en Herdenking WO II Nederlands-Indië 

(Stichtse Vecht) opgericht. De stichting heeft naast het 

herdenken van alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan 

en de daaropvolgende dekolonisatieoorlog als doel het 

bevorderen van bewustwording, met name onder jongere 

generaties van de impact van de tweede wereldoorlog in 

voormalig Nederlands-Indië, met aandacht voor 

parallellen met actuele gebeurtenissen in de wereld. Dit 

jaar staan wij stil bij 80 jaar bevrijding. Voor meer 

informatie of vragen, neem contact op via: 

indiewo2sv@gmail.com 

Namens de stichting:  Andries van Gijn 

 
 

D I A C O N I E 
Diaconie collecte 13 april Kerk in Actie – Noodhulp 

Myanmar 

Myanmar, een land dat zich al in een crisis bevindt, is 

getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum van 

de beving, die meerdere landen in Zuid-Oost Azië trof, 

ligt in het midden van Myanmar. De beelden laten 

grootschalige verwoesting zien. De regering heeft de 

noodtoestand uitgeroepen. 

 
De bevolking van Myanmar lijdt al jaren onder 

het voortdurende geweld en toenemende voedseltekorten. 

Meer dan 3,5 miljoen mensen zijn op de vlucht, ruim 20 

miljoen mensen hadden al voor deze aardbeving dringend 

hulp nodig. Daar komt deze ramp nu bovenop.  

In Myanmar zijn al duizenden doden en gewonden. De 

regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en de 

internationale gemeenschap om hulp gevraagd.  

 

Drie van onze partnerorganisaties in Myanmar bevinden 

zich in de zwaarst getroffen regio, vlakbij het epicentrum. 

Zij geven aan dat de schade immens is. Gebouwen, 

wegen, ziekenhuizen en bruggen zijn vernield. Veel 

mensen hebben geen toegang tot water, voedsel of 

electriciteit. Zaterdagochtend meldde een van onze 

collega's in Myanmar een heftige naschok in Mandalay. 

Samen met onze partnerorganisaties zijn we direct 

begonnen met het bieden van noodhulp, onder meer in de 

zwaargetroffen regio Mandaly. Die hulp bestaat op dit 

moment vooral uit eerste levensbehoeften zoals tijdelijk 

onderdak, eten en schoon drinkwater. Ook via 

organisaties uit het internationale netwerk ACT Alliance 

(Action by Churches Together) bieden we noodhulp.  

Meer hulp is dringend nodig! Geen daarom asjeblieft via 

het programma Noodhulp van Kerk in Actie! Je gift 

maakt niet alleen levensreddende hulp mogelijk, het is 

ook een hart onder de riem voor de bevolking van 

Myanmar, die zich vaak vergeten voelt.  

 

Diaconale collecte 17, 18 en 19 april ZOA 

 

In de Stille Week voor 

Pasen collecteren we op 

Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Stille Zaterdag 

voor het werk van ZOA. 

Dit keer specifiek voor de 

hulp in Sudan. Een land wat vergeten dreigt te raken 

tussen alle andere grote conflicten in de wereld die onze 

aandacht opeisen. 

De toekomst van Sudan is onzeker 

Sudan kent een lange geschiedenis van conflicten. 

Honderdduizenden mensen in het land lieten het leven 

door geweld en misdaden tegen de menselijkheid. Even 

leek er hoop op verandering, tot in april 2023 hevige 

gevechten uitbraken tussen rivaliserende groepen en het 

nationale leger. Sindsdien gaan beschietingen en 

plunderingen onverminderd door, en zijn miljoenen 

Sudanezen op de vlucht geslagen. 

De strijd vindt vooral plaats in en rond de hoofdstad 

Karthoum, maar ook in de regiostaten Darfur en 

Kordofan. Honderden burgers zijn omgekomen. Steeds 

meer verhalen van verkrachtingen, platgebrande dorpen 

en massagraven komen naar buiten. De inflatie is enorm 

en er is werkelijk gebrek aan alles: water, eten en 

brandstof. 

Het aantal ontheemden neemt toe: nu al ruim 10,7 

miljoen. De meesten van hen zijn naar veiliger gebieden 

binnen de landsgrenzen gevlucht. De rest is de grens 

overgestoken naar buurlanden Egypte, Zuid-Sudan en 

Tsjaad. Meer dan de helft van vluchtelingen zijn 

kinderen.  

Meer dan 6 miljoen mensen zijn één stap verwijderd 

van hongersnood en ruim 14 miljoen kinderen in Sudan 

hebben humanitaire hulp nodig, zeggen VN-organisaties. 

In het relatief veilige oosten van Sudan startte ZOA 

daarom meteen met een noodhulp-programma. Veel 

mensen zoeken daar hun toevlucht, in Gedaref. In die 

regio woonden al veel vluchtelingen uit Ethiopië. ZOA 
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helpt met schoon drinkwater, voedseldistributies, 

onderdak en hygiënepakketten. Omdat de gevechten 

onverminderd door gaan, is noodhulp voorlopig nog hard 

nodig. 

De collecte van harte bij u aanbevolen. 
 

Diaconie collecte 20 april – Werkgroep Nieuwersluis 

Vandaag 

collecteren we voor het werk van de werkgroep 

Nieuwersluis. De werkgroep is actief in de 

vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Zij is daar tot steun 

voor de vrouwen die daar om een of andere reden 

gevangen zitten. Dit doen ze op zowel materieel als 

geestelijk vlak. Mooi werk om vanuit de kerken te laten 

zien dat we geven om mensen doe opgesloten zitten, 

zonder over hen te oordelen.. Dit is één van de werken 

van barmhartigheid waarover we kunnen lezen in de 

Bijbel in Mattheus 25 waar Jezus zegt:   “Ik zat in de 

gevangenis en jullie kwamen naar Me toe”. De 

leerlingen begrijpen het niet en vragen: “Wanneer was U 

ziek of in de gevangenis en hebben we U bezocht?” 

Waarop Jezus zegt: “Toen jullie die dingen voor één van 

mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben 

jullie ze ook voor Míj gedaan” 

Van harte bij u aanbevolen. 
 

Diaconie collecte 27 april – Werk van de Diaconie 

Deze zondag collecteert de Diaconie voor haar eigen 

werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan de 

lunchbijeenkomsten die er het afgelopen seizoen zijn 

geweest, de middagen waarop bloemstukjes worden 

gemaakt, de attenties die op gezette tijden verzorgd 

worden, etc. 

Ook deze collecte van harte bij u aanbevolen. 

 

 
Sponsormaaltijd 

Vrijdag 28 maart jl. was de sponsormaaltijd voor 

Beautiful Kidz of Namibia.  

We mogen terugzien op een succesvolle, gezellige avond. 

Er waren 42 gasten die hebben genoten van een lekker 

drie-gangen diner, waarbij er keus was uit verschillende 

voor- hoofd- en nagerechten.  

Alles met een Namibische / Zuid  Afrikaanse twist. De 

diakenen hebben hun best gedaan hun kookkunsten te 

benutten.  

De opbrengst van de avond is 1271 euro. Een prachtig 

bedrag wat inmiddels 

is overgemaakt aan de 

stichting.  

De medewerkers in Nederland hebben ons hiervoor 

hartelijk bedankt. 

Iedereen heel hartelijk 

dank voor de inzet, 

aanwezigheid en 

bijdragen. Op naar de 

volgende keer! Wat 

voor keuken het dan 

zal worden is nog even 

de vraag….. 

 
 

Graag Gedaan en HIP 

Helpt Stichtse Vecht 

zoeken chauffeurs 

 

 

 

Vrijwel dagelijks is een aantal van onze vrijwilligers 

actief als chauffeur voor inwoners, die niet (meer) in staat 

zijn zelfstandig te reizen. Het gaat meestal om een ritje 

naar de dokter of het ziekenhuis, maar het kan ook een 

bezoekje zijn aan de bingo, de kapper of de supermarkt. 

Voor deze ritjes geldt een kilometervergoeding, die direct 

met de chauffeur wordt afgerekend. Om deze ritjes te 

kunnen blijven organiseren zijn Graag Gedaan en Hip 

Helpt hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vindt u het 

leuk om auto te rijden en spreekt deze vorm van 

laagdrempelige burenhulp u aan? Dan kunt u zich 

eenvoudig aanmelden tijdens het spreekuur op maandag, 

woensdag en vrijdag van 9 -10 uur op telefoonnummer 

0346-263800 of via de website www.hiphelpt.nl/ 

stichtsevecht. Als u eerst meer informatie wilt ontvangen, 

kunt u contact opnemen met coördinator Bertine 

Oosthoek-Bogaard via b.oosthoek@hiphelpt.nl of 06-

28528888. We horen graag van u! 
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Kledingbank Stichtse Vecht 

 

 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

 

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht – 

ZIMBABWE – JOURNALIST AL 10 JAAR 

VERDWENEN! Op 27 april kunt u in beide 

wijkgemeenten vóór en na de dienst  uw handtekening 

zetten voor de volgende zaak: Op 9 maart 2015 was 

journalist en prominente pro-democratie-activist Itai 

Dzamara in een kapperszaak in de Zimbabwaanse 

hoofdstad Harare. Plotseling kwamen er vijf onbekende 

mannen de winkel binnen. Ze beschuldigden Dzamara 

van veediefstal, deden hem handboeien om en namen 

hem mee in een auto zonder kentekenplaten. Sindsdien is 

er nooit meer iets van hem vernomen. Twee dagen 

daarvoor had Dzamara bij een demonstratie opgeroepen 

tot massaal protest tegen de verslechterende economische 

toestand in het land. De overheid heeft veel te weinig 

gedaan om te achterhalen wat er met hem is gebeurd. 

Dzamara – wiens tweede voornaam ‘Peace’ is – voerde 

actie voor goed bestuur in Zimbabwe en riep de regering 

van zijn land op om iets te doen aan de verslechterende 

economische situatie. Hij was al eens eerder door de 

politie in elkaar geslagen vanwege zijn activisme. Wij 

gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International 

aan de minister van Justitie van Zimbabwe. Wij roepen 

hem op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar 

de verdwijning van Itai Dzamara. Als u meer wilt weten 

kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij 

de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief 

downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te 

zetten werken we mee aan een klein stukje meer 

rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking. 

Ria van Voskuilen   

 

Gedichtenbundel ‘Geloven en Leven’ 

Met het overmaken van 200 euro aan het diaconieproject 

Beautiful Kidz in Namibië willen Wim Kaars en ik het 

overmaken van de helft van de opbrengst van het 

gedichtenboekje 'Geloven en leven' afsluiten. Al eerder 

hebben wij 500 euro aan de gezamenlijke diaconie 

geschonken, ter ondersteuning van de hulp aan kinderen 

in het arme Zuid-Afrikaanse land Namibië. We hopen dat 

deze bijdragen meehelpen om voor deze kinderen een 

hoopvolle toekomst mogelijk te maken. 

Ook mede dankzij uw bereidheid dit boekje met 

gedichten over personen en situaties in het Oude en 

Nieuwe Testament te kopen, konden wij via de diaconie 

dit bedrag doneren en daar zijn we, samen met u, erg blij 

mee. 

Bij het overmaken van deze bedragen: 500 en 200 euro 

moest ik denken aan het mooie verhaal van het uitdelen 

van brood en vis in het Evangelie van Johannes 6, 

prachtig verwoord in lied 383 van Willem Barnard: 

'Zeven was voldoende, vijf en twee, zeven was voldoende 

voor vijfduizend op de heuvels langs de zee'. Misschien 

was u wel een van de discipelen die meehielp om het 

brood en de vis uit te delen aan de hongerende mensen. 

We stoppen nu met het project, maar we hebben nog een 

klein aantal boekjes over, dus als u denkt: ík koop er nog 

een, dat komt later, als ik iemand wil verrassen, vast van 

pas, bel dan even 263755 of 261172 en wij bezorgen het 

u voor 15 euro.  

Ad Wielenga 
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Doneer je kleding aan het goede doel 

 

Het mooie weer komt er weer aan! Zijn jouw 

kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte 

kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp aan 

mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een 

goede bestemming. Door jouw kleding naar een in-

zamelpunt van Kom over en help te brengen kun je 

verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in 

landen als Oekraïne Armenië en Moldavië! Tweedehands 

geeft anderen een nieuwe kans! 

 

 

 

 

Wij hebben voor u het volgende kledinginzamelpunt in 

de buurt geselecteerd: 

 

Rita Barreveld, Honderdsche Laantje 13, 3626 AB,  

NIEUWER TER AA 

 

Kijk voor meer inzamelpunten op de 

website: www.komoverenhelp.nl/kleding 

 

Zit er geen kledinginzamelpunt in de buurt? Dan zijn we 

op zoek naar u/jou! Vraag vrijblijvend informatie op en 

wordt een nieuw kledinginzamelpunt! U kunt mailen naar 

mburger@komoverenhelp.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 32,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: email: diaconie@pknbreukelen.nl  

bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

http://www.kerkomroep.nl/

