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Zaterdag 8 maart 2025, 26e jaargang no. 4 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 9 MAART 2025 

10.00 uur:. Ds. A.W. Aarnoutse, 
  Viering Schrift en Tafel 

Collecten:   1. Kerk in Actie China 

           2. Wijkkas Pauluskerk 

  

WOENSDAG 12 MAART 2025 BIDDAG 

19.30 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecten:   1. St. De Hoop GGZ 

           2. Wijkkas Pauluskerk 

 

ZONDAG 16 MAART 2025 

10.00 uur:  Ds. C. Groenendijk, Maarssen 

Collecten:  1. PKN Missionair werk 

                   2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
    

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 9 MAART 2025 

10.00 uur:   Ds. M. Rodenburg-Splint, Heilig Avondmaal 

Collecten:  1. Kerk in Actie China 

          2. Wijkkas Pieterskerk 

          3. Avondmaalscollecte Hospitium 

Autodienst:    Frans Atsma tel. 06-16924549 

Kinderkerk:  Groep 1 t/m 3 

 

WOENSDAG 12 MAART 2025 BIDDAG 

19.30 uur:  Ds. G.J. Zwarts, in Witte Kerkje 

Collecten:   1. De Hoop GGZ  

           2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst:     fam. Wijnen 0346-261837 

 

ZONDAG 16 MAART 2025 

10.00 uur:  Ds. G. Doorn, Spakenburg 

Collecten:   1. PKN Missionair werk 

           2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst:   Kees de Jong, tel. 06-44123842 

Kinderkerk: Alle groepen 

 

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN TIJD 

Dinsdag 11 maart 19:15 uur Pauluskerk 

Dinsdag 18 maart 19:15 uur Pauluskerk 

Dinsdag 25 maart 19:15 uur Pauluskerk 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag   7 maart 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen 

Vrijdag 14 maart 16.45 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint,  

                           Viering H. Avondmaal 

Vrijdag 21 maart 16.45 uur: Ds. A. W. Aarnoutse 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 17 maart voor 

18.00 uur. Dit is weer voor 3 weken. 
 

 

A G E N D A 
 

 

Woensdag 12 maart rond 20:30 uur, Gemeenteavond 

Pauluskerk 
 

Maandag 17 maart 20:00 uur Boekbespreking “De 

toekomst van de kerk”, Pauluskerk (Achterzaal) 
 

Donderdag 20 maart 20:00 uur, 

Rondom Christelijk Geloven , Pauluskerk (Achterzaal) 
 

Zondag 23 maart na ochtenddienst, Gemeentemiddag 

Pieterskerk 
 

Maandag 24 maart 20:00 uur Lezing Aarnoud vd Deijl 

“De toekomst van de kerk”, Pauluskerk (Achterzaal) 
 

Dinsdag 25 maart 18:00 uur, Sobere maaltijd 40-dagen 

tijd, Pauluskerk (achterzaal) 
 

Vrijdag 28 maart 18:00 uur, Sponsormaaltijd 

Beautiful Kidz, Bonifatiushuis 
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M E D I T A T I E 
 

Carnaval en Vasten 

Terwijl ik dit schrijf gaan elders in Nederland veel 

mensen uit hun dak. Ze feesten, vaak verkleed en met 

maskers op, ze kijken naar optochten, hossen, drinken 

bier (dat ook) en zingen uit volle borst. Bij mij wekt dat 

vervreemding en nieuwsgierigheid. Wat is er nou zo leuk 

aan om in grote groepen aan de polonaise te gaan? Van 

huis uit heb ik het niet meegekregen. Het maakt me 

nieuwsgierig, Gelukkig kan je die nieuwsgierigheid 

gemakkelijk bevredigen door met carnavalsvierders in 

gesprek te gaan. Of door erover te lezen of interviews en 

reportages te zien op de tv.  

Ik hoor dat het voor de echte carnavalsvierders meer is 

dan de vier dagen van het feest zelf. Dat ze het halve jaar 

al aan het bouwen zijn aan de praalwagen, en tussendoor 

allerlei bijeenkomsten hebben. Dat ze langs allerlei 

scholen en instellingen gaan met de Harmonie. En hoe 

fijn  het voelt om met je dorpsgenoten of de leden van de 

carnavalsclub uit je dak te gaan. En ik begrijp dat 

Carnaval voor veel mensen een feest van vriendschap en 

ontmoeting is. Daar hoort ook de feestelijke 

Carnavalsmis op zondag bij, waar de ‘preek’ doorspekt is 

met grappen. En voor de gelovigen onder de vierders 

hoort er ook bij dat je na het feest op woensdag naar de 

kerk gaat om een askruisje te halen. Dat kruisje op je 

voorhoofd herinnert eraan dat mensen stof en as zijn. Dat 

is het teken dat nu de vastentijd begint van veertig dagen. 

Veertig dagen die Jezus in de woestijn was, waar hij door 

de duivel op de proef gesteld werd. Zo schuiven feesten 

en vasten voor veel carnavalsvierders in elkaar over.  

Ik hoor ook dat Carnaval je uit jezelf haalt. Een vrouw, 

verkleed als varkentje zei: ‘misschien zegt het masker dat 

je opzet zegt soms meer over wie je bent dan je 

dagelijkse gezicht’. Een masker geeft je de kans met 

jezelf te experimenteren: hoe zou het zijn als ik zo was? 

Een masker kan je de kans geven een rol te spelen die bij 

je past.  

Eigenlijk spelen we allemaal wel eens rollen, soms meer 

en soms minder bewust. Wanneer je als politicus of als 

doktersassistente aan het werk bent, gedraag je je anders 

dan wanneer je de kleinkinderen op bezoek hebt. En dat 

is niet verkeerd. Het zou vreemd zijn wanneer je je overal 

en altijd op dezelfde manier gedraagt. Tegelijk kan de 

vraag bij je opkomen: ‘maar wie ben ik nu werkelijk, los 

van alle rollen die ik op me heb genomen?’  

Ik zie carnaval als het feest waarin je de rollen die je kunt 

spelen verkent en uitbreidt. Dan is de vastentijd 

misschien wel de tijd waarin de maskers afgaan en je tot 

nadenken komt over wie je zelf eigenlijk ten diepste bent. 

Er is een schilderij van de Belgische schilder James 

Ensor, uit 1888. (Zie achterin dit nummer van 

Kerknieuws) Het heet: ‘De intrede van Christus in 

Brussel’. Op de afbeelding zie je een uitgelaten stoet 

carnavalsvierders, allemaal met maskers op. Er zijn 

clowns en dansmariekes. Ook is er een burgemeester (hij 

staat op het podium). Maar is het wel een burgemeester? 

Of iemand die verkleed gaat als burgemeester? Er is een 

bisschop, hij leidt de fanfare met zijn dirigeerstokje. Ook 

bij hem kan je de vraag stellen of het wel een echte 

bisschop is, of een carnavalsganger met een 

bisschopspak. Wat is echt, wat is een rollenspel? Wie is 

er echt? Ergens achteraan in het schilderij zie je Jezus. 

Hij zit op een ezeltje. Hij is de enige in he schilderij die 

geen masker draagt.  

Op Aswoensdag gaan we weer de Veertigdagentijd in. 

Een askruisje zegt: ‘Je bent stof en zult tot stof 

wederkeren.’ Dit is bij uitstek de periode waarin je bij 

jezelf kunt nagaan wat van wezenlijk belang is. Waarin je 

stil kunt staan bij wat ons verslaafd houdt. Daarom 

proberen veel mensen in deze tijd een beetje soberder te 

leven. Sommigen eten geen vlees. Of ze zien af van tv 

kijken. Het is ook een tijd om je meer te richten op 

geestelijke zaken. Bijvoorbeeld door het lezen van 

spirituele teksten of door het bijwonen van doordeweekse 

vieringen. Bij dat alles kan de vraag aan de orde komen: 

wie ben ik, hoe ben ik zonder maskers? Hoe leef ik in het 

aangezicht van God? Want God is degene die ons ziet 

zoals wij zijn, zonder onze maskers.  

Ds. Gé Speelman 

 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag;  

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:                    Noortje Mur 

                                email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:           W. Mur, tel. 266842, 

                                email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:                 www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:        John van den Bosch,  

                                email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

                                tel. 266843 (na 18.00 u.)  

 
Bij de diensten 

De veertigdagentijd is begonnen. In de Rooms-

Katholieke kerk begint men deze tijd met een 

betekenisvol oud ritueel: het verkrijgen van een askruisje, 

gemaakt van de verbrandde Palmzondag takken van het 

jaar ervoor. Het dient de gelovige eraan te herinneren dat 

“ik as ben, en Jezus as werd voor mij”. Een indringende 

gedachte, dat ons wijst op wat Gods Zoon voor nietige 

mensen als u en ik, en deze hele gebroken wereld heeft 

doorstaan. Je wordt er stil van.  

Op 9 maart gaat uw wijkpredikant voor en vieren we het 

Heilig Avondmaal (lopend). 

Woensdag 12 maart is het biddag en bent u welkom bij 

de gezamenlijke dienst in het Witte Kerkje waar 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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ds. G. Zwart ons zal voorgaan. In aanloop naar biddag 

kunt u uw gebeden weer aan de “Pietersboom” hangen in 

het koor van de kerk.  Na de dienst ontmoeten we elkaar 

bij het koffiemoment.  

Op 16 maart zal ds. G. Doorn uit Spakenburg voorgaan in 

de dienst.  

Van harte welkom na de dienst voor een kopje koffie of 

thee met iets lekkers.  

Graag zien we u dan!  
 

 
 

Uit de gemeente  

We zijn dankbaar dat Riet Meester weer thuis is en 

wensen haar verdere sterkte zodat de dagelijkse dingen 

weer goed te doen zullen zijn! Mw. Hensbergen verblijft 

nog in Maria-Oord en hoopt eind maart richting huis te 

mogen. We wensen haar kracht en voorspoed in haar 

herstel. Gert Lodder is opgenomen in het St. Antonius 

Ziekenhuis Nieuwegein Afdeling D2 kamer 211 in 

verband met benauwdheid. Dit kost veel energie en 

daardoor kan hij moeilijk spreken. Hopelijk wijst 

onderzoek uit wat er precies aan de hand is. We denken 

aan hem en bidden voor een spoedig herstel, dat de Heer 

hem moed en kracht geeft.  

 

De kunst van het oud(er) worden 

Tot mijn vreugde is er voldoende respons gekomen om 

voor het eerst samen te komen rond dit thema op 

donderdagmiddag 27 maart om 13:30 in het 

Bonifatiushuis. Na een stukje inleiding op het onderwerp, 

wisselen we met elkaar van gedachten. We hopen op een 

goed samenzijn!  

Hartelijke groet, ds. Mariëlle  

 

Denk mee op de gemeentemiddag! 

Aansluitend na de kerkdienst op 23 maart nodigen we u 

als gemeente van harte uit in het Bonifatiushuis om onder 

het genot van koffie/ thee met wat lekkers door te praten 

over het reilen en zeilen van onze mooie gemeente. Het 

koffiemoment in de kerk zelf vervalt hierdoor. Uiterlijk 

13:00 hopen we af te kunnen ronden. Naast de 

gebruikelijke agendapunten zijn onderwerpen die onder 

andere de revue passeren een update over het thema van 

kerkzijn richting de toekomst, een thema dat ook de 

afgelopen gemeenteavond voorbij kwam. Daarnaast 

zullen we de praktijk van het lopend en zittend 

avondmaal evalueren. Hoe bevalt deze afwisseling ons? 

Ook zullen we de video bekijken die Iris van ’t Hoff en 

enkele anderen maakten. We hopen dat u erbij bent om 

over wezenlijke en praktische zaken mee te denken!  

 

Uit de kerkenraad 

Hieronder volgt een kort verslag van de kerkenraads-

vergadering in februari. Voor het bezinningsmoment 

gebruikt de kerkenraad de vergaderopeningen vanuit de 

PKN naar gedachten van Andrew Root. Dit keer is 

gekozen voor de casus van ‘de klein geworden gemeente’ 

met de vraag: wat doe je dan? Te vaak geloven we dat we 

als kerk iets anders moeten doen dan: samen zijn, eten, 

verhalen vertellen, bidden en gedenken wie Jezus 

Christus – en zijn betekenis -  is, aan te vullen met 

wachten (verlangen en uitzien naar) op God. Maar in 

Handelingen 1 gebeurt wel zoiets. De discipelen zijn - 

actief wachtend - tien dagen bij elkaar. Vurig en 

eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Sommigen 

van de discipelen zullen die tien dagen misschien te lang 

hebben gevonden. En toch – het is om te onderstrepen 

volgens Root – de beloofde Heilige Geest komt niet door 

hun handelen, maar door Gods handelen en die heeft – 

om eigen redenen – tien dagen bepaald. Binnenkort 

wordt de gemeentebijeenkomst gehouden waarin 

opnieuw de vraag aan de orde komt: welke richting slaan 

we in als Pieterskerkwijkgemeente voor de komende 

jaren. Misschien worden we ook een ‘klein geworden 

gemeente’. Op zondag 23 maart a.s. na de dienst hopen 

we daar verder met elkaar over in gesprek te gaan.  Op de 

agenda staat o.a. ook de beloofde evaluatie van de vorm 

van het Heilig Avondmaal: rondgaan en/of zittend aan de 

tafel. De laatste weken vinden geloofsgesprekken plaats 

met een jongere die uitziet naar het doen van belijdenis 

en de doop. Onze Heer gaat met ieder zijn weg, in dit 

geval een bijzondere geloofsweg. De bedoeling is om op 

zondag 6 april a.s. de doopdienst te houden. Mooi om als 

gemeente rondom de dopeling te staan en dit heilige 

sacrament bediend te zien. Inmiddels vinden er nog 

steeds gesprekken plaats over de vacature ouderling-

kerkrentmeester. Door ziekte en andere omstandigheden 

loopt alles wat uit zodat de kerkenraad heeft besloten op 

22 juni a.s. de dienst van bevestigingen en verbintenis in 

de ambten te willen houden. Dan kan ds. Rodenburg zelf 

voorgaan en zijn tegen die tijd hopelijk alle ambten 

vervuld. Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping 

hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen aan de 

gemeente van tevoren nog wel bekend. De gemeente 

moet immers haar goedkeuring geven met het oog op hun 

bevestiging dan wel verbintenis. Ds. Rodenburg start 

binnenkort een jongerengroep 17+. Inmiddels zijn er al 

ongeveer 7 jongeren die belangstelling hebben. De 

vergadering wordt met Gezang 172 (Liedboek voor de 

Kerken) gesloten. “Een mens te zijn op aarde in deze 
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wereldtijd, is leven van genade, buiten de eeuwigheid. Is 

leven van de woorden die opgeschreven staan en als 

Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan”. 

Noortje Mur, scriba  

  

Beste gemeenteleden, 

In het weekend van 14-16 maart gaan 20 vrouwen uit de 

Pieterskerk en het Witte kerkje samen op pad. 

We gaan naar Ameland om elkaar te ontmoeten en beter 

te leren kennen, om de bijbel te openen, met elkaar te 

delen en te vieren.  

Het is ook ons verlangen om dit met de hele gemeente te 

dragen, in gebed maar ook praktisch. Daarvoor zijn 

diverse ideeën; van het meegeven van een bemoediging 

of lichtpuntjes tot iets voor de inwendige mens en het 

maken van een filmpje tot een creatieve uiting. We 

snappen dat dit allemaal nog een beetje vaag klinkt, dat 

klopt want voor de vrouwen die meegaan moet het een 

verrassing zijn, een verrassing die als een rode draad door 

het weekend gaat en waarvan aan het eind van het 

weekend meer zichtbaar wordt. 

Wilt u of jij bijdragen? En echt, er is voor iedereen een 

mogelijkheid, stuur dan een berichtje naar Mirjam 

mirjamboschh@outlook.com via de mail of de app: 

0624576719. 

En denk je nu; ik zou ook wel mee willen, dat kan er zijn 

nog twee plekken vrij, de groep waarmee we gaan is heel 

divers. De leeftijd ligt tussen de 30 en 65, het programma 

is voor iedereen geschikt. Dus schroom niet om je op te 

geven of om meer informatie te vragen. 

Met vriendelijke groet 

Esther Kobes van Schaik 

Mirjam Bosch 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 

Vieren 

‘Geloof, dat in tijden van crisis niet vlucht, maar het 

brood deelt en de wijn, proeft wat universeel en 

transcendent leven is. Het eenvoudig aardse is 

transcendent, omdat het leeft van wat delen is.’ Naar 

Marilyn Robinson, Gilead (2004), p. 105 

 

Zondagmorgen 9 maart vieren we de eerste zondag van 

de Veertigdagentijd, een dienst van  Schrift en Tafel. We 

horen de Decaloog, Tien Woorden, uit Deuteronomium 5 

en over de tijd van Jezus in de woestijn, Lucas 4: 1-13, 

veertig dagen en nachten. Daarbij klinkt Lied 539. 

‘Veertig’ betekent ‘lang’, in verwijzing naar allerlei 

bijbelse verhalen zoals van de uittocht – veertig jaar. 

‘Veertig’ is ook de lange duur geweest van het heersen 

van keizer Augustus. Het evangelie kent dus ook 

polemische tonen. De meest diepzinnige betekenis voor 

mij is 40 weken, dat is de duur van het ontstaan van 

nieuw leven. We volgen het Tafelgebed van Lied 403b, 

‘Die wij kennen als een Vader’. Samen rondom woord en 

sacrament. 

 

Petrus, het magazine van de PKN, biedt ook dit jaar een 

Veertigdagenkalender met als thema ‘Als nieuw. Heilig 

je leven’. De kalender daagt je uit om in de aanloop naar 

Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is er een 

kleine meditatie, met liederen, gebeden en citaten. Een 

beetje wijsheid en goede moed. De kalender is te 

bestellen via internet. 

 

Op woensdag 15 maart vieren we de Bidstond voor 

gewas en arbeid. We horen uit Lucas 11: 1-13, waar 

Jezus ook het Onze Vader als gebed aanreikt. Het gaat 

over delen en geven als schenken. Ontvangen, opdat wij 

geven. Het is de tijd van de beginnende lente, we 

verwonderen ons om de levenskracht van de natuur. We 

bidden om wijsheid om goed, om beter dan voorheen, om 

te gaan met wat de aarde ons aan schatten aanreikt. 

Aansluitend ontmoeten we elkaar bij de Gemeente-

vergadering. We zullen ons op een creatieve wijze bezig 

houden met de woorden van de Apostolische 

Geloofsbelijdenis. Kom, dan leren we van elkaar. 

Op 16 maart zal ds Corinne Groenendijk bij ons 

voorgaan. 

 

‘In de tuin  het leven wint!’Project Kindernevendienst 

Tijdens het veertigdagenproject gaan we op weg naar 

Pasen met verhalen waarin een tuin een belangrijke plek 

of een veelzeggend beeld is. Van de prachtige tuin van 

Eden, die God voor de eerste mensen maakt, maar waar 

het misgaat tussen God en de mens. Tot aan de nieuwe 

wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als 

een schitterende plek waar het goed zal zijn tussen God 

en de mens en waar leven zal zijn in overvloed, zoals in 

de tuin van Eden.  

Onze binnentuin zal wekelijks groeien en bloeien, en 

voor de kinderen thuis is er het wonder van de tuinkers… 

Doe je mee? Voor gezinnen thuis werd het projectboekje 

besteld met o.a. ‘challenges’… succes! 

 

In en uit de gemeente 

Op zondagmorgen 2 maart overleed ons gemeentelid 

Gerritje Oosterom-Brunt (De Aa 258), in de leeftijd van 

mailto:mirjamboschh@outlook.com
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94 jaar. Komende vrijdag 7 maart nemen we afscheid van 

haar in de Gereformeerde Kerk te Kockengen (Dreef 1A) 

om 14 uur. We wensen de familie Oosterom kracht toe in 

deze dagen van afscheid. 

Dhr Rien Krijgsman verblijft in Domstate, Beneluxlaan 

298, 3526 KJ Utrecht en is dankbaar voor de kaarten die 

hij vanuit de gemeente mocht ontvangen. Gerda de Haan-

de Vos (Bernhardstraat 44, 3621 EP) werd zaterdag 1 

maart opgenomen in het ziekenhuis vanwege een licht 

herseninfarct. Het schijnt alweer iets beter te gaan. We 

wachten het af… Mevr. Cobi Kroon (Eendrachtlaan 51, 

3621 DE) probeert thuis het ritme weer te vinden, en dat 

is niet zo gemakkelijk. Sterkte! Laat het licht van de lente 

u bemoedigen, als teken van Gods nabijheid. 

 

Seniorengesprekskring 

We ontmoeten elkaar graag weer op 13 maart in zaal 7 

van de Pauluskerk. Van harte welkom. 
 

Sobere Maaltijden 

Ds Han Wilmink schreef al weer enkele jaren geleden 

(2008!) het bijzondere kookboek Bijbels Culinair. De 

smaak van de Bijbel, recepten en verhalen, en in 2009 

verscheen Koken met passie. 40 smakelijke recepten voor 

de vastentijd. Toch de moeite waard om er nog eens bij te 

pakken. Wie weet zijn er bruikbare recepten te vinden 

voor de komende Sobere Maaltijden van de Z.W.O.-

commissie. 

 

Pauluskerk ‘groen’: kurk  

Het doosje met alléén echte kurk wordt wekelijks ietsje 

voller. Dat zegt iets over de ‘groene bereidheid’… dank! 

Ds. Bram-Willem Aarnoutse 

 

Bericht uit de kerkenraad 

Op 27 februari kwam de kerkenraad van de Pauluskerk 

bijeen. Tijdens het bezinningsmoment spraken we over 

vluchtelingen en statushouders. We kwamen o.a. tot de 

conclusie dat er wel iets/veel voor ze gedaan wordt, ook 

vanuit de kerk, maar dat ze eigenlijk nooit bij ons thuis 

worden uitgenodigd. Misschien is dat eens het overwegen 

waard?  

Er was een vooraankondiging bij de post over een 

symposium op 15 mei a.s. dat heet “Wondermooi” en 

waarvan het thema is: gelovig en transgender. De 

Pauluskerk heeft inclusiviteit en diversiteit hoog in het 

vaandel staan, dus het zou mooi zijn om daar met een 

aantal mensen naar toe te gaan. Het symposium zal 

plaatsvinden in Utrecht. Tijdstip is nog niet bekend. U 

kunt alvast bij ondergetekende aangeven als u overweegt 

mee te gaan. U krijgt dan de informatie toegestuurd zodra 

die bekend is. 

Dit jaar bestaat het “Zonnelied” van Franciscus van 

Assisi 800 jaar, en de klimaatbrief van de Paus (Laudato 

Si) bestaat 10 jaar. Dat wordt gevierd met o.a. een 

pelgrimstocht van Leeuwarden naar Brabant in 

verschillende etappes. Er zijn ook allerlei andere 

activiteiten. Vanuit de kerkenraad wordt bekeken of we 

aan bepaalde activiteiten mee kunnen doen. Maar kijkt u 

ook gerust zelf op de website https://Laudati-si.nl, want 

individuele deelname is altijd mogelijk. 

Op zaterdag 1 maart hebben de kerkenraad en de 

liturgiecommissie gezamenlijk een bezinningsdag gehad 

over liturgie. Deze dag was onder leiding van Sytse de 

Vries. Het was heel goed om stil te staan bij de reden 

waarom we bepaalde dingen wel of juist niet doen: het 

welkom, de stilte, het aansteken van de kaarsen, het 

smeekgebed, het kyrie en gloria, het avondmaal, etc. 

Soms kwam ook de vraag naar boven of het anders moet 

of kan. Binnenkort gaan we ook een bijeenkomst met de 

gemeente organiseren. (Beide activiteiten waren al eerder 

gepland, maar konden destijds niet doorgaan vanwege 

gezondheidsproblemen).  

Hetty Veneklaas 

 

Gemeenteavond 

Op 12 maart a.s. is er gemeenteavond, zoals gebruikelijk 

na de dienst voor biddag. De dienst begint om 19.30 en 

de gemeenteavond start na de koffie (rond 

20.15/20.30uur). Er zijn dit keer geen besluitvormende 

zaken, maar de kerkenraad wil u wel bijpraten en uw 

mening horen over verschillende onderwerpen: de 

verbouwingsplannen (voor de keuken, toiletten en zaal 

7), de renovatie van het orgel en het vertrek van de 

organist, de antependia, het tekort aan ouderlingen, het 

jaarprogramma voor 2025-2026, etc. Daarnaast zal er een 

activiteit plaatsvinden rondom de (apostolische) 

geloofsbelijdenis: laat u verrassen! U bent van harte 

welkom! 
 

D I A C O N I E 
 

Diaconie collecte 9 maart Kerk in Actie – Zending 

China 

China – Toevluchtsoord voor migranten in nood  
 

 
 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, 

vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden 

ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en 

onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er 

bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze 

vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, 

psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische 

hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of 

computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun 

https://laudati-si.nl/
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positie te versterken. Geef aan de collecte en steun via 

het programma Zending van Kerk in Actie migranten in 

nood in China en andere zendingsprojecten wereldwijd. 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

Diaconie collecte 12 maart Biddag  - De Hoop GGZ 

 

 
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als 

bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende 

woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat 

ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke 

hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van 

therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie 

daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner 

of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is 

om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan 

soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk 

gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden 

van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. 

Met de collecte willen we het werk van De Hoop 

ondersteunen. Van harte aanbevolen. 

 

Diaconie collecte 16 maart PKN Missionair Werk 

De kliederkerk is er voor jong en oud  
 

 
 

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm 

van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en 

kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders 

en groot-ouders ontdekken op een creatieve manier de 

bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen 

leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale 

kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 

bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen 

meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen 

vieren en eten. 

Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!  
 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 

Zondag 2 februari 2025 

KIA Werelddiakonaat / Ethiopie 149,15 117,90 

Kerk 99,00 133,00 

Zondag 9 februari 2025 

KIA Noodhulp Midden Oosten 178,25 124,45 

Kerk 125,65 128,00 

Zondag 16 februari 2025 

KIA Binnenlands Diaconaat 158,70 161,35 

Kerk 92,65 178,00 

Zondag 23 februari 2025 

Beautiful Kidz Namibia 151,75 117,35 

Kerk 96,85 255,00 

Taize viering -Wilde Ganzen 21,00 
 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Sobere maaltijden 

In de komende 40-dagentijd zal de ZWO-commissie 

weer 6 sobere maaltijden organiseren. Deze worden 

gehouden in een zaal van de Pauluskerk op de 

dinsdagavonden 11, 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april. 

Aanvangstijd 18.00 uur, einde 19.00 uur ,waarna u in de 

gelegenheid bent de aansluitende vespers te bezoeken. De 

maaltijden zijn gratis, maar een gift voor het Noodfonds 

t.b.v. kinderen in Gaza is altijd welkom. U kunt zich 

opgeven door uw naam op de deelnemerslijst te zetten 

die elke morgendienst op de statafels liggen. Ook kunt u 

zich telefonisch opgeven bij onderstaande namen. 

Iedereen is welkom en wij zien naar uw deelname uit. 

Kees Andreae, tlf. 06-33981272 

Wim Kaars, tlf. 0346-261172 

 
  Oecumenische vespers in de veertigdagentijd 
 

 
 

De Werkgroep Oecumene organiseert in de 

veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze vinden 

plaats op dinsdag 11, 18, 25 maart en 1, 8 en 15 april 

2025 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De 

vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer  
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20 minuten. Het thema dit jaar is “Verlossing en hoop”. 

Na afloop (wellicht niet iedere keer) is er koffie en thee. 

U bent van harte welkom. 
 

Paas/Lentestukje maken  

Op maandag 24 maart om 14.30 u, inloop vanaf 14.15 

uur in het Bonifatiushuis willen we een Paas/lentestukje 

gaan maken, onder leiding van Anneke Stam. Onder het 

genot van koffie/thee met wat lekkers willen we een 

gezellige middag hebben met elkaar. Vind u het leuk om 

een stukje te maken voor uzelf of om iemand anders 

cadeau te doen? Geef u dan op hiervoor. Dat kunt u doen 

op de intekenlijst in de Paulus- en Pieterskerk of bij Ida 

Stam 06-31365996. Dan weten we op hoeveel mensen 

we kunnen rekenen.  

Opgeven kan tot maandag 17 maart!   
 

 
Sponsormaaltijd 28 maart 

In de vorige uitgave van Kerknieuws heeft al een 

vooraankondiging voor de sponsormaaltijd voor 

Beautiful Kidz of Namibia, ons diaconale jaarproject, 

gestaan. 
 

 
 

Vanwege het succes van de vorige keer willen we dit 

weer organiseren. Met behulp van veel vrijwilligers is het 

mogelijk u een heerlijk drie-gangen diner voor te zetten. 

Er is keus uit verschillende voor- hoofd- en nagerechten. 

Ook aan de vegetariër is gedacht. We hebben de recepten 

wel een beetje op de Hollandse smaak geselecteerd 

aangepast. Wees dus niet bang voor het onbekende! De 

kosten zijn minimaal 20 euro per persoon. Meer is van 

harte welkom! Alle bijdragen komen volledig ten goede 

aan het project. De Diaconie neemt de uitgaven voor haar 

rekening. 

De datum van de maaltijd  is vrijdag 28 maart om 18.00 

uur in het Bonifatiushuis.  
 

 
 

De intekenlijsten liggen inmiddels in de beide kerken. U 

kunt zich ook per email opgeven:  

diaconie@pknbreukelen.nl of per telefoon bij Frans 

Atsma 06-16924549.  

Wacht niet te lang want er is maar beperkt plaats! Vol is 

vol….. helaas. 

Mocht het vervoer voor u lastig zijn dan kunnen we voor 

vervoer zorgen. 

We zien u graag op 28 maart! 

De Diaconie 

 

Zingen tijdens de vespers in de Goede Week en op 

Pasen 

Bij de vespers op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en op 

de Paaszondag willen we met de zanggroep enkele 

liederen met de gemeente zingen. 

We zoeken nog zangeressen en zangers. Wil je 

meezingen? 

De repetities zijn op donderdag 27 maart, donderdag 3 

april, donderdag 10 april en woensdag 16 april om 19.30 

uur in de Pieterskerk. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Frans Vonk 
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Verhuizing  

Sinds september kwamen Moses en Eva met hun 

dochtertjes Talitha en Tziona regelmatig naar de kerk in 

Breukelen, u heeft ze vast wel een keer gezien of 

gesproken. Ze zijn vorig jaar vanuit Kenia geëmigreerd 

in verband met Eva’s promotieplek aan de VU in 

Amsterdam. Ze wisten dat ze slechts tijdelijk in de hun 

aangeboden woning konden verblijven, maar werden hier 

heel gastvrij ontvangen en hadden het gelijk erg naar hun 

zin. Het gezin hoopte daarom in Breukelen ook een 

definitieve woning te kunnen vinden, maar dat is helaas 

niet gelukt. Zaterdag 28 februari jl. is het gezin verhuisd 

naar een volgende tijdelijke woning, een voormalige 

pastorie in Aalsmeer. Gelukkig is er vlakbij het huis een 

school voor de meisjes gevonden en ook de VU is op 

fietsafstand. Moses zal echter op zoek moeten naar een 

nieuwe baan, want zijn werk in Waddinxveen is vanuit 

Aalsmeer slecht te bereiken met het openbaar vervoer. 

Hij hoopt binnenkort tevens toestemming te krijgen om te 

preken in de Anglicaanse kerk in Nederland. Namens het 

gezin wil ik u allen heel graag de hartelijke groeten doen. 

Ze zijn heel dankbaar voor hun tijd in Breukelen en 

hebben genoten van de vriendelijkheid van velen. Ze 

voelden zich hier thuis onder hun christelijke broeders en 

zusters. Dat God hen mag zegenen op hun verdere pad.  

Bertine Oosthoek 

 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

Uit de nieuwsbrief van IZB: 
 

 
 
 

 
 

Deze houtsnede heet ‘Christus van de broodrij’ en is 

gemaakt in 1950. Zeven individuen staan te wachten op 

een maaltijd die ze zelf niet klaar konden maken. Jezus 

staat in het midden, in hun midden, net als de hongerige 

in Matteüs 25:35. Terwijl Jezus’ stralenkrans de anderen 

in het licht zet, is hij zelf helemaal zwart, alsof hij al hun 

zwartheid in zich op heeft genomen. De Duits-

Amerikaanse illustrator Fritz Eichenberg emigreerde in 

1933 naar de Verenigde Staten; hij was een Jood die 

quaker werd omdat hij geloofde dat God overal en in 

iedereen te vinden is. Hij was bevriend met Dorothy Day, 

die de krant de Catholic Worke uitgaf. Ook zette zij 

wereldwijd tientallen ‘huizen van gastvrijheid’ op, 

waarin vrijwilligers werk- en dakloos geraakte 

medemensen voorzien van eten, kleren en een slaapplaats 
 

 

 

 

 

https://www.izb.nl/l/mailing2/link/9ae51495-090c-48d6-adb8-115acfc799dc/5201
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C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 32,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: email: diaconie@pknbreukelen.nl  

bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Deze afbeelding hoort bij de meditatie voorin Kerknieuws 

 

Schilderij van de Belgische schilder James Ensor, uit 

1888. Het heet: ‘De intrede van Christus in Brussel’. 

 

 


