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Zaterdag 1 februari 2025, 26e jaargang no. 2 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 2 FEBRUARI 2025  

10.00 uur:  Ds. G.M. Speelman 
 

Collecten: 1. Kerk in actie – Werelddiaconaat Ethiopië 

         2. Wijkkas Pauluskerk  
 

ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 

Dienst van Schrift en Tafel 

10.00 uur:  Ds. A.W. Aarnoutse  
 

Collecten: 1. Kerk in Actie – Noodhulp Israël en Gaza 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
    

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 

10.00 uur:  Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein 

Collecten: 1. Kerk in actie - Werelddiaconaat Ethiopië 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst:   K. de Jong tel. 06-44123842 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 

10.00 uur:  Ds. A.T. van Blijderveen, Langerak 

Collecten: 1. Kerk in Actie - Noodhulp Israël en Gaza   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst:   fam. Wijnen tel. 0346 - 261837 

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6 
 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 31 januari 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Vrijdag 7 februari 16.45 uur: Zr. M. Raassen 

Vrijdag 14 februari 16.45 uur: Diaken H.C.J. Hendriks 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 10 februari voor 

18.00 uur. 
 

 

 

 

 

A G E N D A 
Vrij 31-1 20.00 Pauluskerk 

 Amor Vicit – Petit Messe Sollenelle 

Zon 2-2 15.00 Pauluskerk 

 Studenten HKU - ?? 

Woe 12-2 20.00 Pauluskerk 

 Film: Four Daughters 

Zon 16-2 Pauluskerk 

Opening tentoonstelling van Simon Stawicki en 

Edith van Eijden - Callis 
 

 

M E D I T A T I E 
Haar hoofd ligt op mijn schouder, haar hele lijfje tegen 

mij aangeplakt. Overdag doet ze dit allang niet meer. Al 

is ze pas 8 maanden, de wereld ontdekken is veel 

belangrijker dan tegen mama aankruipen. Maar ’s nachts 

is alles anders. 

Soms is het moeilijk om te slapen. Dat geldt voor de 

meeste mensen, maar vooral voor baby’s. Iedere nacht 

opnieuw is het een verrassing wat er gaat gebeuren. Zo 

zit ik deze nacht op de stoel naast haar ledikant, terwijl 

zij heerlijk op mijn schouder ligt te slapen. Haar 

terugleggen mag niet. Ze wil bij mij zijn. 

Ik ben ondertussen klaarwakker. Ik luister naar haar 

ademhaling, voel die tegen mij aan. Haar zachte haartjes 

tegen mijn wang. Het raakt me, zomaar opeens. Dat dit 

mij overkomt. Dat ik hier zit, met een kind in mijn 

armen, een kind dat zich volledig overgeeft en 

toevertrouwt aan mij. Zelfs, zo merkte ik in de eerste 

weken na haar geboorte, zó op mij aangepast is dat zij 

rustig wordt als ik rustig word. Ik las later dat dat 

inderdaad zo is: dat baby’s blijkbaar zo verbonden zijn 

met hun moeder dat hartslag en ademhaling op elkaar 

afgestemd worden. 

'Het raakt me, zomaar opeens. Dat ik hier zit, met een 

kind dat zich volledig aan mij toevertrouwt' 

Er komen regels in me op. ‘Dragende, moederlijke God 

… U baarde mij, ik ben uw kind.’ Het zijn woorden van 

Juliana van Norwich, op muziek gezet en vertaald. Ze 

was een 14e-eeuwse Engelse mystica die ervoor koos om 

als kluizenares te leven. Juliana had eerder in haar leven 

visioenen gehad en die schreef ze op. Dat deed ze met 

een grote vrijheid van denken – zo was het moederlijke in 

God een van haar belangrijkste theologische gedachten. 
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Dat God ook moeder is, is geen nieuw idee. In de Bijbel 

wordt ook gespeeld met moederlijke beelden voor God. 

Ik heb al vaker geprobeerd om mijn toch behoorlijk 

mannelijke godsbeeld te laten verzachten door die 

beelden. 

Maar nu pas lukt het. Door dat kleine, afhankelijke 

wezentje dat niet meer in haar eigen bed wil slapen. Zij 

opent een nieuwe wereld voor mij: een wereld van een 

onuitsprekelijk grote liefde. Die laat mij iets nieuws 

proeven van Gods liefde. En geeft mij het vertrouwen dat 

ook ik mij mag neerleggen in een moederlijke omhelzing, 

dat Gods adem met die van mij verbonden is, dat Zij mij 

komt troosten als ik huil. 

Uiteindelijk geef ik het op en neem ik mijn dochter mee 

naar het grote bed. Tussen vader en moeder in slaapt ze 

gerust, in volle overgave. 
 

Dragende, moederlijke God,  

U baarde mij,  

ik ben uw kind.  

Schepper die mij adem geeft, 

U bent mijn zon,  

mijn weer en wind. (Lied 707) 
 

Uit: Petrus, PKN 

Ds. Gertine Blom, predikant Protestantse Gemeente 

Sauwerd-Adorp-Wetsinge 

 
 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag;  

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:                    Noortje Mur 

                                email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:           W. Mur, tel. 266842, 

                                email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:                 www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:        John van den Bosch,  

                                email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

                                tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 

Bij de diensten 

De zon schijnt! Wat hebben we dát gemist.  

Zo gaat ook de zon in ons hart weer wat meer stralen.  

Op 2 februari zal ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein de 

dienst voorgaan.  

Zondag 9 februari verwelkomen we ds. A.T. Blijderveen 

uit Langerak als voorganger. 

Na de dienst bent u van harte welkom om te “blijven 

plakken”. Spreek met elkaar door over de dienst: wat 

raakte je? wat neem je mee de week in? Een levend 

geloof mag ook in de gesprekken aanwezig zijn! We 

hopen op gezellige maar ook waardevolle ontmoetingen 

met broeders en zusters.  

 

Uit de gemeente 

Met oprechte deelneming moeten wij mede delen dat dhr. 

Siebert vlak voordat hij van Maria-Oord naar de Aa zou 

verhuizen is overleden op maandagmorgen 27 januari. 

Zijn gezondheid ging in enkele dagen onverwacht 

bijzonder snel achteruit. De uitvaart zal plaatsvinden in 

Daalwijck op 3 februari om 13:30 onder leiding van Dita 

van Muiswinkel-Oussoren. Wij wensen de beide 

dochters, kleinkinderen en verdere familieleden en 

nabestaanden sterkte in deze verdrietige tijd 

(correspondentieadres: Astrid Visser, Wagenmaker 173,  

3648 KZ, Wilnis). 

Zowel Riet Meester als mw. Hensbergen verblijven op 

dit moment in Maria-Oord op de afdeling revalidatie in 

verband met herstel van hun heupoperatie na een nare 

val. De gemeente wenst hen beiden gezondheid en heling 

toe, zodat zij snel op krachten kunnen komen! (Maria-

Oord, Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen, afdeling Reva- 

lidatie “De Brug”). 

Dan nog een ander verdrietig bericht. Nico Verhoef en 

Marina Dijkhuizen hebben besloten ieder hun eigen weg 

te gaan. Wij bidden voor steun en kracht voor hen beiden 

in deze moeilijke tijd, en dat God hen nabij zal zijn. 
 

Uit de kerkenraad                                                                                                                                   

De kerkenraad heeft dit jaar voor het eerst weer 

vergaderd. Hieronder volgt een kort verslag van die 

vergadering op 20 januari 2025. Aan de hand van Lucas 

10: 25-37 wordt gesproken over ‘roeping- het geroepen 

zijn’. Roeping in het ambt, roeping buiten het ambt. Het 

is met roeping zoals Jezus dat leert over barmhartigheid. 

Wie is de naaste geworden van de mishandelde man? 

Wie is mijn naaste in de kerk en de wereld? Hoe leef je 

naar je roeping? Ambtsdragers en anderen in de 

gemeente komen dan als het goed is in beweging, naar 

mensen toe, in dienst aan de naaste. Er is in de 

kerkenraad een vacature te vervullen, er gaat een roeping 

uit. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van 

Christuswege door de gemeente bij monde van de 

kerkenraad zegt de Kerkorde. Christus is het die roept. 

Daarover later meer in dit verslag. In de ruimte voor 

vrijwilligers was voor de groep kosters Bert van der 

Dussen uitgenodigd. Er is van alles besproken. Nader 

overleg met de kerkrentmeesters zal volgen over alles 

wat op tafel kwam. De commerciële verhuur van de kerk 

kost de kosters onevenredig veel tijd aan o.a. afstemming 

met huurders, bezichtigingen van de kerk, muziek- en 

andere wensen van bruidsparen en andere huurders. 

Gesproken wordt over de schoonmaak van de kerk. Daar 

is een vaste groep vrijwilligers mee aan de slag. Dat 

wordt zeer gewaardeerd, want de kosters zijn niet 

verantwoordelijk voor de schoonmaak. Eventuele 

verzoeken daarover kunnen gesteld worden aan de 

kerkrentmeesters. Bert ontvangt van de vergadering dank 

voor al zijn inspanningen als coördinator van de kosters 

en het werk t.b.v. de kerkdiensten. Ook de andere kosters 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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moeten in die dank meegenomen worden! Br. Vonk had 

bij zijn aantreden als voorzitter van de kerkenraad 

aangegeven dat voor 1 jaar te willen doen. Met 

dankbaarheid verneemt de vergadering dat br. Van den 

Bosch het voorzitterschap op zich wil nemen voor 2025. 

Br Vonk zal in 2025 plaatsvervangend voorzitter zijn. Zr 

Mur blijft ook in 2025 scriba. De Algemene 

Kerkenraads-leden van 2024 zijn dat ook in 2025: zr 

Wijnen, br Vonk, br Oskam en de predikant. Het 

moderamen bestaat in 2025 uit: de predikant, br Van den 

Bosch, br Atsma en zr Mur. We kijken terug op 

bijzondere en mooie diensten in november, december en 

januari. Over de nagedachtenisdienst zijn veel 

waarderende woorden binnengekomen. N.a.v. de 

vacatures in de kerkenraad het volgende. Br Van den 

Bosch is gekozen als ouderling. Er ontstaat daardoor een 

vacature ouderling-kerkrentmeester. De vergadering 

verkiest in dit ambt een al langere tijd geleden genoemd 

gemeentelid. Br Vonk is aftredend en herkiesbaar als 

ouderling. De vergadering is verheugd dat hij nog 2 jaar 

extra in het ambt wil dienen. Over een geschikte datum 

voor een volgende gemeenteavond wordt nog nader 

overleg gevoerd. Met de datum en het tijdstip wil de 

vergadering nl. onze oudere gemeenteleden (niet plannen 

in de avond) en werkenden tegemoetkomen. Met onze 

predikant is in het moderamen het jaarlijkse 

werkplangesprek gevoerd over de werkzaamheden in 

2024. De evaluatie daarvan in de vergadering  -  de 

predikant was door verplichte opleiding zelf niet 

aanwezig in de kerkenraadsvergadering -  levert op dat de 

kerkenraad de speerpunten voor 2025 legt bij pastoraat en 

alles wat met de eredienst te maken heeft. We kunnen 

geen extra werkzaamheden vragen aan een predikant die 

niet voor 100% is aangesteld in de gemeente. De 

predikant heeft vaste vrije perioden en een baan in een 

verzorgingshuis. De gemeente moet zich er dus van 

bewust zijn dat de predikant woensdag, vrijdagmiddag, 

zaterdag en zondagmiddag in principe geen 

werkzaamheden voor de gemeente verricht en bij 

voorkeur ook niet gebeld wordt tenzij er sprake is van 

een crisissituatie. We zijn blij met onze predikant en 

waarderen haar pastorale gaven, passie en creativiteit. 

Het “er voor de gemeente willen zijn”. Er zal nog eens 

gekeken worden naar het beheer van de statische 

informatie op de website Pieterskerk. In het 

Bonifatiushuis komen opgeknapte tafels, nieuwe stoelen 

en nieuwe vitrage. Het Bonifatiushuis wordt verder in 

eigen beheer opgeknapt, de werkzaamheden worden dus 

niet uitbesteed. Er komt een apart werkgroepje voor de 

opknapbeurt van de bovenverdieping van het 

Bonifatiushuis. De diaconie is o.a. bezig met de bonnen 

voedselbank en het voorbereiden van de sponsormaaltijd. 

De evaluatie van de viering van het Heilig Avondmaal 

komt zoals beloofd op een gemeenteavond als 

bespreekpunt op de agenda van de februari-vergadering. 

De vergadering wordt gesloten met het voorlezen van een 

gedicht van Henri Nouwen over hoop. “Hopen is toch 

blijven leven in de vertwijfeling, en toch blijven zingen 

in het duister. Zolang er nog hoop is, zolang is er ook 

bidden, en zolang zal God je in zijn handen houden”. Tot 

slot wordt gezamenlijk een daarbij passend lied 

gezongen. Noortje Mur, scriba 
 

Geslaagde seniorenlunch! 

Maandag 27 januari jl. vond er weer een geslaagde 

seniorenlunch plaats waar broeders en zusters uit de 

beide wijkgemeenten elkaar konden ontmoeten. Heerlijke 

groentesoep met lekkere broodjes maakten dat het goed 

toeven was, het fijne gezelschap niet te vergeten! ds. 

Rodenburg verzorgde de opening met een goed 

“oefenlied”: Jezus roept hier mensen samen (LB 975) 

met een aangepaste toepasselijke tekst. Smaakt dat naar 

meer, of bent u benieuwd geworden? U kunt de datum 

van de volgende lunch vast in uw agenda schrijven: 19 

mei bent u ook van harte welkom en zal ds. Aarnoutse 

aanwezig zijn. Verdere informatie volgt t.z.t. 
 

Groep jong-volwassenen 

Een van onze jong volwassenen zocht de predikant 

tijdens haar spreekuur op met de vraag of er een groep 

gevormd zou kunnen worden voor Bijbelstudie en het 

vergaren van meer Bijbelkennis. Wat een mooie vraag! 

Daar wil de predikant graag gehoor aan geven. Komende 

tijd zal zij jong-volwassenen benaderen met de vraag of 

zij mee willen doen en hier ook de samenwerking in 

zoeken met de NGK. Hoe mooi is het immers als jonge 

mensen hongeren naar het geloof! Hopelijk komen we tot 

een werkbare opzet met genoeg enthousiastelingen. Het 

kan zijn dat u als gemeentelid ook benaderd wordt hier 

een rol in te spelen. Wordt vervolgd… 

Ds M.Rodenburg-Splint 
 

Giften  

Via Ria van Eck ontvangen de inhoud van de “koffiepot’ 

inzake het wekelijkse koffiedrinken een bedrag van € 

119,00, alle gevers en koffiedrinkers hartelijk dank 

hiervoor. Jan Winkel 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 
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Bij de vieringen 

Op zondag 2 februari zal Gé Speelman ons voorgaan. Ik 

maakte toch ergens een gelukkige vrij zeldzame 

vergissing in de roosters – zelf ben ik de 2e in de 

Kruiskerk in Amstelveen. Fijn dat Gé en Dick weer in 

ons midden zijn na een lang verblijf in Indonesië. 

Zondag 9 februari vieren we de Dienst van Schrift & 

Tafel, de cantorij verleent medewerking met o.a. delen 

van de St Anne’s Mass, bij de lezingen uit Jesaja 6 

(‘roeping en bezwaren’) en Lucas 5: 1 – 11 (‘Simon 

Petrus, Jakobus en Johannes geroepen’). In deze dienst 

markeren we ook het neerleggen van het diaken-ambt 

door Frans Rijper en verwelkomen we Joke Suitela als 

pastoraal bezoeker in wijk Zuid. Dank voor bereidheid en 

hartelijkheid! We hopen op een mooie en inspirerende 

viering. Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Bij zondag 2 februari 

2 februari is 40 dagen na Kerst. Voor veel christenen 

reden voor een bijzonder feest. Traditioneel gaat de 

Evangelielezing over de wijding van Jezus in de tempel 

en de ontmoeting met Simeon en Anna (Lukas 2: 22-39). 

Wij lezen hier alleen het eerste deel van: het feit dat 

Jezus als alle Joodse eerstgeboren zonen moest worden 

‘vrijgekocht’ door het offer van twee duiven. Lukas 

verbindt hieraan de ‘eerste kerkgang’ van Maria na de 

geboorte. In de lezing uit het Oude Testament staan we 

stil bij andere moeders en zonen. Twee vrouwen 

verschijnen voor koning Salomo, één met een dode en de 

ander met een levende zoon (1 Kon. 3:16-28). Zal de 

wijsheid waar Salomo kort daarvoor heeft gebeden een 

weg wijzen ten leven voor die ene moeder en zoon? 

Ds Gé Speelman 
 

In en uit de gemeente 

In Herinnering Lambertus Willem de Wit  

(Zeist, 27 november 1935 – Kockengen, 2 januari 2025) 

Op vrijdag 10 januari namen wij vanuit de Aula op de 

begraafplaats afscheid van Bert de Wit. Bert was 

weduwnaar van Maaike de Wit-den Hoed sinds 11 maart 

2017. Hij werd 89 jaar. 

Het afscheid diende zich aan na een ongelukkige val 

waarbij zijn heup brak. Het ging zo snel, er was pijn. 

Toch overheerst de dankbaarheid, dat Bert zo lang bij de 

kinderen mocht zijn na een bijzonder werkzaam en 

zorgzaam leven. En dat hij sterven mocht in het bijzijn 

van Peter en Ellen. In de afscheidsdienst werden 

herinneringen aan vroeger gedeeld door Peter en Ellen. 

Over de carrière van Bert bij Philips, in de 

muziekindustrie. Dat hij een lange tijd doordeweeks in 

Londen verbleef, maar in het weekend thuis en dan 

betrokken was bij het gezin en de activiteiten. Na 

pensionering raakte Bert betrokken bij de zaak van Peter. 

Raadgevend en adviserend. Ook Ellen vertelde zo mooi  

hoe Bert en Maaike klaar stonden na de geboorte van 

Jette. Er zijn, zorgen, ontzorgen. Het lijkt allemaal zo 

lang geleden, maar nee, zulke ervaringen leven lang door 

en vormen mensen op hun levensweg. We hebben daar 

eigenlijk te weinig aandacht voor. Dan is het mooi om 

het op zo’n moment dankbaar uit te spreken. Het brengt 

wat zo dierbaar en vertrouwd was weer even dichtbij. 

Dan is het ook passend om Psalm 139 te lezen als een 

gedicht van leven en geloven. Wij gedenken Bert de Wit 

in liefde en dankbaarheid en wensen de kinderen en 

kleinkinderen de zegen van Gods nabijheid in de tijden 

van gemis. 

Rien Krijgsman (De Angstel 135) is op 13 januari thuis 

achterover gevallen, met gekneusde ribben en verschoven 

wervels tot gevolg. Uiterst pijnlijk en zorgelijk. Rien 

verblijft in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. We 

wachten af, wat de toekomst brengt. Ds Bram-Willem 

Aarnoutse 
 

Uit de kerkenraad 

Op donderdag 16 januari kwam de kerkenraad van de 

Pauluskerk weer voor het eerst in het nieuwe jaar bij 

elkaar. We bespraken o.a. het voorstel van de werkgroep 

oecumene om kerstavond 2025 met de vijf betrokken 

kerken samen te vieren. Onze kerkenraad heeft daar 

positief op gereageerd. We wachten af of de andere 

kerken ook mee willen doen en voor de werkgroep met 

de organisatie aan de slag kunnen gaan. Ook hebben we 

gesproken over de mogelijkheid om een kerstmusical te 

organiseren voor onze jeugd, samen met leerlingen van 

de basisscholen in Breukelen. Ds. Bram-Willem gaat op 

onderzoek uit. 

De diaconie heeft besloten middelen ter beschikking te 

stellen om het wekelijks vervoer van vijf dames uit de 

noodopvang voor asielzoekers naar de naai- en 

ontmoetingsgroep mogelijk te maken. Deze dames zijn 

daar heel blij mee.  

Er  is contact gezocht met de manager van het nieuwe 

hospice in Breukelen. Ronald Tange en Hetty hebben een 

rondleiding gekregen en gesproken over wat de kerk en 

het hospice voor elkaar zouden kunnen betekenen. Het 

ziet er prachtig uit, een fijne plek om te verblijven in de 

laatste fase van het leven, als thuis sterven niet meer 

mogelijk is.  

We hebben het ook gehad over de actie Kerkbalans. Bij 

de start van de campagne stond muziek centraal, want 

muziek “zet de hemel open”. Sprekers op het startcongres 

waren ds. Hanna Rijken en Arnoud Heerings, beiden 

deskundig op het gebied van kerkmuziek. Zij maakten 

duidelijk dat het belang van muziek voor de kerk én de 

samenleving niet moet worden onderschat. In de 

Pauluskerk weten we dat gelukkig ook en zijn beide 

deskundigen geen onbekenden voor ons. U kunt het 

persbericht hierover lezen op www.kerkbalans.nl. 

Aan het einde van de vergadering namen we afscheid van 

Frans Rijper als kerkenraadslid-diaken. Het formele 

afscheid van de gemeente zal plaatsvinden in de dienst 

van 9 februari a.s. Gelukkig is en blijft Frans een actief 

gemeentelid dat veel andere dingen nog blijft doen. Maar 

er is nu meer tijd voor thuis en voor muziek. In de 

kerkenraad zullen we hem zeker gaan missen! Dick 

Hogeweij is inmiddels weer terug op zijn post en 

daarmee is de diaconie op volle sterkte. De volgende 

vergadering van de kerkenraad is op donderdag 27 

februari. Hetty Veneklaas 
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Wandelen…  

we treffen elkaar weer op woensdag 5 februari bij het 

Bonifatiushuis. Sjaal-om! Welkom! 

 

Seniorengesprekskring  

De ontmoeting van 16 januari verviel i.v.m. een stevige 

griep. Ik was al vroeg in het jaar ‘het haasje’. Maar, op 

donderdag 13 februari treffen wij elkaar weer in zaal 7 

van de Pauluskerk. Van harte welkom!  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Rondom christelijk geloven: 13 februari 

Onze ontmoeting van 20 februari is een week vervroegd, 

om persoonlijke redenen. Gelukkig bleek dit voor 

nagenoeg alle belangstellenden geen probleem. We gaan 

met elkaar in gesprek over het ‘Credo – ik geloof’, ook 

wel bekend als de ‘12 artikelen’. Het credo heeft een 

liturgische oorsprong, we kennen het uit de vroeg-

christelijke vieringen, als een soort van samenvatting van 

geloven. Dat is een belangrijk detail, het is in die zin 

geen ‘belijdenis ontstaan uit een crisis’, zoals wel geldt 

bijv. voor de Heidelberger Catechismus, of bijv. ook de 

‘Barmer Thesen’ uit 1934 van de Bekennende Kirche in 

Duitsland (o.a. Bonhoeffer) die ontstonden in reactie op 

het opkomend nationaal-socialisme. Hoe actueel 

eigenlijk… Het Credo geeft eenvoudigweg te geloven. 

Van harte welkom!  Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Zin op het web 

Via de site van de PKN, www.protestantsekerk.nl/ 

onderwerp/liturgie is er allerlei informatie te ontdekken 

aangaande de ‘Eredienst – tot Gods eer’. De protestantse 

liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Er zijn 

allerlei liturgische experimenten – niet alleen op 

pioniersplekken en in kleiner wordende gemeente. Dat 

maakt de vraag dringend welke theologische grond-

gedachten aan de basis van de protestantse eredienst 

liggen, en hoe we die theologische grondgedachten voor 

onze tijd opnieuw zouden kunnen formuleren. 

Op deze site vind je informatie over het oecumenisch 

preekrooster, vijf basisprincipes voor de liturgie, 

liturgische kleuren en het Dienstboek van de PKN. Ook 

is er aandacht voor de Tora-lezingen in de synagoge in 

2025. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Belangrijk berichten van de ZWO-commissie 

Ook dit jaar doet de ZWO-commissie van de Pauluskerk 

weer een beroep op u om de vele projecten van Kerk In 

Actie financieel te steunen door een bijdrage te geven in 

het kader van onze ZWO-actie 2025. 

In de week van 10 februari zal bij u een envelop met brief 

bezorgd worden met het verzoek om daadwerkelijk over 

te gaan tot steun aan de Derde Wereld. 

De komende drie jaar steunen wij het pastorale en 

diaconale werk van de Kerk van Bangladesh.  

U kunt uw gift voor ons nieuwe project (zie de 

aankomende brief en informatie in Kerknieuws) 

rechtstreeks overmaken op rekening NL27 RABO 0336 

9183 99 ten name van de ZWO-commissie Pauluskerk 

onder vermelding van “Bijdrage 2025”.  

Namens de ZWO-cie, Henk Hansman (penningmeester) 
 

In de periode van de actie Kerkbalans 2025 vraagt ook de 

ZWO-commissie van de Pauluskerk een jaarlijkse 

bijdrage. Hiervoor dienen nog een aantal brieven bezorgd 

te worden. Voor de bezorging van deze brieven doet de 

ZWO-commissie een beroep op een aantal 

gemeenteleden die van een wandeling houden en gelijk 

een doel willen hebben. Voor de buitengebieden 

Maarssen, Kockengen en Nieuwer ter Aa zijn het er niet 

zoveel. Ik hoop op iemand die daar woont, is net zo 

handig.De enveloppen behoeven niet persoonlijk 

overhandigd te worden. U kunt de enveloppen na de 

dienst van 9 februari meenemen. Henk Hansman 

(penningmeester) email: henkhansman@ziggo.nl of  tel. 

06 551 33 936. 
 

Verjaardagsbusjes Pauluskerk 

Het tweede halfjaar van 2024 brachten de verjaar-

dagsbusjes €604.44 op. De totale opbrengst is daarmee 

gekomen op €1296.25 en is bestemd voor het orgelfonds. 

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank. 

Geeske Oussoren 
 
 

D I A C O N I E 
Diaconie collecte 2 februari Kerk in Actie – 

Werelddiaconaat Ethiopië 

Aanpassen aan klimaatverandering  

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië 

vaker getroffen door langdurige droogte of heftige 

regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van 

landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun 

ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren 

en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een 

bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van 

een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, 

meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons 

repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee. Via het 

programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie onder 

andere mensen in Ethiopië zich aan te passen aan 

klimaatverandering. Meer lezen? kerkinactie.nl/ethiopie  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
 

Diaconie collecte 9 februari Kerk in Actie – Noodhulp 

Israël en Gaza 

Noodhulp Israël en Gaza 

Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. 

De mensen zijn bang, moe en wanhopig. Via een 

internationaal kerkelijk netwerk, met lokale kerken en 

Israëlische en Palestijnse organisaties biedt Kerk in Actie 

hulp aan getroffen families. 

In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp 

aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en 

arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza 

krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en 

psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar 

dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid. 

Kerk in Actie steunt via het programma noodhulp 

wereldwijd mensen in nood, zoals in Gaza en Israël.  
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Meer lezen? kerkinactie.nl/israelgaza 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank 

 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 

Zondag 1 december 2024 

Werelddiakonaat Moldavië 202,10 127,97 

Wijkkas 104,55 231,00 

Woensdag 8 december2024 

Werelddiaconaat Ghana 154,60 123,70 

Wijkkas 112,00 151,00 

Zondag 15 december 2024 

Werelddiaconaat Palestina 169,70 131,85 

Wijkkas 84,72 127,00 

Avondmaalscollecte Hospitium  126,80 

Zondag 22 december 2024 

Jonge generaties 128,55 97,95 

Wijkkas 107,20 127,00 

Dinsdag 24 december 2024 

Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht 201,15 259,30 

Wijkkas 173,30 181,00 

Woensdag 25 december 2024 

Kinderen in de Knel 362,60 190,35  

Wijkkas 273,65 179,00 

Zondag 29 december 2024 

Beautiful Kidz Namibia 721,50 183,15 

Wijkkas 90,54 276,00 

Dinsdag 31 december 2024 

Voedselbank Stichtse Vecht 153,95 105,00 

Wijkkas 83,15  

Wilde Ganzen (Taizé) 12,50 

Giften: 400 euro voor de Diaconie, 65 euro voor de 

Zendingscommissie Pieterskerk. Waarvoor hartelijk 

dank! 
 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Movies that matter: Four Daughters 

Op 12 februari om 20.00 uur draait Amnesty 

International Stichtse Vecht de film Four Daughters in de 

Pauluskerk. De Tunesische Olfa, een gescheiden vrouw, 

heeft vier dochters. Op een dag verdwijnen de twee 

oudste meisjes. Ze zijn geradicaliseerd en lopen weg naar 

de strijders van Isis, moslim terroristen. Wat bezielt deze 

meisjes? Hoe komen ze tot hun daad? En wat doet dat 

met de achtergebleven moeder en de jongere zusjes? 

De prijswinnende Tunesische regisseuse Kaouther Ben 

Hania gaat met Olfa in gesprek. Ze wil het lot van 

moeder en dochters filmen. Dat doet ze door een unieke 

mengeling van documentaire en fictie. Ze vraagt 

professionele acteurs om de rollen te spelen van de 

oudste dochters, van Olfa zelf en van de ex-man en 

vader. Samen met de echte Olfa en de twee jongste 

dochters spelen ze scenes na die zich in het echt hebben 

afgespeeld in dit getraumatiseerde gezin. De acteurs en 

de echte Olfa spreken over wat ze net hebben gespeeld. 

Daardoor ontstaan nieuwe inzichten. Geheimen tussen 

moeder en dochters worden onthuld. Verdriet en woede 

krijgen een plaats. 

Het is een unieke en aangrijpende film die zweeft tussen 

documentaire en fictie. Een intieme vertelling vol hoop, 

verzet en verdriet over botsende werelden en wat het is 

om moeder of zus te zijn. FOUR DAUGHTERS werd 

geselecteerd voor de competitie van het Filmfestival van 

Cannes waar de film de Prijs voor Beste Documentaire 

en de Positive Cinema Award won. Zowel Olfa, haar 

dochters als de actrices nemen je mee in de leefwereld 

van de familie en laten je op het einde verstomd achter. 

Gé Speelman 
 

Zondag 2 februari 2025 - Reis in Duitse Barokmuziek 

op z’n Bachs 

Op 2 februari wordt in 

de Pauluskerk weer een 

concert verzorgd door 

de HKU, Utrechts 

Concervatorium o.l.v 

Antoinette Lohmann. 

Bij dit concert staan 

de Duitse componisten 

uit de 17de eeuw 

centraal met enkele 

Bach familieleden. 

Hoewel de familie Bach vele generaties overbrugt en veel 

begaafde musici en componisten heeft voortgebracht, 

denken de meeste mensen bij de naam Bach toch vrijwel 

onmiddellijk aan Johann Sebastian (1685-1750), die 

echter vooraf werd gegaan en opgevolgd werd door een 

aantal invloedrijke en familieleden. Het wordt vast een  

bijzondere ervaring. 

 

De volgende muziekstukken worden uitgevoerd: 

Johann Heinrich Schmelzer ( ca. 1623 - 1680) 

Lamenta  

Johann Michael Bach (1648-1694): Sonate a 4 in g klein 

(vermoedelijk van Johann Michael Bach, kopiist Gustav 

Düben, 1673) 

Sonata - Capricio presto - Adagio 

Uit het Andreas Bach Buch: Christian Ritter (ca. 1645- 

ca. 1725), Suite in Fis di Monsieur Christien Ritter 

Maistre de Caupelle de S. Maj. se Svecie 

Wilhelm Friedemann Bach (1710 - 1784): Duet für 2 

Bratßen in g-klein(ca. 1775), Amoroso, Allabreve 

Johann Bernhard Bach (1676-1749): Suite in e klein, 

(alleen in een handgeschreven kopie van ca. 1750 

overgeleverd) 

Ouverture - Air - Les Plaisirs (vitement) - Menuet 1 + 2, 

Air - Rigaudon - Courante - Gavotte en rondeau 
 

U bent van harte welkom, zondag 2 februari om 15.00 

uur in de Pauluskerk. De deur gaat open om 14.30 uur. 

De entree is gratis. Een bijdrage aan de gemaakte kosten 

wordt op prijs gesteld. 

 
 

 

 


