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Zaterdag 11 januari 2025, 26e jaargang no. 1 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 12 JANUARI 2025 

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis 

Collecten: 1. Binnenlands diaconaat  

         2. Wijkkas Pauluskerk  

 

ZONDAG 19 JANUARI 2025  

Dienst voor de Eenheid van de Christenen 

Oecumenische dienst in de Pieterskerk 

10.00 uur: Voorgangers van vijf gemeenten                  

Collecten: 1. Open Doors 

                  2. Werkgroep Oecumene:bestrijding onkosten 
 

ZONDAG 26 JANUARI 2025 

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen 

                 12+ dienst 

19.00 uur Taizéviering 

Collecten: 1. PKN  - Jonge generaties 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
    

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 12 JANUARI 2025 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 

                 Viering Heilig Avondmaal 

Collecten: 1. Confessionele Beweging  

                   2. Wijkkas Pieterskerk 

                   Avondmaalscollecte: Hospitium 

Autodienst: Fam. Wijnen, tel. 261837 

Kinderkerk: groepen 1 t/m 6 
 

ZONDAG 19 JANUARI 2025 

Dienst voor de Eenheid van de Christenen 

Oecumenische dienst in de Pieterskerk 

10.00 uur: Voorgangers van vijf gemeenten 

Collecten: 1. Open Doors 

                  2. Werkgroep Oecumene: bestrijding onkosten 

Autodienst: Frans Atsma tel. 06-16924549 

Kinderkerk: Alle groepen 

 

ZONDAG 26 JANUARI 2025 

10.00 uur: Ds. C. Visser, ‘s-Graveland 

Collecten: 1. NBG – Bible Basics   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

                  3. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Frans Atsma, tel. 06-16924549 

Kinderkerk: groep 1 t/m 6 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 10 januari 16.45 uur: Hr. F. Langelaar 

Vrijdag 17 januari 16.45 uur: Hr. J. van Os 

Vrijdag 24 januari 16.45 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 

Vrijdag 31 januari 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 27 januari voor 

18.00 uur. 
 

 
 

A G E N D A 
 

Maandag 27 januari, Seniorenlunch 

Bonifatiushuis 12.00 uur, inloop vanaf 11.30 uur 
 

Vrijdag 31 januari, Pauluskerk 20.00 uur 

Kamerkoor Amor Vincit  
 

Zondag 2 februari, Pauluskerk 15.00 uur 

HKU concert 

 
 

M E D I T A T I E 
 

God heeft het eerste woord. 

Ook aan het begin van het nieuwe jaar, anno Domini 

2025, openen we de schriften en laten daarbij aan God 

het eerste woord. Dat lezen we ook in Johannes 1, een 

schitterend hoofdstuk. Hoe verder je leest in dit 

evangelie, hoe meer je ontdekt hoe compleet deze korte 

inleiding is. 

Het begin van dit evangelie is net als aankomen bij een 

prachtig, imposant landhuis. Het geeft je een gevoel van 

welkom. De eerste verzen zijn net als de oprijlaan van dat 

mooie landhuis. De poort bij de oprijlaan is de 

onvergetelijke beginregel “In het begin was het Woord”. 
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Er zal geen Bijbellezer zijn, die bij deze zin niet meteen 

denkt aan het begin van Genesis: “In het begin schiep 

God de hemel en de aarde. ”Wat Johannes ons verder ook 

vertellen wil, hij wil dat we zijn boek zien als het verhaal 

van God en de wereld en niet als het boek van één figuur 

op één plek en op één tijd. Het is een boek over de 

schepper-God, die op een nieuwe manier handelt in zijn 

schepping. Het lange verhaal dat in Genesis begon 

bereikt de climax, die de schepper altijd al voor ogen 

stond. In het Grieks staat het woord logos, vertaald als 

woord, maar het heeft ook wel de betekenis van rede, 

gedachte, principe. Voor de oude Griekse filosofen was 

het een vertrouwd begrip. Sommigen geloofden dat 

Logos een goddelijke rationaliteit was, eeuwig, 

onvergankelijk en oorsprong van alle materie. Aristoteles 

en Plato hadden ook zo hun ideeën. God zou de eerste 

geest zijn en de logos de tweede.  

De hellenistische jood Philo van Alexandrië komt 

dichterbij. Hij noemt dat Woord Gods de ‘eerstgeboren 

zoon’ die als Gods plaatsvervanger de leiding heeft over 

de kosmos. Hij kan hier aansluiten bij Psalm 33: 6 “Door 

het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de 

adem van zijn mond het leger van de sterren.” 
 

Waar het in Genesis 1 gaat over de schepping van de 

mens, schrijft Johannes over de climax van Gods 

handelen in de komst van een mens. Het Woord dat vlees 

is geworden. Helaas heeft de NBV gemeend het woord 

sarx te moeten vertalen met mens. Dat klinkt wel 

aangenamer, maar hiermee wordt niet weergegeven wat 

wordt bedoeld: kwetsbaar, vergankelijk, sterfelijk leven. 

Het gaat over leven in zwakte, pijn en verlies. Maar het 

gaat ook op voor de schepping, onderworpen aan het 

bederf. Liever kies ik voor de Naardense Bijbel die heeft 

‘vlees en bloed’. 

Het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 van Johannes wordt 

omsloten door de verzen 1-2 en 18. Het Woord was en is 

God en heel dicht bij God. Johannes gebruikt taal voor 

iets dat normaal gesproken onmogelijk is, maar dat komt 

door Jezus, Hij is het Woord dat vlees is geworden en bij 

ons heeft gewoond. 

Thema van dit evangelie: Als je wilt weten wie de ware 

God is, kijk dan goed naar Jezus! 

Als we het Woord van God willen ontmoeten, dan doen 

we er goed aan om te beginnen bij Johannes de Doper, zo 

zien we in alle vier evangeliën. 

“Laat het heel duidelijk zijn, ik ben geen kandidaat.” Hoe 

vaak hebben we het politici en anderen horen zeggen. En 

dan komt de persconferentie: “Ja, onder druk heb ik toch 

maar toegezegd.” 

Hoe anders is Johannes de Doper. “Ik ben niet de 

Messias” en dat bleef hij volhouden. Maar dan de grote 

vraag: wie is hij dan wel? Elia? De profeet? 

Volgens Maleachi 3: 23 zou Elia terugkomen voor de 

grote dag. Johannes zelf zegt dat hij niet Elia is, maar 

velen in die tijd geloofden dat Johannes wel de 

weergekomen Elia was.En Jezus, wat dacht die? Marcus 

9:13: “Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan 

wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.” 

Elia werd als tweede naast Mozes geplaatst. Deut. 18: 15-

18 belooft profeten zoals Mozes. Men geloofde in de tijd 

van Jezus dat die profeet zou komen. Joh. 6: 14 “Hij 

moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.” 

De elite uit Jeruzalem stuurt zelfs een 

onderzoekscommissie om het uit te zoeken. Johannes 

zegt dat hij een stem is, waarover Jesaja sprak. Het lijkt 

of Johannes wil refereren aan wat we lazen in vs 1-18 

over het Woord. Jes. 40: 8 “Het gras verdort maar het 

woord van God houdt eeuwig stand.” Deze stem geeft 

opdracht de weg klaar te maken. 

Johannes de doper is een merkwaardige figuur, maar wel 

een die alle christelijke predikers en wij allen, die 

getuigen, als voorbeeld moeten nemen. We verkondigen 

niet onszelf, maar Jezus Christus als Heer en onszelf als 

zijn dienaren omwille van Hem (2 Kor. 4:5), ofwel ik ben 

ook maar een stem. 

Frans Vonk 
 

 

W IJ K G E M E E N T E 

P I E T E R S K E R K 

 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag;  

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

 Scriba:                    Noortje Mur 

                                 email: scriba@pieterskerk.info 

 Ledenadm.:           W. Mur, tel. 266842, 

                                 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

 Website:                 www.pieterskerk.info 

 Kerktelefoon:        John van den Bosch,  

                                 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

                                 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 

Bij de diensten 

Het nieuwe jaar is begonnen! Waar zal het ons brengen? 

In ons eigen leven, maar ook als gemeente. Alles ligt 

open, maar DV worden we toegelachen door mooie 

diensten, activiteiten en andere momenten van samenzijn 

in het verschiet. Ook in de “rustige” maand januari! Op 

12 januari zal uw wijkpredikant voorgaan. Deze zondag 

vieren we het Heilig Avondmaal (zittend). Zondag 19 

januari vindt de oecumenische viering “Gebed voor de 

eenheid van de christenen” plaats in de Pieterskerk. Ds. 

Bram-Willem Aarnoutse verzorgt de preek, ds. Mariëlle 

Rodenburg-Splint de liturgie (ps. Zingt u ook mee in het 

koortje? 9 en 16 januari om 19.30 uur wordt er 

gerepeteerd in de Pieterskerk). 

Op 26 januari zal ds. C. Visser uit ’s Graveland de 

eredienst leiden.  Laten we elkaar blijven ontmoeten na 

de dienst! En, als goed voornemen: hoe zou het zijn een 

keer met iemand te spreken, die je eigenlijk niet zo goed 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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kent? Spannend misschien! Maar wie weet kruist uw pad 

zich wel niet voor niets!   
 

Uit  de gemeente  

Sinds enkele weken verblijft de heer Siebert weer in 

Mariaoord. Hier revalideerde de heer Siebert eerder al na 

een operatie, en ook na een vervolgoperatie n.a.v. een val 

verblijft hij hier opnieuw. Voor hoe lang is moeilijk te 

zeggen, maar zelfstandig wonen zal heel moeilijk 

worden. De heer Siebert woont in het Heycop en is al 

lang lid van onze gemeente. Zijn dochter schrijft dat de 

situatie zorgelijk blijft. Laten we als gemeente aan hem 

weten dat we aan hem denken. We bidden dat in deze 

onzekere tijd hij houvast en toevlucht vindt bij de Heer. 

Zijn huidige verblijfadres is: Maria-Oord, Herenweg 69, 

3645 DH Vinkeveen, afdeling De Brug, k.54.    

Mevrouw Horden (Beatrixstraat 2, 3621 EW Breukelen) 

heeft onlangs een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen 

in verband met een infectie. Het echtpaar herkende de 

symptomen en mw. werd goed geholpen in het 

ziekenhuis. Mevrouw Horden is inmiddels weer thuis en 

maakt het goed.  

We wensen haar gezondheid en rust toe.   

We denken ook aan anderen met een kwetsbare 

gezondheid, zoals mevrouw Van der Paauw, en al die 

anderen die misschien niet zo zitten te wachten op een 

bericht in Kerknieuws, of die mensen die hun leed liever 

niet delen. De weg naar de predikant of ouderlingen is 

altijd open, en een tip voor de bloemen op zondag is ook 

zeer welkom! Dit zijn manieren waarop we zo goed en 

kwaad dat gaat willen laten weten dat we met u 

meeleven. 
 

Terugblik: Kinderkerstfeest en Kerstnacht 

Door middel van een origineel schaduwspel werd 15 

december het verhaal van Jozef en Maria op weg naar 

Bethlehem uitgebeeld in een sfeervolle donkere kerk 

tijdens het kinderkerstfeest. Wat was het spannend voor 

de kinderen – die vaak meerdere rollen moesten spelen – 

maar wat hebben ze het goed gedaan! Dat geldt ook voor 

de ouders die dit samen met de kinderen toch maar weer 

hebben weten neer te zetten (Chapeau!). Ook bij de 

kerstnachtdienst hadden kinderen een mooie taak. Zij 

mochten het licht in het donker laten schijnen tijdens het 

Ere zij God op het Kerkplein met schitterende sterretjes!  

We mogen terugkijken op een mooi samenzijn met kerst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Van onder de toren  

Was dat even pech! Na 

een zalig kerstfeest, een 

minder zalig oud en 

nieuw met hoge koorts, 

gekuch en gesnotter. Een 

slecht teken voor het 

nieuwe jaar? Nee, aan 

bijgeloof doen we niet, 

toch? Ik weet niet hoe 

het voor u is, maar de 

donkere maanden geven 

mij ook altijd een wat 

donker gemoed. Alsof de 

kleur wat uit de wereld is, er een grijze doek overheen 

ligt. Het doet me deugd dat de dagen vanaf nu weer 

langer worden en ik ben benieuwd wat 2025 zal brengen. 

In ieder geval een nieuwe bijbaan: op woensdag aan het 

werk als geestelijk verzorger in een ouderen tehuis in 

Vinkeveen. Maar ik ben ook nieuwsgierig wat dit jaar zal 

brengen voor ons samenzijn als gemeente. Onlangs liep 

ik ’s morgens vroeg over de oude begraafplaats. Ik vind 

daar altijd een serene sfeer hangen en daar word ik rustig 

van. Ik was zo blij, want voor het eerst sinds tijden 

scheen de zon. Het voelde als: een nieuw jaar, een nieuw 

begin. Ik liep op de begraafplaats, keek naar al die oude 

grafstenen en kreeg een vreemde gedachte: kan ik niet, 

op de grens van het nieuwe jaar, een stukje van mijn oude 

zelf hier “begraven” en zo ruimte maken voor een nieuw 

begin? Heeft Paulus het niet over “sterven aan jezelf” om 

op te staan in Christus? De zon scheen warm over de 

horizon en het begon te regenen. Iets zei me dat ik me om 

moest draaien en warempel, aan de hemel achter mij 

stond een volle regenboog te stralen. Hoop. De regen 

miezerde over mijn gezicht en ik sloot mijn ogen. De 
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geur van regen, gras en bladeren vulden mijn nog van 

verkoudheid herstellende longen. Een nieuw begin. Een 

overgangsritueel dat velen ieder jaar op nieuwjaarsdag 

doormaken. Water dat schoon wast. Ik wens ons allen toe 

dat 2025 een jaar van hoop mag zijn. Hoop op 

verandering, op een nieuw begin, dat we mogen opstaan 

in Christus. 
 

Schoonmaken Pieterskerk 11 januari 09.00 uur  

In tegenstelling tot wat er in de vorige editie van 

Kerknieuws staat gaan we de Pieterskerk op 11 januari 

weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? 

Weet u welkom op 11 januari om 09.00 uur. De koffie 

staat klaar !  

Jan Winkel tel. 0346-241144 

Giften  

Afgelopen maand hebben we van enkele gemeenteleden 

een extra gift per bank ontvangen , iedereen hartelijk 

dank hiervoor.  

Jan Winkel 

Opbrengst verjaardagsfonds 

De opbrengst van de verjaardagsbusjes in het 2e halfjaar 

van 2024 is € 541,80. Het totale bedrag over 2024 is  

€ 1162,10. Dit bedrag komt ten goede aan het orgelfonds. 

Alle gevers en collectanten hartelijk dank! 

Ria van Eck 
 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 
 

Bij de vieringen 

‘When the power of love overcomes the love of power the 

world will know peace.’  
 

De bijzondere vieringen van Kerst liggen achter ons, het 

Licht van Kerst begeleidt ons aan het begin van dit 

nieuwe jaar. Bovenstaande regel was in de 

Kerstavonddienst zichtbaar, naast meerdere andere foto’s 

zoals ook het beeld bij het gebouw van de Verenigde 

Naties te New York, ‘het zwaard tot ploeg gesmeed’. We 

hopen en bidden dat de vrede steeds weer ruimte vindt 

om terug te keren in de woonplaatsen en harten van 

mensen wereldwijd: ‘als de macht van de liefde de liefde 

voor de macht overwint, dan zal de wereld vrede 

kennen’. Het is het eeuwenoude geloofsvisioen van de 

Bijbel, voor ieder mensenkind bestemd. Herinneren wij 

ons ook het ‘Niet door eigen kracht, niet door macht…, 

maar door mijn Geest, zegt de HEER.’ (Zacharja 4: 6). 

Laat ons handelen de geloofsinspiratie uitdragen, ook in 

het jaar dat nog zo jong is. Dat het verschil maakt. Dat 

niet alles bij het oude blijft. Dat ‘kerst’ blijft ‘knarsen’. 

In de vieringen van januari staat de Epifanie centraal: het 

‘verschijnen’, het bekend worden van Jezus van Nazareth 

in zijn omgeving. We lezen van de ‘doop van de Heer’ en 

andere ‘tekenen’ die zijn macht tonen. ‘Midden onder u 

staat Hij die gij niet kent’ (LB 528). Christus is onder 

ons. Dat wij hem herkennen in onze naasten, in de 

mensen die wij ontmoeten. 

In de diensten van januari ontvangen we meerdere 

gastvoorgangers, dat is ‘werktijd-gerelateerd’, maar wij 

verheugen ons op de oecumenische viering van 19 

januari, met vijf gemeenten samen in de Pieterskerk. Het 

thema is ‘Ja, ik geloof’ en is ontleend aan de 

geloofsbelijdenis van het Concilie van Nicea (nu: de stad 

Iznik in Turkije) in 325. Dit eerste ‘symbool’ van 

geloofsbelijden – het Credo, LB 340 – is nu 1700 jaar 

oud. Dit voorjaar zullen we er aandacht aan besteden in 

de gesprekskring ‘Rondom christelijk geloven’. De 

viering is voorbereid door de Werkgroep Oecumene. We 

hopen op een warme en inspirerende viering. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

In en uit de gemeente 

Op 21 december is in De Aa mevrouw Bregtje (Bep) 

Winters-van den Boogaard overleden. Zij zag het 

levenslicht te Amsterdam op 2 maart 1927 en bereikte de 

hoge leeftijd van 97 jaar. Haar echtgenoot David 

overleed op 28 april 2020. De familie heeft op 28 

december in het Zuiderhof te Hilversum afscheid van 

haar genomen. Wij wensen hen Gods vrede. 

Op 2 januari is de heer Lambertus Willem de Wit in 

Overdorp, Kockengen overleden. Hij bereikte de leeftijd 

van 89 jaar. In maart 2017 overleed zijn Maaike. 

Donderdagavond 9 januari is er gelegenheid de familie te 

condoleren bij uitvaartverzorging Van Dijk, Kerkplein 1. 

Op vrijdag 10 januari zullen we in besloten kring 

afscheid nemen van Bert. Wij wensen Peter en Petra, 

Ellen en Patrick en de kleinkinderen Gods vrede in deze 

dagen van gemis. 

Tonny van Leeuwen (Gerrit van Doornikstraat 85, 3621 

HW) herstelt thuis van een ongelukkige val en een 

verblijf in het ziekenhuis. Het gaat langzaam beter. Zo is 

het ook voor Gerda de Haan (Bernhardstraat 44, 3621 

EP) ‘het gaat’ maar het is nog wel zaak geduld te oefenen 

en te blijven vertrouwen. We wensen u sterkte!  

Cobi Kroon is rond de Kerstdagen gevallen en werd in 

het ziekenhuis onderzocht. Zij verblijft nu al enige tijd in 

het Zorgpension Woerden (Polanerbaan 2, 3447 GN 

kamer 17B). Hopelijk mag er verder herstel optreden.  
 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
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Wandelen…  

we treffen elkaar weer op woensdag 5 februari bij het 

Bonifatiushuis. Sjaal-om! Welkom! 
 

Seniorengesprekskring  

Op donderdag 16 januari treffen wij elkaar weer in zaal 7 

van de Pauluskerk. Al weer even in het nieuwe jaar, met 

het licht van Kerst in onze rug, pakken we de draad van 

onze ontmoetingen weer op.  Van harte welkom!  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 
 

D I A C O N I E 

 
 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

Diaconale collecte 12 januari - Pieterskerk  

  
Een nieuwe naam met een vertrouwde en heldere inhoud; 

zo zien wij deze fusiebeweging van de Confessionele 

Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde 

Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 

1973 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland). 

In 2020 hebben wij de krachten gebundeld om de 

Protestantse Kerk in Nederland te dienen met ons 

belijdend (confessioneel) geluid: de kern van het 

evangelie is Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane 

Heer, de Redder van de wereld. We doen dit 

ondubbelzinnig en onbekrompen vanuit de Schrift en het 

belijden van de kerk. 

Dit evangelie is tot ons gekomen in de Bijbel als Gods 

Woord en door de traditie van de kerk. Hiermee staan wij 

in de kerk en de wereld. Zij zijn de constanten in de 

telkens veranderende omstandigheden waarin wij ons 

geloof belijden en in de praktijk brengen. 

Het belijdende geluid is een koord dat van drie strengen 

is gevlochten: de drie-enige God (Vader, Zoon en heilige 

Geest), de twee naturen van Jezus Christus (waarlijk God 

en waarlijk mens), één Bijbel (Oude en Nieuwe 

Testament horen bijeen). Deze drie strengen zijn de 

spreek- en leesregels in het spreken over God. In dit 

belijden wil de beweging de Heer dienen binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

Met deze collecte steunen wij het werk van de 

Confessionele Beweging. Van harte aanbevolen. 
 

Diaconale collecte 12 januari - Pauluskerk 

Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 

Samen tegen armoede  
 

 
 

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen 

mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. 

Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke 

gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen 

armoede in Nederland. 

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van 

voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange 

termijn werkt Kerk in Actie samen met 

SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te 

komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. Met 

de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie 

samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in 

armoede er niet alleen voor staan.  Via het programma 

Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in 

armoede en organisaties die strijden tegen armoede.  

Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!  
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Diaconale collecte 19 januari  

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen  

 

 
 

Als je niet vrij bent om je geloof in Jezus Christus te 

belijden, dan ziet Open Doors dit als christenvervolging. 

Wereldwijd worden christenen onderdrukt, 

gevangengezet of zelfs vermoord. Enkel en alleen omdat 

ze geloven in de Here Jezus. Open Doors omschrijft 

christenvervolging als: ‘het bewust vijandig behandelen 

van christenen in woord en daad vanwege hun 

geloofsovertuiging’. Dat loopt uiteen van christenen die 

als tweederangsburger worden gezien tot het blokkeren 

van online samenkomsten van christenen. En van het 

binnenvallen van huiskerken en arresteren van christenen 

tot het geweld van guerrilla’s tegen christenen.   
 

 
 

Open Doors steunt vervolgde christenen wereldwijd. Dit 

doen zij door Bijbels en christelijke boeken te 

verspreiden, trainingen aan te bieden en praktische hulp 

te geven. Tijdens crises bieden ze noodhulp, maar waar 

mogelijk richten ze zich op het herstel van de 

samenleving. Tijdens de wederopbouw werken ze samen 

met de lokale bevolking, gericht op blijvende en 

duurzame verandering. Van harte aanbevolen. 

 

Diaconale collecte 26 januari - Pieterskerk  

Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap 
 

 
 

Voor ons jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het 

materiaal van Bijbel Basics van het NBG. Bijbel Basics 

is dé kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal 

staat! In deze methode zijn jij en de kinderen 

gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat 

de Bijbel te zeggen heeft. De Bijbel in 200 verhalen; dat 

is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics beloven we dat 

kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële 

Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. 

Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de 

Bijbelopvoeding van kinderen en staat de rijkdom van de 

Bijbel centraal. Bijbel Basics is een kinderneven-

dienstmethode die wordt gebruikt in kerken in de breedte 

van christelijk Nederland en Vlaanderen. Middels deze 

collecte willen we het werk van Bijbel Basics 

ondersteunen. Van harte aanbevolen. 
 

Diaconale collecte 26 januari - Pauluskerk 

PKN – Jonge Generaties 

Interactieve bijbelspelen voor jongeren  
 

 
 

Ieder jaar spelen honderden jeugdgroepen in protestantse 

gemeenten de spannende, interactieve spellen Sirkelslag, 

PaasChallenge en KerstChallenge. Er staat altijd een 

Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal, waardoor 

de kinderen op een speelse en ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag gaan. Voor kerken zijn 

de drie spellen een mooie kans om jongeren te betrekken 

bij kerk en geloof. Via het programma Jonge generaties 

steunt de Protestantse Kerk in Nederland plaatselijke 

gemeenten bij het jeugdwerk. Meer lezen? 

kerkinactie.nl/collecterooster  Help je mee om deze 

collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!  

 

 
 

Via ons project ‘Bijbelgedichtenboekje Geloven en 

leven’ ontvingen wij een gift van € 100,-- voor 

bovengenoemd project. Wij hebben dit bedrag inmiddels 

overgemaakt op de bankrekening  van de Diaconie onder 

dankzegging aan de onbekende gever of geefster. De 

kinderen in Namibië zullen hiermee ook blij zijn. 

Wij vonden deze gift de moeite waard om te vermelden 

in  Kerknieuws. 

Ad Wielenga en Wim Kaars 
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K E R K R E N T M E E S T E R S 
 

Actie kerkbalans 2025 

De jaarlijkse actie Kerkbalans komt er weer aan.  

Op 12 januari, na de kerkdienst, zullen op de tombe van 

de Pieterkerk en in de Pauluskerk de enveloppen met 

brief en het toezeggingsformulier voor de lopers weer 

gebundeld op postcode klaarliggen. Ook is er de 

mogelijkheid de enveloppen op te halen op 

maandagavond 13 januari tussen 19.00 en 20.00 uur in 

het Bonifatiushuis. De leden/lopers, die ons al vele jaren 

ondersteunen met het rondbrengen, zullen de enveloppen 

in week 3 (13 t/m 18 januari) bij u komen aanbieden en 

een week later weer komen ophalen. Op dinsdag 14 

januari zal er een mail met uitnodiging worden verstuurd 

naar de leden, waarvan het email adres bekend is. 

Verzoek om uiterlijk 25 januari uw bijdrage kenbaar te 

maken, via een link in het document. Als de link in de 

email niet goed werkt, dan het verzoek om een bericht te 

sturen naar: adminstratie@pknbreukelen.nl , of kunt u 

voor hulp contact opnemen met een van de 

Kerkrentmeesters. Leden die de uitnodiging per post 

ontvangen, vragen wij de bijdrage overmaken op 

rekeningnummer NL84 RABO 0373 7045 26 t.n.v. 

Protestante Gemeente Breukelen onder vermelding van 

Kerkbalans 2025. Op maandagavond 27 januari tussen 

19.00 en 20.00 uur verwachten wij de lopers, met de 

retour enveloppen in het Bonifatius. Op deze avond zal 

uw toezegging direct in het kerkelijk financiële systeem 

worden ingevoerd. Ook is er de mogelijkheid om zondag 

26 januari, na de kerkdienst, de enveloppen met 

toezeggingsformulier af te geven aan een van de 

Kerkrentmeesters. In de begeleidende brieven kunt u 

lezen dat we uw financiële steun hard nodig hebben om 

de pastorale werkzaamheden goed te kunnen blijven 

uitvoeren. Het is onze grootste inkomstenbron. Via deze 

weg willen wij u ook nog hartelijk danken voor al uw 

bijdragen actie kerkbalans 2024. We hebben zelfs meer 

mogen ontvangen dan wat er in totaal is toegezegd. Actie 

Kerkbalans onze grootste inkomstenbron. Daarom ook 

dit jaar actie Kerkbalans weer van harte bij u aanbevolen. 

Het College van Kerkrentmeesters. 
 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Uitnodiging lunch voor senioren van onze gemeente 

Paulus-en Pieterskerk 

Het jaar 2025 is gestart en dan begint de agenda weer in 

beeld te komen. Op maandag 27 januari willen we weer 

een lunch organiseren. Vorige keer was het erg gezellig 

en we hopen op weer een mooie opkomst! De lunch 

begint om 12.00 uur en vanaf 11.30 uur bent u van harte 

welkom in het Bonifatiushuis. In de kerk ligt een lijst 

waar u zich kunt opgeven, ook kunt u bellen naar Ida 

Stam tel. 06-31365996. Wilt u gehaald worden dan kunt 

u dit ook aangeven. 

Namens het team, Ida Stam, Marianne Vedder, Ineke 

Kroon, Gerie van Voskuilen en Marlies Wijnen. 

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 

Op zondag 19 januari 2025 

vieren we de Oecumenische 

Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen in 

Breukelen. Het thema is “Ja, ik 

geloof”. De Week van Gebed 

voor Eenheid van Christenen is 

een internationale gebedsweek 

die geboren is uit het verlangen 

naar christelijke eenheid. Het gebed om eenheid is een 

gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. 

Hij bidt: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij 

bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de 

wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden." De jaarlijks 

terugkerende Week van Gebed voor Eenheid kent 

inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een 

getuigenis van groeiende eenheid tussen christenen. Meer 

informatie hierover is te vinden op 

www.weekvangebed.nl. 
 

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid 

van christenen in 2025 is voorbereid door de broeders en 

zusters van de kloostergemeenschap van Bose in Noord-

Italië. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste 

christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in 

Nicea werd gehouden. De werkgroep uit Noord-Italië 

koos het thema ‘Ja, ik geloof' naar aanleiding van een 

dialoog tussen Jezus en Martha. Zij ontmoeten elkaar 

voordat Jezus Lazarus op laat staan uit de dood. Jezus 

daagt Martha uit met de vraag: “Geloof je dat wie in Mij 

gelooft nooit zal sterven?” Martha antwoordt met: “Ja, ik 

geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar 

de wereld zou komen”. De volledige tekst voor de Week 

van gebed voor eenheid 2025 is terug te vinden in de 

Bijbel: Johannes 11: 17-27. De Week van gebed voor 

eenheid is een gelegenheid om als christenen opnieuw de 

Bijbelse fundamenten en kerkelijke ervaringen te 

verkennen die 1700 jaar geleden tot deze 

geloofsbelijdenis hebben geleid. Een manier die past bij 

de hedendaagse culturen, die vandaag nog diverser zijn 

dan toen. Dat dit ons in Breukelen ook tot inspiratie mag 

zijn!  
 

De dienst op zondag 19 januari wordt georganiseerd door 

de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan 

het gevoel van verbondenheid met elkaar en het verstaan 

van elkaars traditie. De viering begint om 10.00 uur en 

vindt plaats in de Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen. 

De dienst wordt geleid door voorgangers uit de 

deelnemende kerken. U bent allen van harte welkom! 

 

Gelegenheidskoor voor de Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van Christenen: zing mee! 

Zondag 19 januari a.s. vindt de oecumenische viering van 

de Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 

plaats in de Pieterskerk. De liturgie wordt samen door de 

verschillende kerken in Breukelen vormgegeven. Hoe 

mooi zou het zijn als de veelkleurigheid van kerkelijk 

Breukelen ook doorklinkt in de stemmen van de 

http://www.weekvangebed.nl/
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begeleidende zanggroep!? Nadrukkelijk nodigen we 

leden uit de verschillende kerken uit om mee te doen aan 

dit gelegenheidskoor onder leiding van Frans Vonk. 

Wees van harte welkom bij één of alle repetities voor de 

dienst: donderdag 9 en 16 januari 2025, om 19:30 en 

zondag 19 januari om 09.00 uur in de Pieterskerk. Samen 

maken we er een mooie dienst van! Wil je bij Frans Vonk 

(frans.vonk@hotmail.com) of bij Joukje van der Velde 

(j.vd.velde@umcutrecht.nl) even laten weten of je komt?  

Hartelijke groet namens de diverse kerken van 

Breukelen,  

Joukje, Annemiek, Jan, ds. Bram-Willem en ds. Mariëlle 

 

Collecte oecumenische Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen 19 januari 2025 

Tijdens de oecumenische Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen zal er gecollecteerd worden 

voor de Werkgroep Oecumene (ter bestrijding van de 

kosten van oecumenische activiteiten) en voor Open 

Doors. Als je niet vrij bent om je geloof in Jezus Christus 

te belijden, dan ziet Open Doors dit als 

christenvervolging. Wereldwijd worden christenen 

onderdrukt, gevangengezet of zelfs vermoord. Enkel en 

alleen omdat ze geloven in de Here Jezus. Open Doors 

omschrijft christenvervolging als: ‘het bewust vijandig 

behandelen van christenen in woord en daad vanwege 

hun geloofsovertuiging’. Dat loopt uiteen van christenen 

die als tweederangsburger worden gezien tot het 

blokkeren van online samenkomsten van christenen. En 

van het binnenvallen van huiskerken en arresteren van 

christenen tot het geweld van guerrilla’s tegen 

christenen.  Open Doors steunt vervolgde christenen 

wereldwijd. Dit doen zij door Bijbels en christelijke 

boeken te verspreiden, trainingen aan te bieden en 

praktische hulp te geven. Tijdens crises bieden ze 

noodhulp, maar waar mogelijk richten ze zich op het 

herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw 

werken ze samen met de lokale bevolking, gericht op 

blijvende en duurzame verandering. 

Beide collectes van harte aanbevolen. 
 

Kamerkoor Amor Vincit zingt Rossini’s Petite Messe 

Solennelle 

Vrijdag 31 januari, 20.00 uur 

Lang nadat Rossini zijn succesvolle operacarrière 

vaarwel had gezegd, schreef hij in 1864 de Petite Messe 

Solennelle. Een plechtige mis vol operateske invloeden, 

die soms uit elkaar spat van energie. Kamerkoor Amor 

Vincit uit Utrecht voert de mis uit in de oorspronkelijke 

versie; met koor, solisten, piano en harmonium.  

Plaats: Pauluskerk, Straatweg 37 Breukelen 

Informatie en kaarten: www.amorvincit.nl 
 

Samen duurzaam en de Groene Kerk 

Wat kunnen wij zelf doen 

Datum woensdag 22 januari 2025 

Tijd 20.00 - 21.30 uur 

Plaats Pauluskerk achterzaal 

Hoe brengen we samen weer evenwicht tussen mens en 

natuur? Hoe creëren we samen de wereld waarnaar bijna 

iedereen verlangt. Een 

duurzame wereld, waarin we 

leven en werken binnen de 

grenzen van onze planeet.  

De klimaatverandering, het 

verlies aan biodiversiteit en 

andere ecologische uitdagingen 

vormen behalve een grote zorg 

ook een kans om weer evenwicht te brengen in onze 

maatschappij en samenleving. In wie we zijn, hoe we 

omgaan met de situatie en wat we willen betekenen voor 

elkaar. Samen willen we met elkaar nadenken, kijken 

naar voorbeelden om te zien wat wij zelf bij kunnen 

dragen aan een beter evenwicht. Meerdere mensen zijn 

hier al bewust mee bezig en houden hierbij rekening met 

hun dagelijkse klusjes en het reilen en zeilen in huis. We 

gaan in gesprek om van elkaar te leren wat we in ons 

eigen Breukelen kunnen bijdragen in huis en ook bij ons 

in de kerk. Voor vragen of opmerkingen kan u terecht bij 

Hans Schriever; coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl. 

 
Zondag 2 februari om 15.00 uur Pauluskerk 

Reis door de Duitse Barokmuziek 

Studenten van de Historische Uitvoeringspraktijk 

afdeling o.l.v. Antoinette Lohmann spelen Duitse Barok 

met meerdere stukken uit de Bach familie 

Programma: 

1. Johann Heinrich Schmelzer (ca.1623-1680): Lamenta 

2. Uit het Andreas Bach Buch: Christian Ritter  

   (ca. 1645- ca. 1725), Suite in Fis di Monsieur Christien 

    Ritter Maistre de Caupelle de S. Maj. se Svecie 

3. Johann Michael Bach (1648-1694): Sonate a 4 in  

    g klein 

4. Wilhelm Friedemann Bach (1710 - 1784): Duet für 2  

    Bratßen 

5. Johann Bernhard Bach (1676-1749): Suite in e klein 

 
Zin op het web 

Er zijn meerdere sites die informatie geven over allerlei 

achtergronden van christelijk geloven. Voor wie interesse 

heeft in het ‘boek’ dat de Bijbel is, is er de bijzonder 

informatieve site www.debijbel.nl van het Nederlands-

Vlaams Bijbelgenootschap. De site biedt ook allerlei 

functionaliteiten zoals ‘Audiobijbels’ en een ‘MijnBijbel 

app’. Graag noem ik ook dit waardevolle instrument voor 

liturgiemakers: www.Kerkliedwiki.nl  

Kerkliedwiki is een online encyclopedie met 

achtergrondinformatie over kerkliederen. Over het 

ontstaan en de inhoud van elk lied. Maar ook over de 

makers ervan: tekstdichters en componisten.  

Kerkliedwiki helpt voorgangers en liturgen bij het vinden 

van geschikte liederen voor vieringen. Bovendien helpt 

de website uitvoerenden van kerkmuziek op weg met 

praktische informatie en wijst de weg naar relevante 

bladmuziek. De site is een ware schatkamer die zoveel 

goeds te bieden heeft. Neem gerust eens de tijd om er 

rond te wandelen.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

 

mailto:coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl
http://www.debijbel.nl/
http://www.kerkliedwiki.nl/
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Aanbod training uitvaartbegeleiding De Meern 

In de kerk van De Meern wordt een training aangeboden 

voor mensen die leiding zouden willen geven bij 

uitvaarten. In de gemeente zouden mensen graag aan die 

cursus mee willen doen maar er is onvoldoende 

belangstelling om een cursus te laten starten. Daarom dit 

bericht om na te gaan of er in andere gemeenten ook 

belangstellenden zijn om de cursus te volgen. Spreekt dat 

idee u aan? Neemt u dan contact op met mw. ds. A. Six-

Wienen. (annemarie.six-wienen@solcon.nl) Wellicht kan 

er dan toch een cursus starten. 

 

Nieuwjaarsboodschap 2025: ‘Als nieuw!’    

Hoe begin jij aan dit nieuwe jaar? Laat je met opluchting 

het oude jaar achter je, of juist met dankbaarheid? Kijk je 

hoopvol vooruit, of juist met bezorgdheid?  

Een nieuw jaar is voor veel mensen een moment om even 

pas op de plaats te maken, om terug te blikken en vooruit 

te kijken. Vaak komen daar ook goede voornemens bij 

kijken. ‘Dit jaar ga ik eindelijk die tien kilo afvallen.’ Of: 

‘Dit jaar ga ik wél meer tijd vrijmaken voor mijn gezin.’  
 

Een ander perspectief  

Ook het huidige jaarthema van de Protestantse Kerk - 

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’ 

nodigt uit om een pas op de plaats te maken. Maar dan 

wel op een radicaal andere manier. Want hoewel er 

helemaal niets mis is met goede voornemens, laat het 

licht van Gods koninkrijk ons perspectief nogal 

verschuiven. Dan gaat het opeens niet meer over onze 

eigen prestaties – of ons eigen falen - maar over onze 

ontvankelijkheid voor de goedheid van God.  In één 

bijbelverhaal wordt dat heel duidelijk. In de gelijkenis 

van de werkers in de wijngaard  (Matteüs 20:1-16) vertelt 

Jezus over een landheer die er meerdere keren per dag op 

uit trekt om arbeiders te werven voor het werk in zijn 

wijngaard. Als de lange werkdag ten slotte afgelopen is, 

wordt het loon uitbetaald. En dan blijken alle arbeiders – 

of ze nu de hele dag of slechts één uur gewerkt hebben – 

hetzelfde loon te ontvangen. De arbeiders die de hele dag 

gewerkt hebben, vinden dat onrechtvaardig. Maar de 

landheer vraagt hen: Ben je jaloers omdat ik goed ben?  
 

Het goede van God  

Het voelt voor ons logisch om te denken in termen van 

bezit, van verdienen, van recht hebben op, van loon naar 

werken. Maar in Gods koninkrijk gaat het over gezien 

worden, mee mogen doen, mogen ontvangen. Ten diepste 

leven we van de goedheid van God, en die is niet 

afhankelijk van onze prestaties. Dat kan een 

bemoedigende boodschap zijn: ook als je jezelf tekort 

voelt schieten, mag je terugvallen op de liefde en genade 

van God. Maar het zet je ook op scherp. Lukt het je om 

met diezelfde blik naar anderen te kijken? Schrijf je 

anderen af als hun prestaties achterblijven, of geloof je 

dat God ook hen het goede wil geven?  

Deze gelijkenis roept je niet op om alles uit je handen te 

laten glijden en rustig achterover te leunen. Ook in dit 

nieuwe jaar kan God volop nieuwe arbeiders in zijn 

wijngaard gebruiken. Mensen die ‘als nieuw’ in het leven 

durven te staan, zich durven te laten scherpen door het 

licht van Gods koninkrijk dat hen al toevalt. Mensen die 

iets van dat licht willen delen, juist op plekken waar het 

donker is. Doe je mee?  

Een gezegend nieuw jaar! 
 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 

www.pkn.nl  
 

Uitleg liturgische kleuren kerkelijk jaar 

Liturgische kleuren komen in verschillende vormen 

terug. Veel gemeenten gebruiken tafel- en kanselkleden 

(‘antependia’), een kleed voor de lessenaar, of leeslinten 

in de Bijbel in de liturgische kleuren. In sommige kerken 

kleuren de lichtspotjes aan de muur de hele ruimte in de 

liturgische kleur van dat moment. Ook zien we de 

kleuren terug op de stola van de voorganger. Waar komt 

dit vandaan en wat betekent het? 
 

Het kleuren van de seizoenen 

We vinden de kleuren terug in de kerken die in de 

twintigste eeuw een liturgische heroriëntatie deden en het 

gebruik van de kleuren weer invoerden. Oorspronkelijk 

komt het gebruik uit de late middeleeuwen (vanaf de 

12de eeuw) en is dus geen oudkerkelijk verschijnsel, 

zoals soms wordt aangenomen. In die tijd werd een bont 

gebruik van kleuren, die vaak een lokale betekenis 

kenden, gestandaardiseerd in een aantal basiskleuren die 

universeel herkenbaar zouden zijn. Aan kerken die meer 

gericht zijn op de reformatorische, woordelijke 

symboliek van de kerkdienst, is deze aandacht voor het 

zintuiglijke voorbijgegaan, of zij hebben een bewuste 

keuze gemaakt direct te communiceren en niet door 

middel van liturgische ‘hulpmiddelen’, wat de kleuren 

feitelijk zijn. Ook zien we dat in eigentijds ingerichte 

kerken de klassieke kleden soms weer verdwenen zijn. 
 

Vier kleuren 

De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke 

kalender ‘kleuren’, zodat wie de kerk binnenkomt in één 

oogopslag ziet wat de grondtoon is van de dienst, of in 

welke tijd van het jaar we qua sfeer zitten. Groen is 

daarbij de ‘gewone’ tijd, die staat voor hoop en 

groei. Paars geeft uitdrukking aan ingetogenheid en 

waardigheid. Wit is feest zonder meer. En rood wijst op 

de Heilige Geest of op het martelarenbloed - beide 

aspecten zijn gerelateerd aan kerk zijn door de eeuwen 

heen en aan de oorsprong van de kerk. 

Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde 

terug: Advent (paars) – Kerst (wit) – Epifaniëntijd 

(groen) – Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – 

zomertijd en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is 

rood, die wordt in de reguliere kalender van zondagen 

alleen met Pinksteren gedragen. 
 

Subkleuren en nuanceringen. 

Maar er zijn uitzonderingen – of beter: nuanceringen. 

Oorspronkelijk zijn er veel meer kleuren, 

zoals goud (voor de hoogtij-feestdagen), zwart (voor 

Goede Vrijdag), of lichtblauw (hoop). De enige subkleur 

die in de protestantse kerken gebruikt wordt is roze, op 

de derde Advent en de vierde zondag van de 

mailto:annemarie.six-wienen@solcon.nl
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Veertigdagentijd: het paars wordt dan tijdelijk even iets 

lichter als vooruitblik op het komende (kerst- of 

paas)feest. Het gaat dan om zacht-roze, wat bijvoorbeeld 

in het Engels 'rose' heet, niet 'pink' (felroze). Kerken die 

geen roze kleden hebben, laten dan overigens paars 

hangen. Op Witte Donderdag, de naam zegt het al, wordt 

het paars onderbroken door voluit wit. 
 

Keuzedagen 

En er zijn dagen dat je kunt kiezen. 

Tweede Kerstdag: als de geboorte van de Heer opnieuw 

gevierd wordt is het wit, maar als gedachtenisdag van 

Stefanus als eerste christelijke martelaar (Handelingen 6 

en 7) is het rood. 

Palmzondag: als begin van de passieweek paars, maar als 

de nadruk echt ligt op de intocht in Jeruzalem kan ook 

rood gekozen worden, dat tegelijkertijd wijst op de 

geestkracht van de mensen bij de intocht in Jeruzalem, en 

vooruitwijst naar het bloed dat er zal vloeien aan het eind 

van de week. Aansprekend is ook als men met rood de 

dienst begint met het verhaal van de intocht in Jeruzalem, 

en aan het eind, als het passieverhaal gelezen wordt, of 

een klein symbolisch deel eruit, zoals de aankondiging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dat Judas vertrekt om Jezus te verraden als opmaat naar 

de lezingen later in die week, tijdens de dienst te wisselen 

naar paars: zo wordt de toon gezet naar de week die 

komt. 

Goede Vrijdag: Hiervoor geldt hetzelfde als op 

Palmzondag: paars of rood. Zelfs zwart is denkbaar, als 

uitdrukking van diepste duisternis. 

Stille Zaterdag zet de kleur van vrijdag voort (paars of 

rood), maar wisselt op het moment dat het verhaal van de 

opstanding gelezen wordt en de paaskaars naar binnen 

gedragen in wit. Zo ontstaat er een mooi theatraal aspect 

wanneer het duister ineens omkeert in licht. Wanneer de 

dienst alleen het karakter van waken en bidden heeft, en 

het licht van Pasen pas de volgende dag gevierd wordt, 

volstaat alleen paars. Omgekeerd, als het licht al in het 

begin van de Paaswake wordt binnengedragen, kan men 

direct voor wit kiezen. 

Zondag Trinitatis (de zondag na Pinksteren) kleurt wit als 

deze als Trinitatis, dus met de nadruk op de Drie-eenheid 

in verkondiging en lied, wordt gevierd. Als er echter in 

de lezingen een begin wordt gemaakt met de zomertijd, 

dan volstaat het gewone groen. 

Gelezen: www.pkn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C O L O F O N 
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