3‘0‘\\\‘.

5

Zaterdag 30 november 2024, 25° jaargang no. 17

<1, KERKNIEUWS

S ]
s Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 1 DECEMBER - I Advent
10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse
Collecten: 1. Werelddiakonaat - Moldavi€ 2. Wijkkas

ZONDAG 8 DECEMBER - II Advent
10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse; 12*dienst, afscheid KND
Collecten: 1. Werelddiakonaat - Ghana 2. Wijkkas

ZONDAG 15 DECEMBER - 111 Advent
10.00 uur: ds. A.W. Kuipers, Rotterdam
Dienst van Schrift en Tafel
Collecten: 1. Werelddiakonaat - Palestina 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 1 DECEMBER - I Advent

10.00 uur: ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Moldavi€ 2. Wijkkas
Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974
Kinderkerk: alle groepen

ZONDAG 8 DECEMBER - 1T Advent

10.00 uur: ds. H. vanArk, Vrochten

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Ghana 2. Wijkkas
Autodienst: Kees de Jong, tel. 06 4412 3842
Kinderkerk: groepen 1 - 3

ZONDAG 15 DECEMBER - III Advent

10.00 uur: ds. Th. Wegman, Zeist
Viering Heilig Avondmaal

16.00 uur: Kinderkerstfeest

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Palestina 2. Wijkkas
3. Hospitium

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 261837

Kinderkerk: groepen 1 - 6

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 29 nov. 16.45 uur: dhr F. Vonk

Vrijdag 6 dec. 16.45 uur: ds A.W. Aarnoutse
Vrijdag 13 dec. 16.45 uur: dhr F. Vonk

Vrijdag 20 dec. 16.45 uur: ds M. Rodenburg-Splint

AGENDA

- dinsdagen 3, 10 en 17 dec. Pauluskerk, 19.15 uur
Oec. Adventsvespers

- zo. 8 dec. Pauluskerk, 15.00 - 18.00 uur
Amnesty International - Write for Rights

- ma. 9 dec, Bonifatiushuis, 14.30 - 17.00 uur
Kerststukje maken

- wo. 11 dec, Bonifatiushuis, 18.30 uur, inloop vanaf 18.15
Adventsmaaltijd

- vr. 13 dec., div. kerken, 18.30 - 21.00 uur
Lichtjesavond

- ma. 16 dec., Joh.de.Doperkerk, 20.00 uur
Volkskerstzang

- vr. 13 dec., div. kerken, 18.30 - 21.00 uur
Lichtjesavond

- wo. 18 dec., Pieterskerk, 20.00 uur
Adventsconcert door Voces Lauri

- za. 21 dec, Pauluskerk, 20.00 uur
Lessons & carols, door het Vocaal Theologen Ensemble

De volgende Kerknieuws verschijnt op 21 december (3 w.).
Kopij graag voor maandag 16 december 18.00 uur indienen.

MEDITATIE

Het verhaal van de vier kaarsen van Advent

Er brandden eens vier kaarsen.
Het was zo stil dat men ze kon horen spreken.

De eerste kaars zei: ‘Ik ben de Vrede. Jaren heb ik mijn
best gedaan. Ik hoopte dat de mensen geen ruzie meer
zouden maken, geen wapens meer zouden gebruiken en
elkaar niet meer zouden slaan bij een meningsverschil.
Maar er blijft oorlog en waar een paar mensen samen
komen blijft er ruzie ontstaan. Wat heeft het voor zin dat
ik blijf branden? Niemand kan mij tegenhouden.” Haar
vlammetje werd snel kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei: ‘Ik ben het Vertrouwen. 1k leer
mensen om te geloven in het leven zelf en in elkaar. Ik
leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken, maar ze
luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Ze geloven al-




leen in narigheid en in dromen, die wegvliegen als een
veertje. Mensen vertrouwen niet eens meer op hun eigen
hart. Ze geloven niet in het waarom van hun bestaan’. Ze
stopte met praten en blies zich met het laatste zuchtje uit.

Toen sprak de derde kaars met zachte stem: ‘Ik ben de
Liefde. 1k heb de kracht niet gekregen om te blijven bran-
den. De mensen negeren mij. Ze vergeten zelfs hun
naasten te beminnen. Ik had zo gehoopt dat ik de mensen
kon helpen om elkaar warmte te geven. Ik wilde hen het
gevoel geven dat er altijd iemand was die van hen hield,
ook al wisten ze dat zelf niet’. Ze wachtte niet langer en
doofde uit.

Plots kwam er een kind aan. Zij zag de drie gedoofde
kaarsen. Ze keek naar de Vrede, waarvan het licht ver-
dwenen was, naar het Vertrouwen die het nodig had
gevonden zijn vlammetje te doven en naar de Liefde, die
nog een restje warmte uitstraalde.

‘Waarom branden jullie niet langer?’ riep het kind onze-
ker.

De drie kaarsen vertelden wat er allemaal gebeurd was.
Het kind werd bleek en begon zachtjes te huilen.

Toen klonk de stem van de vierde kaars: *Wees niet bang
mijn kind. Zolang ik brand, kunnen we de andere kaarsen
aansteken. Want ik ben de Hoop’.

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop
en stak de andere kaarsen weer aan. En het kleine meisje
koesterde het vlammetje van de hoop.

Laten wij de Hoop, het Vertrouwen, de Vrede en de Lief-
de bewaren en koesteren. Dan groeit het licht van
Kerstmis uit tot een groot licht voor mensen en volken.
Voor vandaag, voor morgen, voor altijd.

Ds Bram-Willem Aarnoutse (Bron onbekend)

Martine Dannenberg op het Bitz orgel

Zing mee met uw

" favoriete liederen: itatie door ds. g
Johannes de Heer Pieterskerk Breukelen

Hervormde liedbundel Let op: geef uw favoriete lied véér 24/11

Liedboekvoor de kerken  4o5y yia martine.dannenbera@vahoo.com
Geia ngen voor liturgie ;

WIOKGEMEENTE
PIETERSKERK

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;

in geval van crisis bereikbaar op

06 22 888 505 (ook whatsapp)
Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur (consisto-
rickamer Pieterskerk)

Scriba Noortje Mur

email: scriba@pieterskerk.info
Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Voor ons ligt de tijd van Advent: verlangen en uitzien
naar de geboorte van Christus, de Messias! De kerk
wordt omgetoverd in wonderlijke kerstsferen, en op de
tombe zult u het kerstproject van de kinderkerk aantref-
fen!

Op de eerste zondag van Advent, 1 december, verzorgt
uw wijkpredikant de dienst. In de avond om 18:30 is er
tevens een zangdienst met liederen op verzoek. We heb-
ben heel wat mooie liederen binnengekregen, dank u wel
en graag tot zings!

De tweede zondag van Advent, 8§ december, gaat ds. H
van Ark uit Vorchten voor en bereiden we ons voor op
het Heilig Avondmaal.

De derde zondag van Advent op 15 december verzorgt
ds. Wegman de dienst waarin we de maaltijd van de Heer
vieren (lopend). In tegenstelling tot eerdere wisselende
berichtgeving zal het Kinderkerstfeest ook op 15 decem-
ber plaatsvinden in de middag (en niet op 22 december)
om 16:00 in de Pieterskerk, zie de poster.

De vierde zondag van Advent, 22 december, gaat ds. E.J.
Hempenius uit Barneveld ons voor.

Zie de adventskalender die u in de bus gekregen heeft
voor alle andere mooie activiteiten die in deze tijd van
het jaar voor u verzorgd worden! Wij hopen u graag te
zien!

Taarten Alphacursus Nieuwersluis
De catechisanten hebben op 19 november de handen
weer uit de mouwen gestoken om de gedetineerden van
Nieuwersluis van een overheerlijke versnapering te voor-
zien bij de Alphacursus dit jaar! Vier taarten gingen die
kant uit. Ook diaconale en missionaire liefde, gaat door
de maag! De dames waren ervan onder de indruk dat de
jeugd zulke mooie taarten had gebakken. Chapeau, en
bedankt!

Ds. Mariélle



Uit de kerkenraad

Op 18 november jl. werd de laatste vergadering in 2024
van de kerkenraad gehouden. In december blijft het mo-
deramen actief. In het moment van bezinning stond een
aantal tekstgedeelten uit de Bijbel centraal die het belang
van samenzijn van de gemeente benadrukken. Samen in
de naam van Jezus. Dat maakt niet alleen ontvankelijk
voor wat we uit Gods hand ontvangen, maar maakt ook
sterker. Dan kun je elkaar opvangen. Omzien naar elkaar.
In de gemeente, op je werk, in het dorp.

In de ruimte van de vergadering voor vrijwilligers is in de
oktobervergadering met de afgevaardigde van de groep
KerkTV een aantal punten besproken. Hoe reilt en zeilt
KerkTV? Hoe wordt KerkTV gewaardeerd? Wat hebben
we van elkaar nodig?

Voor de a.s. januarivergadering wordt de groep kosters
uitgenodigd.

Alle bijzondere diensten en activiteiten van de afgelopen
tijd zijn geévalueerd. En we zien voor december uit naar
de bijzondere diensten en activiteiten van die maand.

Ds. Rodenburg wil graag preekbesprekingen aanbieden
aan de gemeente. De eerste datum daarvoor is op 1 de-
cember a.s. gepland. Inmiddels blijkt die datum te vallen
in de te drukke tijd van december. Overwogen wordt de
eerste preekbespreking op 26 januari te houden.

Alle afspraken voor de gemeenteavond van 27 november
a.s. zijn gemaakt. Zo zal de gemeente op de hoogte ge-
steld worden van wat speelt in de kerkenraad aan vragen
rondom de toekomst van onze wijkgemeente. Hoe zien de

financién van diaconie en kerkrentmeesters eruit? En er is
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inmiddels zijn bijna alle VOG-verklaringen ingediend.
De kerkenraad wil dat iedereen zich prettig en veilig weet
in de gemeente. Een verklaring omtrent gedrag die vrij-
willigers moeten kunnen laten zien, is geen garantie dat
ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen niet
voor zullen komen. Het is van belang dat ieder gemeente-
lid vragen op dit punt bespreekbaar kan maken.

Alle 80-jarigen in de gemeente zijn benaderd over be-
zoek. Dat heeft een aantal nieuwe bezoekadressen op-
geleverd. De bezoekdames worden opnieuw uitgenodigd
bij elkaar te komen om het (ouderen)bezoekwerk te ver-
delen.

Ondertussen gaat het schilderwerk aan de Pieterskerk
door. De dakgoten worden meegenomen. De kerkrent-
meesters buigen zich over monumentensubsidie etc.

De diaconie is bezig met de kerstattenties en met andere
diaconale acties die de aandacht vragen.

In de sluiting van de vergadering werd met het zicht op
Kerst dit troostende lied voorgelezen:

Ons lied voert over alle nacht -
verstoken van elk licht,
de hemel doof, geen God te zien,
geen droom en alle toekomst dicht,
geen woord, geen vergezicht -
de hoogste boventoon,
verwonderd omdat in dit kind
God zijn gezicht aan mensen toont,
en in hun wereld woont.
Noortje Mur

Advent en Kinderkerk

De kinderkerk gaat met vakantie, met bestemming Betle-
hem.

Ben jij ook benieuwd hoe dit gaat verlopen?

Dan zie we je graag komende zondag in de kerk.
Groetjes, Corine, Margriet, Peter en Corina

T —

Zingen in de Kkerstnachtdienst

Tijdens de gezamenlijke kerstnachtdienst willen we met
een gelegenheidskoor enkele liederen zingen, samen met
de gemeente.

Hiervoor zullen we repeteren op maandag 25 november,
dinsdag 3 december, woensdag 11 december en donder-
dag 19 december, 19.30 uur in de Pieterskerk.

Kun je nog zingen, zing dan mee! Samen maken we er
wat moois van.



Aanmelden kan bij ds. Mariélle Rodenburg of Frans
Vonk.
Je kunt natuurlijk ook gewoon op de repetitieavond aan-
sluiten.

Frans Vonk

Hartelijk bedankt!
Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor
het medeleven in de afgelopen periode, voor alle kaarten
en telefoontjes tijdens mijn lange verblijf in het zieken-
huis en bij mijn thuiskomst. Dit alles was een grote steun
voor ons, nogmaals dank u wel hiervoor.

Marinus en Bets Boele

Giften
Op de bank ontvingen we 2 giften van € 20 voor onze
wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

--x!r’*'ZOHDAG 15 DEC
AANVANG 16.00
LOCATIE : PIETERSKERK

WIOKGEMEENTE
PAULUSKERK

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
@ Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
3 0346 249878 of 06 20024393,

o3 F ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

V Contact pastoraat: Henk Bomas,

M Schepersweg 202, 3621 JR

i Breukelen, tel. 06 83602282, hcbo-

mas. 1 @kpnmail.nl

Scriba: vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website: pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon: John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren - bij de zondagen van Advent

Advent is de tijd van verwachting en van voorbereiding
op het Kerstfeest. Als de dagen korter worden en de
nachten lengen, worden we gevoelig voor de symboliek
van duisternis en licht en voor de waarden van hoop en
verlangen naar vrede. En als het ’s nachts koud is en hel-
der geleiden ons de sterren aan de hemel. ‘Licht is sterker
dan duister, liefde sterker dan haat. Hoopvol zijn wij,
sinds de Eeuwige ons liethad.’

In de vieringen van Advent lezen we de boodschappen
van profeten zoals Zacharia 14, Maleachi 3, Sefanja 3 en
Micha 5 samen met het Evangelie van Lucas. Het Lu-
casevangelie is wel omschreven als het meest diaconale
van de vier evangelién. De aandacht voor mensen zou bij
Lucas wat groter zijn dan bij de andere. Misschien speelt
hier op de achtergrond de vroegchristelijke traditie, dat
Lucas arts zou zijn geweest (Paulus beschrijft dat in Ko-
lossenzen 4,14). Hoe dan ook, de moeite van onze eigen
tijd opent misschien opnieuw onze ogen voor wat nodig
is: dat wij ons vanuit onze rijkdom ontfermen over wie
ernstig tekort komt en onze hulp nodig heeft.

Wensen wij elkaar inspirerende vieringen toe, op weg
naar Kerstmis.

Kindernevendienstproject: ‘Bestemming Bethlehem’
Met de kinderen volgen we deze Adventstijd het spoor
naar Bethlehem.

‘Maria die zoude naar Betlehem gaan’, ‘Sjok, sjok, sjok
liep het ezeltje’, ‘Kerstnacht boven Betlehem’ - heb je er
wel eens bij stilgestaan hoeveel oude en nieuwe kerstlie-
deren Betlehem noemen? Dankzij de verhalen over
Jezus’ geboorte is dit kleine plaatsje in de buurt van Jeru-
zalem wereldberoemd. Maar in de Bijbel speelt Betlehem
al veel eerder een belangrijke rol. Het is de plek waar
Ruth, Naomi en Boaz in een chaotische tijd laten zien wat
het betekent om trouw te zijn. David, de meest geliefde
koning van Israél, wordt in Betlehem geboren. En in een



tijd waarin de leiders van het volk het laten afweten, be-
looft de profeet Micha dat uit Betlehem ooit weer een
leider zal komen die namens God regeert. Met het ad-
ventsproject gaan we iedere week opnieuw op weg naar
Betlehem. Door de verhalen van vaak heel gewone men-
sen ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods
belofte van vrede en recht, voor Israél en de hele wereld.
In de kerk krijgt het project vorm in de tafel waarop zich
het landschap van huizen zal vormen.
Voor de gezinnen werden de ‘koffertjes’ (p. 4) besteld,
om thuis aandacht aan dit eeuwenoude geloofsverhaal te
schenken. We zien elkaar graag in de Pauluskerk.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Liturgische bloemschikkingen in de Adventstijd

In de Adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema van de
Protestantse Kerk voor 2024/2025 met het thema: ‘Als
nieuw - leven in het Licht.’

Uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en
door Hem gevonden worden.

Bij de eerste Adventszondag:

De kleur van de zondag is paars.

Bij de schikking:

Zoals de vijg reikhalzend uitziet naar het juiste moment,
zo mogen ook wij waakzaam zijn om het licht te ontvan-
gen.

Bij de tweede Adventszondag:
De kleur van de zondag is paars.

Bij de schikking:

Water om te dopen, nieuw leven dat gaat komen. We we-
ten niet hoe, snel of langzaam, rechtstreeks of via
omwegen. We weten dat het komt.

Bij de derde Adventszondag:
De kleur van de zondag is roze.

Bij de schikking:
Het licht verwachten is leven in het licht, waar bloemen
bloeien, vruchten groeien, toekomstig licht.

Liesbeth Rijper

In en uit de gemeente

Op vrijdagavond 22 november overleed in het Hospice
Breukelen ons gemeentelid Ida Maria Tuininga in de
leeftijd van 78 jaar. Haar gezondheid was broos, de
krachten van haar lichaam namen gaandeweg af. Ze was
nog kort in het Hospice opgenomen. Wij zullen afscheid
nemen van Ida op vrijdag 29 november om 11 uur in de
Aula van de begraafplaats Breukelen.

De Adventsbrief aan gemeenteleden namens het Pastora-
le Team is weer verspreid. Er zijn allerlei activiteiten. En
uit de kleine ontmoeting met de pastorale contactperso-
nen n.a.v. de avond met Leo Feijen kwamen goede
gedachten: zoek eens contact met iemand die je al weer
even niet gezien hebt. Er is weer een mooie expositie in
de kerk: ‘Op weg naar het licht’, de Adventskrans hangt
er weer, de kerk wordt in kerstsferen gebracht...

Wandelen

Op woensdag 4 december om 10 uur verzamelen we weer
bij het Bonifatiushuis voor een ontspannen wandeling
door ons Breukelen. Van harte welkom!

Seniorengesprekskring
Op donderdag 12 december treffen wij elkaar weer in
zaal 7 van de Pauluskerk. We zullen ons laten leiden door
Adventsgedachten: wat verwachten wij, voor onszelf,
voor de samenleving?
Soms ontdekken we bij elkaar ook weer bronnen van
hoop en bemoediging. En het is altijd aangenaam om el-
kaar beter te leren kennen binnen de band van de
gemeente. Een ieder die deze behoefte bij zichzelf her-
kent is van harte welkom.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektegeld aan het College van Kerkrent-
meesters en aan de Diakonie willen overmaken, dan kan
dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse
gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Pro-
testantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waar-
voor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk,
specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Collecte 1 december KiA Werelddiaconaat Moldavié
Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavié

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken veel
mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven
achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze
nodig hebben.

De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare
kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krij-
gen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen
krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in
de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en
een warme douche.




Met je bijdrage aan de collecte steun je het werelddiaco-
nale werk van Kerk in Actie, zoals de hulp aan kwetsbare
kinderen en ouderen in Moldavié.

Lees meer op kerkinactie.nl/opvangmoldavie.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Collecte 8 december KiA Werelddiaconaat Ghana
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de
eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed
in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren
kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van
inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze
de noten lang koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter
van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook
voor lichaams-verzorging. De traditionele manier van ra-
pen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verko-pen
hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is
door het hoge aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk
vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een stuk
winstgevender geworden. Er worden centra opgezet waar
de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal
kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De
vrouwen gaan samenwerken in codperaties en leren beter
onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het
steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verko-
pen aan commerci€le bedrijven. De vrouwen kunnen hun
families het hele jaar voeden en ze verdienen genoeg geld
om het schoolgeld van hun kinderen te betalen.

Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana

Bedankt voor je bijdrage.

Sheanoten

Collecte 15 december KiA Werelddiaconaat Palestina
Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina
: AT

Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Pales-
tijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken.
De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht
van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen
in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren
schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbe-
drag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf
programma’s en podcasts ontwikkelen voor een landelij-
ke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren
hun stem in de samenleving.

Kerk in Actie steunt via haar programma Werelddiaco-
naat onder andere Palestijnse jongeren.

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenpalestina.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

GEZAMENLIJKE
BERICHTEN

Lichtjesavond, vrijdag 13 december 2024

Breukelse Kerken verbonden door licht en muziek

Een spoor van licht van 18.30 tot 21.00 uur tussen de
Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk.
Alweer voor het twaalfde jaar is er in Breukelen een
lichtjesavond, dit keer op vrijdag 13 december. Het is in-
middels een mooie traditie geworden, zo in de aanloop
naar Kerst. Enkele kerken zetten de deuren weer wijd
open. Een lint van licht verbindt de Pauluskerk, de Pie-
terskerk en de Johannes de Doperkerk. Juist in de vaak
donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht
zijn. In de kerkgebouwen is muziek te beluisteren.

In de Pauluskerk kunt u genieten van en samen zingen
met het Koperensemble Breukelen.

In de kerken kunt u in een boom uw gebeden of wensen
hangen. Daarna kunt u een lichtje ontsteken op de Kerk-
brink om even stil te staan bij en met uw gedachten.

QOecumenische vespers in de Adventstijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de Adventstijd
weer vespers. Deze vinden plaats op de dinsdagen 3, 10
en 17 december in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breu-




kelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren on-
geveer 20 minuten. Het centrale thema is ‘Samen op weg
naar Kerst'. De vespers worden niet online uitgezonden.
Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

-
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Volkskerstzang 2024
Maandag 16 december organiseert de Werkgroep Oecu-
mene de jaarlijkse Volkskerstzang in de Rooms-Katholie-
ke kerk, Straatweg 146 in Breukelen. Aanvang: 20.00
uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Medewerking ver-
lenen de Brassband Breukelen en Ad Fijan & Fridus van
der Weijden. Pastor Jos van Os uit Breukelen van de Ge-
loofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen -
Loenen aan de Vecht houdt een korte overdenking.
Allen van harte welkom! Aan de uitgang wordt gecollec-
teerd voor de onkosten die hieraan verbonden zijn.
Namens de Werkgroep Oecumene,

Joukje van der Velde en Dita van Muiswinkel
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Gelegenheidskoor voor de Dienst van Gebed voor de
Eenheid van Christenen: zing mee!
Zondag 19 januari a.s. vindt de oecumenische viering van
de Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
plaats in de Pieterskerk. De liturgie wordt samen door de
verschillende kerken in Breukelen vormgegeven. Hoe
mooi zou het zijn als de veelkleurigheid van kerkelijk
Breukelen ook doorklinkt in de stemmen van de begelei-
dende zanggroep!? Nadrukkelijk nodigen we leden uit de
verschillende kerken uit om mee te doen aan dit gelegen-
heidskoor onder leiding van Frans Vonk.
Wees van harte welkom bij één of alle repetities voor de
dienst: donderdag 9 en 16 januari 2025, om 19.30 en zon-
dag 19 januari om 9.00 uur in de Pieterskerk. Samen ma-
ken we er een mooie dienst van!
Wil je bij Frans Vonk (frans.vonk@hotmail.com) of bij
Joukje van der Velde (j.vd.velde@umcutrecht.nl) even
laten weten of je komt?
Hartelijke groet namens de diverse kerken van Breuke-

len,
Joukje, Annemiek, Jan, ds. Bram-Willem en ds. Mari¢lle

T
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Amnesty International, groetenkaartenaktie
Op zondag 8 december houdt werkgroep Amnesty Sticht-
se Vecht in Breukelen weer de jaarlijkse groetenkaar-
tenactie. U ontvangt dan een ansichtkaart met daarbij de
namen en adressen van enkele gevangenen en slachtof-
fers van mensenrechtenschendingen, en wat achtergrond-
gegevens over hen. De kaarten zijn al van een postzegel
voorzien, dus u hoeft ze alleen nog te adresseren en van
een persoonlijke groet te voorzien. Het is voor deze men-
sen erg troostend om te merken dat ze gekend zijn, dat er
mensen zijn die aan hen denken. Het is bemoedigend om
te zien dat elk jaar weer enkele gevangenen, aan wie vo-
rig jaar groetenkaarten gestuurd zijn, intussen vrijge-
komen zijn. Meestal speelt de druk van Amnesty Interna-
tional hierbij een grote rol.
Als u misschien niet naar de kerk kunt komen, willen we
u de groetenkaarten niet onthouden. Als u voor 8 decem-
ber een mail stuurt naar Ria van Voskuilen, r.v.voskuilen
@gmail.com, worden de groetenkaarten met bijbehoren-
de informatie in de week van 11 tot 17 december bij u
thuisbezorgd. Geeft u duidelijk aan hoeveel groetenkaar-
ten u wilt en op welk adres ze bezorgd kunnen worden.
De mensen die wel naar de kerk komen, krijgen na afloop
van de dienst gelegenheid een paar ansichtkaarten mee te
nemen. Mocht u belangstelling hebben voor het werk van
Amnesty International: er is in onze gemeente een kleine
actieve groep, afdeling Stichtse Vecht. De groep richt
zich vooral op voorlichting en bewustwording over men-
senrechten, bijvoorbeeld door lessen over mensenrechten
te verzorgen op basisscholen en middelbare scholen, en
door stands in winkelcentra of in de bibliotheek. De
groep kan bij dit werk heel goed een paar nieuwe, en-
thousiaste leden gebruiken! Van Harte aanbevolen!
Amnesty International, afdeling Stichtse Vecht

Write for Rights
leder jaar grijpen honderdduizenden omstreeks 10 de-
cember, de Internationale Dag van de Mensenrechten,
hun pen of mobieltje om naar presidenten, ministers en
koningen te schrijven en om gerechtigheid te vragen voor
mensen die onrecht is aangedaan, die ten onrechte gevan-
gen zijn gezet, worden gemarteld of bedreigd. In veel ge-
vallen zorgt die massale druk ervoor dat hun leven veran-
dert. Ze komen vrij, het martelen stopt of ze krijgen be-
scherming. Laten ook wij brieven schrijven, om mogelijk
levens te veranderen: zondag 8 december van 15.00 tot
18.00 in de Pauluskerk.

Amnesty International, afdeling Stichtse Vecht

Kerstststukjes maken

Op maandag 9 december van 14.30 tot ongeveer 17.00
uur willen we in het Bonifatiushuis een Kerststukje gaan
maken. Onder het genot van koffie/thee met wat lekkers
willen we een gezellige middag hebben met elkaar. Vind
je het leuk om een Kerststukje te maken voor jezelf of om
iemand anders cadeau te doen? Geef je hier dan voor op.
Dat kan op de intekenlijst in de Paulus- of de Pieterskerk
of bij Ida Stam, 06-31365996, dan weten we op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Wel graag opgeven voor 3
december i.v.m. het bestellen van bloemen.



Kerstoncert Voces Lauri

Vocaal Ensemble Voces Lauri geeft, begeleid door in-
strumentalisten, op 18 december een kerstconcert met als
titel O Magnum Mysterium.

In deze onzekere tijden is het goed terug te gaan naar tij-
den die ook onzeker waren, maar waarin de markering
van de winterzonnewende een ijkpunt en de geboorte van
Jezus als een lichtbaken werd gezien.

Uitgevoerd worden werken van De Victoria, Buxtehude
en Holst. Eenvoudige melodieén, van volksliederen of uit
kerkelijke gezangboeken werden door beroemde compo-
nisten op meerstemmige muziek gezet. Ook worden er
Engelse Christmas Carols gezongen en is er gelegenheid
tot samen zingen o.l.v. de dirigent.

Het concert is in de Pieterskerk te Breukelen, Straatweg
59. Kaarten a € 15,00 (voorverkoop via de website
www.voceslauri.nl) en € 17,50 aan de deur (inclusief
consumptie).

Voces Lauri

en instrumentalisten
o.l.u. Maarten van der Bijl

O Magnum Mysterium

Een keuze uit vier eeuwen koormuziek
afgewisseld met samenzang en carols

=
18 december 2024, 20:00u, Pieterskerk te Breukelen
Toegang € 17.50, €15.- online voorverkoop

consumptie in de pauze inbegrepen
met steun uanm

Advent Festival of Lessons and Carols

Zaterdag 21 december, 20.00 uur, Pauluskerk

Vocaal Theologen Ensemble o.lv. Hanna Rijken, m.m.v.
Sebastiaan 't Hart, orgel

Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ werd voor het
eerst gehouden op Kerstavond 1880, in de kathedraal van
Truro (Cornwall). De bekendste versie van de liturgie is
de door Eric Milner-White (hoofd van King’s College in
Cambridge) in 1918 aangepaste vorm. Zijn ervaringen als
aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden hem
ervan overtuigd dat er behoefte was aan een eredienst met

voceslauri.nl

veel verbeeldingskracht.

Een anglicaanse viering dus, waarin lezingen en carols
elkaar afwisselen. Op 21 december koorwerken en sa-
menzang.

Het VTE staat onder de professionele leiding van theo-
loog en kerkmusicus Hanna Rijken en laat de deelnemers
kennismaken met de vocale kerkmuziek. Aldus draagt het
VTE bij aan de vorming van hun spiritualiteit.

Wisseling in het Bonifatiushuis

Langs deze weg willen we Gert Lodder van harte danken
voor zijn vele jaren werk in en rond het Bonifatiushuis.
Dit heeft zeker geholpen om ons verenigingshuis ook
goed verhuurbaar te krijgen en te onderhouden. Met on-
dersteuning van enkele dames heeft Gert het gebouw
goed op orde gehouden.

Hiermee is het Bonifatiushuis in een mooie staat onder
het beheer van Sjaak van Muiswinkel gekomen. Per 1
november is Sjaak enthousiast gestart als codrdinator van
het Bonifatiushuis en hij kan gelukkig steunen op de
vrijwilligers die meehelpen om het gebouw netjes te hou-
den.

ledereen dank voor het gedane en nog komende werk,
hiermee draagt het Bonifatiushuis bij in de opbrengst van
de Centrale kas. Dit geeft onze kerk financiéle ruimte.

December 2024 en financién

We zijn bijna aan het eind van 2024, dit is een jaar ge-
weest waar voor beide wijkgemeenten vele zaken hebben
kunnen plaatsvinden. Van pastorale ondersteuning, acti-
viteiten tot onderhoud aan de gebouwen van de
Protestantse Gemeente Breukelen.

Vanuit Kerkbalans zien we dat het grootste deel van de
toezeggingen is overgemaakt, of via de automatische in-
casso in december nog komt, we missen nog ruim 5%.
Indien u nog iets open heeft staan van uw toezegging, en
niet via automatische incasso laat incasseren, verzoeken
wij u om het dit jaar nog over te maken.

Bij de Solidariteitskas zien we dat we waarschijnlijk even
veel aan bijdrage ontvangen als vorig jaar. We hadden
gehoopt dat het iets meer zou zijn dan vorig jaar om het
door de ‘niet-betalers’ ontstane tekort in te lopen. Als u
dus nog niet in staat bent geweest om bij te dragen, wordt
u van harte uitgenodigd om het alsnog te doen.

En dan nog de bijdrage voor Kerknieuws, hierover een
mooi bericht: we kunnen u melden dat de opbrengst dui-
delijk hoger is dan vorig jaar.

Dank!

2025

In januari 2025 komen we namens de kerken als CvK
wederom bij u langs met Kerkbalans, om de begrotingen
die u op de gemeenteavonden heeft gezien daadwerkelijk
te kunnen uitvoeren.

Voor 2025 staan ook enkele grote onderhoudstrajecten in
de actielijst. Te denken valt aan het grote onderhoud van
het orgel in de Pauluskerk en bij de Pieterskerk de ver-
vanging van twee grote ramen aan de zuidzijde ter hoogte



van uitvaartonderneming Van Dijk, beide moeten snel
worden uitgevoerd.

Om dit compleet te doen zullen losse acties worden opge-
start om naast fondsen buiten de kerk ook een bijdrage ter
ondersteuning bij u te vragen.

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente
Breukelen

De mooiste kerststal van Nederland
in het Catharijneconvent, van 13 december t/m 12 januari

Laat je betoveren door deze prachtige stal met ruim 600
schitterende kerststalfiguren. Het zijn echte museumstuk-
ken; afkomstig uit de achttiende eeuw uit de Italiaanse

stad Napels. Samen vormen ze een complete stad in mi-
niatuur. Het is lekker druk in de stal en aan alle kanten
valt wel wat te ontdekken. Je kijkt je ogen uit!
Niet alleen de figuren met hun kleding en accessoires zijn
supermooi. Ook het decor waarin ze te zien zijn, is spec-
taculair. Levendige markttaferelen en drukke straatscénes
zorgen voor steeds een nieuwe ontdekking. De mooiste
kerststal van Nederland staat vol met echte Utrechtse eye-
catchers. Wat te denken van de Domtoren, de Winkel van
Sinkel als herberg, de bloemenmarkt aan de Utrechtse
gracht en sterrenwacht de Sonnenborgh. En het oudste
huisje van Utrecht! Een feest van herkenning dus.

Ds Bram-Willem Aarnoutse




COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.
Betalingen, financiéle bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (a € 20) en/of witte munten (a € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1° zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl
Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breu-
kelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589
Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89
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