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Zaterdag 19 oktober 2024, 25e jaargang no. 15 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 20 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecten: 1. Kerk in Actie - Werelddiaconaat Indonesië  

                  2. Wijkkas Pauluskerk  
 

ZONDAG 27 OKTOBER 2024 

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse 

                  12 + dienst 

19.00 uur: Taizéviering 

Collecten: 1.Werk van de diaconie  

                  2.Wijkkas Pauluskerk 

                                                                            

ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 

Gedachtenisdienst overledenen 

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecten: 1. Kerk in Actie – zending Ghana          

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024 

Dankdag  

19.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecten: 1. Red een Kind  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 20 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen 

                 Voorbereiding viering Heilig Avondmaal 

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Indonesië    

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Wijnen, tel. 261837 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

ZONDAG 27 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 

                  Viering Heilig Avondmaal 

Collecten: 1. Werk van de diaconie  2. Wijkkas Pieterskerk 

                   Avondmaalscollecte: Hospitium 

Autodienst: Jan den Hartog 06 54302974 

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6 

ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 

10.00 uur: Ds. H. Dekker, Bunschoten 

Collecten: 1. GZB - Bulgarije 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Atsma 06 16924549 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024  

Dankdag voor gewas en arbeid  

Gezamenlijke viering met de NGK in de Pieterskerk 

19.30 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint  

Collecten: 1. Red een kind  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Wijnen, tel. 261837 
 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 18 oktober 16.45 uur: ds. J.J. van der Meulen 

Vrijdag 25 oktober 16.45 uur: hr. J. van Os 

Vrijdag  1 november 16.45 uur: zr. M. Raassen 

Vrijdag  8 november 16.45 uur: ds. M. Rodenburg 

                                                      Avondmaalsviering 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 4 november vóór 

18.00 uur. 
 

 
 
 

A G E N D A 
 

Donderdag 24 oktober, Pauluskerk 20.00 uur 

Rondom christelijk geloven – een verkenning 
 

Donderdag 31 oktober, Bonifatiushuis 19.30 uur 

“Weet wat je gelooft” 
 

Woensdag 6 november aansluitend aan de dankdienst 

Gemeenteavond Pauluskerk 
 

Vrijdag 8 november 20.00 uur, Pauluskerk 

Lezing Arthur Japin over “Het Stravinskyspel” 

Toegang € 10,= 
 

 

M E D I T A T I E 
 

Vrijmoedigheid 

Eerlijk gezegd is bij mij de verleiding groot om voor het 

schrijven van een meditatie de makkelijkste weg te 

kiezen. Gauw een stuk van een ander opzoeken en 

bewerken of soms gewoon integraal overnemen. Dit geldt 

overigens ook als er een gebed moet worden 
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uitgesproken, een mooier gebed dan een van Augustinus 

of Bonhoeffer krijgen we toch niet? Maar waar blijf ik 

dan zelf, als gemeentelid en Christen? Ik realiseer me dat 

ik ouder ben dan onze huidige twee gemeentepredikanten 

en dat ik al 37 jaar belijdend lidmaat ben. Wat hebben 

ruim 50 jaar kerkgang, catechisaties, Bijbelkringen, 

pelgrimages en opleidingen mij eigenlijk geleerd? Heb ik 

niet ook een ambt te vervullen, sta ik niet in het ambt der 

gelovigen (1 Petrus 2:5- 9)? Waarom vind ik het nu zo 

moeilijk om vrijmoedig over het geloof te spreken? En 

zou ik niet samen met andere gemeenteleden een 

voorbeeldfunctie voor met name de jongere generaties 

moeten hebben? Van wie kunnen zij anders leren hoe het 

is om gelovig in het leven te staan, om trouw Jezus te 

volgen en stand te houden tegen alle verdrukking in? 

Maar ben ik dan wel zo’n goed voorbeeld en is mijn 

geloof niet veel te klein of is dat eigenlijk valse 

bescheidenheid? Het lukt mij immers altijd wel heel goed 

om vrijmoedig kritiek te leveren op preken, meditaties en 

gebeden van anderen, ‘de beste stuurvrouw staat aan 

wal’. Maar o wee als ik zelf aan zet ben, dan maak ik 

mijzelf liever onzichtbaar of geef ik gauw de beurt aan 

een ander. Inmiddels zit ik in mijn tweede jaar van de 

opleiding Psycho-Pastorale Hulpverlening bij PPP in 

Ermelo. Deze opleiding is ervaringsgericht en dat 

betekent dat we onder supervisie gesprekken voeren met 

pastoranten en elkaar eerlijk feedback geven. Dit is soms 

best pittig en confronterend. Je krijgt echt een spiegel 

voorgehouden. Wegduiken lukt me daar dan ook niet 

meer. Maar waar ik vooral veel van leer is dat de groep, 

die heel divers is en afkomstig uit veel verschillende 

kerken, put uit dezelfde waardevolle bron: Christus. 

Vanuit deze bron spreken we met elkaar en met anderen 

over het geloof en natuurlijk ook over de twijfels en de 

moeiten in het leven van alle dag. We helpen zowel 

individuen als stellen en gezinnen over hun problemen te 

spreken en naar een mogelijke oplossing te zoeken. 

Hierbij is het belangrijk om naast betrokkenheid, inleving 

en zorgvuldige confrontatie af en toe ook even 

persoonlijk te reageren en te vertellen over momenten 

waarop je het zelf moeilijk hebt gehad. Of om 

voorbeelden te geven van wanneer God je heeft geholpen 

om weer uit de problemen te komen. Maar het is zeker zo 

helend om voorbeelden uit de Bijbel te noemen, van 

mensen die iets vergelijkbaars als de pastoranten hebben 

meegemaakt. En hoe bijzonder is het dat we in de Bijbel 

zoveel situaties tegenkomen uit het echte leven. Alle 

emoties komen voorbij. Het gaat in de Bijbel helemaal 

niet om perfecte mensen met een heel groot geloof, die 

met iedereen in harmonie leven en God de hele dag de lof 

toezingen. Maar het gaat juist om zoekende, twijfelende, 

ruziemakende en falende mensen, die door God zijn 

uitgekozen om Zijn plan te voltrekken. Denk aan David, 

die vreemd ging en zijn rivaal de dood injoeg, maar wel 

de voorvader van Jezus wordt genoemd. Denk aan Jona, 

die eerst wegvluchtte, maar later - tegen wil en dank- het 

toch voor elkaar kreeg dat de stad Ninevé zich bekeerde 

en gered werd. Denk aan Petrus, die Jezus driemaal 

verloochende, maar waarop God wel zijn kerk wilde 

bouwen. Of aan Jakob, die zijn vader en broer bedroog en 

letterlijk worstelde met God, maar wiens 12 zonen wel de 

stamvaders van Israël worden genoemd. Denk ook aan de 

vele voorbeelden van kwetsbare mensen, die door 

anderen niet werden gezien, maar wel door Jezus werden 

aangesproken. Bijvoorbeeld de vele vrouwen zonder 

naam in het Nieuwe Testament, of ze nu al 12 jaar bloed 

vloeiden, betrapt werden op overspel of hoorden tot een 

ander volk. Jezus zag ze en gaf ze weer hoop en een 

nieuwe toekomst. Kortom, voor ons allen spreken de 

Bijbelverhalen hoop uit. Laten we dan in het geloof en in 

de vergeving van onze zonden samen op weg gaan, 

achter Christus aan. Laten we bidden om de Heilige 

Geest en vrijmoedig getuigen van Gods liefde en van 

Zijn Koninkrijk vol van vrede en gerechtigheid. 
 

Bertine Oosthoek 
 

 

 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  vacant 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 

Bij de diensten  

Het is half oktober geweest, en dat betekent dat de herfst 

haar intrede heeft gedaan en voor de jongere gezinnen de 

herfstvakantie voor de deur staat! Komende zondag 20 

oktober zal ds. Van der Wel uit Zoelen de dienst 

verzorgen. We bereiden ons dan eveneens voor op het 

Heilig Avondmaal. Op zondag 27 oktober gaat uw 

wijkpredikant voor en wordt het Heilig Avondmaal 

(zittend) genoten. Zondag 3 november gaat ds. Dekker uit 

Bunschoten voor. Woensdag 6 november is het Dankdag, 

en zal ds. Rodenburg in de gezamenlijke dienst met de 

NGK in de Pieterskerk de dienst leiden. Aanvang om 

19.30 uur. Na deze dienst is er geen koffiemoment. 

Zondag 11 november wordt de dienst geleid door ds. F.C. 

De Ronde uit Willige Langerak. Voor alle zondagse 

vieringen bent u van harte welkom, ook om na de dienst 

nog even in het koor van de kerk na te praten onder het 

genot van een kopje koffie en thee met wat lekkers! Voor 

de een is het in deze tijd genieten van de frisse herfstwind 

en de felle kleuren aan de bomen, voor de ander het teken 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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dat het leven zich weer meer binnen af zal gaan spelen. 

Wilt u in de nattere en donkerdere tijden van het jaar 

opgehaald worden zondagmorgen? Neem dan contact op 

met Pieter Wijnen via (0346) 261837. 
 

Dankdag  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Het najaar is weer begonnen en dat betekent ook dat er 

geoogst wordt! De zaadjes die met biddag geplaatst zijn 

afgelopen voorjaar zijn op veel plekken uitgegroeid tot 

indrukwekkende kalebassen! In aanloop naar dankdag op 

6 november willen we u vragen te getuigen van Uw 

dankbaarheid aan God voor al het goede dat we mochten 

ontvangen door komende zondagen een blad of vrucht 

aan de Pietersboom te hangen in het koor van de kerk. 

Ook in het Witte Kerkje worden er dankgebeden 

verzameld. Hoewel er veel is om voor te bidden, mogen 

we niet vergeten dat er ook veel is om dankbaar voor te 

zijn! We hopen op een bont gekleurde herfstboom! Voor 

Dankdag zelf zal er ook weer een oogsttafel gemaakt 

worden waar u met uw “oogst” een bijdrage aan kunt 

leveren.  

Hartelijke groet, ds. Mariëlle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de gemeente 

Onze gedachten gaan uit naar broeder Henk de Wachter. 

In verband met een kleine hersenbloeding werd hij 1,5 

week geleden opgenomen in het ziekenhuis. Aldaar kreeg 

hij veel pijn en bleek dat er onderliggend leed aanwezig 

was, beenmergcarcinoom. Even leek het erop dat hij weer 

meer zichzelf werd, maar helaas nam de pijn en onrust 

steeds meer toe en zijn gezondheid verder af. Het is snel 

gegaan. Onze broeder bevindt zich nu in de laatste fase 

van zijn leven. Het lijkt erop dat hij spoedig de oversteek 

zal maken. Onze gedachten en gebeden zijn bij hem, en 

bij zijn vrouw Fenna. Dat zij de troostende nabijheid van 

God de Vader mogen voelen, en zich gedragen weten 

door Hem. (Schepersweg 158, 3621 JP Breukelen).  

We denken ook aan broeder Marinus Boele. Deze week 

mocht hij even naar huis om te kijken hoe dat is. 

Inmiddels is hij al zo’n 50 dagen van huis. We hopen en 

bidden dat hij spoedig in zoverre hersteld zal zijn dat hij 

weer thuis kan komen. De familie is dankbaar voor het 

medeleven van buren en gemeenteleden (Willink van 

Collenstraat 3, 3621 CK Breukelen). Onze gebeden zijn 

ook met wie al langere tijd ziek is, of wie liever niet te 

veel op de voorgrond wil staan en daarmee niet genoemd 

wordt in Kerknieuws. Dat u weet dat in de onrust, het 

verdriet en de pijn de Vader over u waakt, en u kracht 

geeft om het vol te houden. 
 

Afwezigheid ds. Rodenburg  

Op vrijdag 18 oktober a.s. is ds. Rodenburg afwezig in 

verband met een studiedag. Die morgen is er geen 

inloopspreekuur. Van 30 oktober t/m 3 november is ds. 

Rodenburg enkele dagen vrij. Op vrijdag 1 november is 

er geen inloop spreekuur. In geval van nood is zij die 

dagen bereikbaar. Belangrijke data om bij belangstelling 

vast in uw agenda te schrijven:  

6 november – Dankdag  

27 november – Gemeenteavond (Bonifatiushuis)  

1 december – Zangavond, liederen op verzoek (o.l.v. 

Martine Dannenberg op het orgel)  

13 december – Lichtjesavond 
 

Bezoek 80+ leden 

Afgelopen mei kwamen de bezoekdames uit onze 

gemeente, de predikant en diverse anderen samen en 

hadden een prettig overleg. Er werd gesproken over het 

bezoekwerk en wie eventueel meer gemeenteleden zou 

kunnen en willen bezoeken. Sindsdien is er een lijst 

opgevraagd van alle 80+ leden uit onze gemeente en is er 

onlangs een eerste belronde geweest naar die mensen van 

wie er een telefoonnummer bekend was. Bij alle overige 

leden uit die leeftijdscategorie is er een kaartje door de 

bus gedaan met de vraag of ze een bezoekje op prijs 

zouden stellen. De hoop is dat we voor het einde van dit 

jaar tot een actueel overzicht kunnen komen van wie 

behoefte heeft aan bezoek. Mocht u zelf de zegenrijke 

leeftijd van 80 jaar nog niet bereikt hebben maar een 

bezoekje van ds. Rodenburg of een bezoekdame fijn 

vinden, laat dit dan weten door een telefoontje of bericht 

(mail/ per post) naar ds. Rodenburg (zie contactgegevens 

in dit Kerknieuws).”  
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W I J K G E M E E N T E 

P A U L U S K E R K 

Diaconie collecte Pieterskerk 3 november   

GZB Bulgarije 

Zondagmorgen 7 juli was 

mevrouw Foka van de Beek te 

gast in de kerkdienst. Zij was 

met verlof en heeft ons verteld 

over haar werk in Bulgarije. Wat 

haar drijft in het evangelie is om 

de kleine gemeenten van 

Christus in de ongeveer tien 

dorpen rond Burgas toe te rusten op het gebied van 

bijbelkennis en gemeenteopbouw. Geloof verbindt 

mensen onderling wanneer er vertrouwen is dat we 

samen iets kunnen bereiken. Vooral wanneer we het 

geloof delen met de mensen om ons heen. De 

wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van mevrouw 

Foka van de Beek, die is uitgezonden door de GZB. We 

hopen dat zij u inspireert haar werk te blijven steunen via 

uw bijdrage in de collecte. 
 

Jaarlijkse zendingsactie 

Daarnaast is in de maand oktober de jaarlijkse 

zendingsactie. Per mail of per brief wordt u uitgenodigd 

om mee te doen! Ook op deze manier kunt u het werk 

van Foka van de Beek steunen. U kunt uw bijdrage 

overmaken op: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 

6367 52 t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente 

Breukelen o.v.v. Zendingscommissie Pieterskerk. 

Hartelijk dank, 

Zendingscommissie Wijkgemeente Pieterskerk 
 

Oproep Lichtjesavond  

De Pieterskerk is op zoek naar iemand die het 

organisatorische gedeelte van de Lichtjesavond van 13 

december voor onze kerk op zich wil nemen. Het gaat om 

enkele keren overleg met de partnerkerken (Johannes de 

Doper Parochie en Pauluskerk) en het coördineren van de 

avond zelf (tussen 18.30 -22.30 uur). De lichtjes moeten 

(samen met vrijwilligers) tijdig worden uitgezet en weer 

opgehaald en mensen moeten ingepland worden voor 

koffie/ thee/ chocomel. Verder zal de kerststal reeds zijn 

ingericht en hopen we weer een enthousiast groepje 

mensen bijeen te hebben die kerstliederen komen zingen. 

De Lichtjesavond is een mooie traditie van een lint van 

licht door Breukelen in de donkere dagen. De dorpskerk 

van Breukelen mag daar natuurlijk niet in ontbreken! 

Graag horen we van u! U kunt zich melden bij de scriba 

via scriba@pieterskerk.info 
 

Woensdag Bijbelkring 

In september en oktober hebben we al twee ontmoetingen 

gehad. We verdiepen ons in het evangelie naar Johannes 

en gebruiken daarbij het boekje van Sytze de Vries “Van 

liefde gesproken”. 

Als komende data staan gepland: 

13 november 2024 De Samaritaanse vrouw 

11 december 2024 Het woord is vlees geworden. 

We zijn van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur bijeen in het 

Bonifatiushuis. Kom gerust eens kijken of het wat voor je 

is. Hartelijk welkom, Frans Vonk 
 

 

Verwarming 

Koudere tijden breken weer aan. Vanaf 27 oktober, 

aanvang wintertijd, zal de achteringang gesloten blijven. 

Wel zal de deur te gebruiken zijn als (nood-)uitgang. Om 

de “stookkosten” binnen de perken te houden wordt er 

terughoudender verwarmd. Bij het binnengaan van de 

kerkruimte staat een mand met fleecedekens. Zo’n deken 

helpt een beetje mee om warm te blijven. Als u een deken 

gebruikt, zou het fijn zijn als u deze na de dienst weer in 

de mand terug legt.   

Bert van der Dussen 

Schoonmaken Pieterskerk! 

Zaterdag 2 november willen we de Pieterskerk weer 

schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u 

welkom op 2 november om 09.00 uur De koffie en thee 

staan klaar. Met alvast onze hartelijke dank! 

Jan Winkel tel. 0346-241144 
 

 

 

 
      

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

Vieren 

Op zondagmorgen 20 oktober verzorgt het gospelkoor 

New Creation o.l.v. Ad de Joode uit Oudewater een 

themadienst in de Pauluskerk. Het thema is ‘Jezus volgen 

– de reis van je leven’. Het belooft een muzikale viering 

te worden van Psalm 42 tot Liedboek 875 ‘Father, we 

love you’. Er is samenzang en het koor brengt meerdere 

liederen ten gehore. De lezing in deze dienst komt uit 

Genesis 12 en Matteüs 4. Ook de overdenking wordt door 

het koor verzorgd. We laten ons verrassen en u, jij bent 

van harte welkom in de Pauluskerk. Op zondag 27 

oktober lezen we uit Marcus 10, de genezing van de 

blinde bij Jericho die roept: ‘Zoon van David, heb 

medelijden met mij!’ Het is in het evangelie de laatste 

roep die klinkt tot Jezus, voordat hij zijn intocht in 

Jeruzalem maakt. Het verhaal dat wij zo goed kennen. 

Marcus schrijft zo duidelijk, na de aandacht en de 

genezing: ‘En meteen kon hij weer zien en hij volgde 
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hem (Jezus) op zijn weg.’ Wie pijn en gebrek kent, vindt 

bij Jezus een vernieuwd bestaan. 
 

Op zondag 3 november gedenken wij de gemeenteleden 

die ons ontvielen in het voorbije jaar en is er ook ruimte 

om anderen te gedenken: vaders en moeders, broers en 

zusters, vrienden. Een dienst die van een ieder van ons 

bijzondere aandacht vraagt, ook in de dagen als we 

toeleven naar deze viering. Probeer er voor elkaar te zijn, 

in de geest van de woorden van Jezus in Matteüs 5. De 

Cantorij verleent medewerking aan deze dienst. 
 

Als jouw naam klinkt, 

zie ik even hoe je liep en wat je zei; 

wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.’ 
 

Ellen Nicolette Jeanne Louise Burhoven Querido – de 

Lange 

28 maart 1958 - 6 oktober 2023 
 

Willem den Hartog  

15 augustus 1942 - 16 november 2023 
 

Hendrik Pieter Oussoren  

10 februari 1959 - 17 november 2023 
 

Anna Jacoba Harmsen – Kriebel  

28 september 1931 - 18 november 2023 
 

Marinus Nicolaas Jacob van Kralingen 

16 mei 1940 - 8 februari 2024 
 

Cors Stekelenburg  

9 november 1928 - 9 februari 2024 
 

Johannes van den Hoeven  

19 februari 1934 - 28 februari 2024 
 

Geertrudus Kreton  

9 mei 1943 - 3 maart 2024 
 

Boudewina Lena Moen – van Vliet 

12 juli 1938 - 30 maart 2024 
 

James William van Lawick van Pabst 

31 december 1936 - 9 mei 2024 
 

Jouke Grasman  

22 februari 1935 - 25 mei 2024 
 

Willem Gerrit Branderhorst  

14 augustus 1935 - 16 juni 2024 
 

Mijntje den Boer – de Jong  

23 januari 1934 - 26 augustus 2024 
 

Jeanetta Elisabeth Stoker – Smit 

23 februari 1938 - 23 september 2024 
 

Wij gedenken hen in het licht van Gods liefde en trouw. 

We ontsteken ook een kaars voor wie niet bij name is 

genoemd, denkend aan familie en vrienden, aan ’t 

Heycop en De Aa, en een kaars voor slachtoffers van 

noodlot of geweld in de wijde wereld. 

Aansluitend kan een ieder een eigen lichtje ontsteken. 

Vormen wij zo een gemeenschap die elkaar draagt in het 

licht van geloof. We hebben elkaar zo nodig, laten wij 

elkaar niet ontbreken. 

Op woensdagavond 6 november, 19.30 uur staan we stil 

bij de Dankstond voor gewas en arbeid. De metafoor van 

het zaad, Marcus 4: 26 en verder, begeleidt ons in het 

uiten van onze dankbaarheid. Steeds opnieuw 

verwonderen wij bij de oogst van wat de aarde ons biedt, 

de levenskracht, het wonder van de groei (Genesis) … Ik 

denk ook aan de filosofie van Aristoteles, dat ieder ding 

zich ontwikkelt naar zijn bedoeling (teleologie), in welk 

denken ook Psalm 1 wel past, en ook aan Seneca’s 

adagium: ‘secundum naturam vivere’: leven naar de 

natuur. Ons scheiden 20 eeuwen van die overtuiging … 

In ons danken past ook bidden om wijsheid, om 

verantwoordelijk om te gaan met wat ons toevertrouwd 

is. Na de Vesper ontmoeten we elkaar graag op de 

Gemeentevergadering, waar ieders inbreng welkom is. 

In en uit de gemeente 

In verschillende huizen wordt gehoopt op betere tijden. 

Herstel van gezondheid naar lichaam of geest, van kracht, 

we gunnen het elkaar zo graag maar weten ook dat ons 

geduld wel eens beproefd wordt. Soms zit het echt lang 

tegen en dat vraagt veel moed en vertrouwen. Dan doet 

meeleven goed. En, schroom niet als je eens van je af 

praten wilt. Dat kan gewoon thuis, maar we kunnen ook 

een ommetje maken. Het kan en het mag, zoek gerust 

contact.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

In herinnering  

Jannetta Elisabeth (Netty) Stoker – Smit 

(Breukelen-Nijenrode, 23 februari 1938 – Breukelen, 23 

september 2024) 

Na een ongelukkige val en een operatie overleed toch 

onze Netty Stoker, bij zovelen in Breukelen bekend. In 

Breukelen geboren, getogen, gewerkt en gewoond, en 

vooral gewandeld. Zo graag was zij buiten, vroeger al, en 

ook als moeder was de boodschap aan de jongens Cok, 

John en Rob ‘ga naar buiten’. Geboren als dochter van 

‘Smit schoenen’ trouwde zij met Dirk Stoker, van wie zij 

op 17 juni 2014 afscheid moest nemen. Zij leefden een 

bezig leven, hadden het goed en leefden met anderen mee 

in hun ervaringen. Sil en Diana deelden hun 

herinneringen met ons, het leven kwam voorbij en ook 

Loyce en Maggy vertelden over hun ‘oppasoma’. En hoe 

aangenaam was het dat zij, wonend in De Aa, vandaaruit 

erop uit mocht gaan in haar eigen zo vertrouwde 

omgeving. Het was mooi, om zo afscheid van haar te 

nemen, ‘het was goed’, in een zo volle Pauluskerk. Dat is 

veelzeggend en dankbaar. Psalm 23 mocht niet 

ontbreken, ‘De Heer is mijn herder’, hoe passend bij dit 

mensenkind. 

Wij wensen Cok en Sil, John en Diana, Rob en Ageeth en 

hun kinderen Gods troost en liefdevolle kracht toe in 

deze tijd van gemis.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Ons lieve Heer op solder 

Met de kinderen brengen we op zaterdag 26 oktober een 

bezoek aan de schuilkerk ‘Ons lieve Heer op solder’ te 

Amsterdam. Daar is ontzettend veel te zien en te 
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bekijken, over de tijd waarin de protestanten aan de 

macht zijn en de rooms-katholieke kerken zich 

verschuilen moesten. Dit wordt gedoogd door het 

stadsbestuur! In de Republiek der Nederlanden geldt 

namelijk het principe van vrijheid van geweten. Achter 

de voordeur mag iedereen denken en geloven wat men 

wil. Dat schept een voor die tijd uitzonderlijk klimaat van 

tolerantie, waarin verschillende religieuze 

bevolkingsgroepen in de stad kunnen samenleven. 

www.opsolder.nl 
 

Rondom christelijk geloven – een verkenning:  

24 oktober, 20 uur 

In een serie donderdagavonden willen we ons 

bezighouden met vragen rondom de Schriften en de 

Traditie. Waar in de tijd van de reformatie deze twee 

nogal eens tegenover elkaar werden geplaatst, weten we 

inmiddels meer, … of ‘weer’, dat de Schriften zelf 

traditie zijn. Alleen op die manier zijn zowel het Eerste 

(Oude) Testament als het Tweede (Nieuwe) Testament 

goed te begrijpen. Een toegankelijke metafoor om beide 

te verstaan is die van één bron met twee stromen. Het 

evangelie laat immers zelf ook lezen dat Jezus kennis had 

van ‘Mozes en de Profeten’ (Lucas 16: 29 en 24: 44). 

Via allerlei kleine inkijkjes in de teksten zelf komen we 

dichterbij de Bron. Zo blijven oude teksten ‘levend 

woord’, als wij – net als Jezus (Lucas 4: 17) – met de 

teksten in dialoog gaan. Wie op zoek is naar nieuwe 

inspiratie en meer wil weten van de Bijbel is van harte 

welkom. Deze keer ontmoeten we elkaar rondom het 

‘Nieuwe’ Testament. Wat vinden we hier in de canon? Is 

er samenhang tussen deze 27 verschillende brieven, 

evangeliën en de Openbaring aan Johannes? Er is zoveel 

te ontdekken, waardoor er als vanzelf antwoorden komen 

op vragen die je al zo lang kent. De eerste avond was een 

mooie ontmoeting met brede belangstelling. Donderdag 

de 24e hopen we elkaar weer te zien. Welkom! 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

Wandelen…  

Onze herfstwandeling is op woensdag 6 november. We 

verzamelen weer om 10 uur bij het Bonifatiushuis en 

kiezen een kleurrijke route. Welkom! 
 

Zondag 20 oktober, na afloop van de dienst +  

11.30 – 13.00 uur Thema: Samen geloven, samen delen 

en samen gezond en duurzaam eten! 

Iedereen is van hárte welkom en neem gerust iemand 

mee: een (klein)kind, vriendje, vriendin, buurvrouw of 

buurman… In de afgelopen jaren hebben we al eerder 

lunches georganiseerd naar het voorbeeld dat wij in 

Coventry zagen. Vanuit de organisatie wordt voor een 

basis gezorgd. Wie kan en wil, brengt iets te eten mee. 

En alles wordt gedeeld. Een 

mooie gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten en te 

spreken! Er zal speciale 

aandacht zijn voor de 

Wereldvoedseldag van 16 

oktober, een dag die 

georganiseerd is rondom 

duurzaamheid en gezond eten. We hopen ook dat er 

houdbaar eten wordt meegenomen om daarmee de mand 

van de voedselbank te vullen met duurzame lekkernijen. 

Graag tot zondag de 20ste! Van Harte welkom 
 

Van de kerkenraad 

Het vergaderseizoen is echt weer begonnen. Niet alleen 

van de kerkenraad, maar ook van de classis (9/10) en de 

ring Breukelen (16/10) en bijvoorbeeld over de 

samenwerking in het Sociaal Domein van allerlei 

organisaties binnen de gemeente Stichtse Vecht. 

Binnenkort (waarschijnlijk op 27/11) is de Pauluskerk 

organisator van de derde werkconferentie over 

kinderarmoede. We laten ons bij al deze activiteiten als 

Pauluskerk goed zien. Het gebrek aan vrijwilligers voor 

allerlei taken houdt ons flink bezig. Of het nu gaat om 

pastoraal medewerkers, een notulist, kosters, een 

coördinator van de kindernevendienst, 

vertrouwenspersoon, de cantorij, kerkenraadsleden: 

overal is het krap. Maar we roeien met de riemen die we 

hebben en dat doen we gelukkig in een goede en open 

sfeer. Daar zijn we heel dankbaar voor! 

Op woensdag 6 november, na de dienst van dankdag, 

hebben we een gemeenteavond. Er staan die avond twee 

dingen op de agenda: de concept begroting van onze wijk 

en het concept beleidsplan 2025-2030 voor onze 

wijkgemeente. Het conceptbeleidsplan kunt u ter 

voorbereiding opvragen bij ondergetekende via de mail 

(voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl) of telefonisch (06-

18993106). Voor uw gemak ligt er ook een intekenlijst 

op de koffietafels op het podium de komende zondagen. 

Er zal een presentatie gegeven worden, maar het is goed 

als u het conceptplan van te voren al gelezen hebt, zodat 

u helder heeft wat u wilt inbrengen. We hopen op een 

grote opkomst! 

Tot slot: zondag a.s. is er een Gewoon Anders dienst, 

helemaal uitgevoerd door het gospelkoor New Creation 

uit Oudewater. We hopen op een volle kerk (neem gerust 

mensen uit uw omgeving mee!) en zijn ook erg benieuwd 

naar wat u er van gevonden heeft. Reacties mogen naar 

ondergetekende. 

Hetty Veneklaas, voorzitter. 

Lieve mensen, 

Ik wil u allen dank zeggen voor de bloemen, kaarten en 

berichtjes die ik van u mocht ontvangen. Dit was 

Hartverwarmend! Ik ben dankbaar voor de tijd die mij, 

Deo Volente, nog gegeven is. 

Hartelijke groet, Gerda de Haan 
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D I A C O N I E 

 
Diaconie collecte 20 oktober – Kerk in Actie 

Werelddiaconaat Indonesië 

Kerk versterkt werk en 

positie van boeren 

Het is niet eenvoudig 

om als boer in Zuid-

Sumatra het hoofd 

boven water te houden. 

Veel boeren zijn arm 

en door het verbouwen 

van exportgewassen is de grond uitgeput. Yabima, 

partnerorganisatie van Kerk in Actie, stimuleert boeren te 

kiezen voor het verbouwen van  voedselgewassen voor 

eigen gebruik of verkoop op de lokale markt. Via 

trainingen leren boeren over ecologische landbouw, zodat 

de grond zich herstelt, en om zelf zaden en organische 

mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij 

niet langer zaden of chemische middelen hoeven te 

kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. Met jouw 

gift in de collecte help je boeren in Zuid-Sumatra om een 

beter inkomen te verwerven. Lees meer op kerkinactie.nl/ 

boerenindonesie. Help je mee om deze collecte tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 
 

Diaconale collecte 27 oktober 

Werk van de Diaconie – Ziekenzondag 

De collecte is bestemd voor het werk 

van de Diaconie. Met deze collectes 

bekostigt de Diaconie een deel van 

haar activiteiten. De collecte van 

deze zondag bestemt de Diaconie 

voor de jaarlijkse attenties vanwege 

ziekenzondag. Op deze wijze hopen 

we de zieke gemeenteleden een hart 

onder de riem te steken en om onze 

verbondenheid met hen zichtbaar te 

maken. 
 

Diaconie collecte 3 november – Pauluskerk 

Kerk in Actie Zending Ghana 

Kinderen leren bijbellezen in hun eigentaal  

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel 

volwassenen nog analfabeet. Tegen-woordig gaan de 

meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het 

dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een 

school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk 

minder. De klassen zijn groot en het onderwijs 

Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale 

taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. 

Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en 

schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen 

in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. 

Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, 

waar hele families in contact komen met de Bijbelse 

verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via 

kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen taal. Goed voor 

hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze 

kinderen toekomstige kerkleiders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de 

collecte of maak een bijdrage over op NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte zending 

Ghana of doneer online. Bedankt voor je gift. Lees meer 

op: kerkinactie.nl/kerknoordghana Help je mee om deze 

collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

 

Diaconiecollecte 3 november – Pieterskerk 

GZB – Bulgarije 

Zie het bericht onder Wijkgemeente Pieterskerk. 

 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 
  

Zondag 1 september 2024 

PKN - Missionair werk 143,15  102,40 

Wijkkas 114,70  123,00 
  

Zondag 8 september 2024 

PKN Jonge generaties                    148,85  

NBG- Bible Basics  169,80 

Wijkkas                                          106,00  180,00 
 

Zondag 15 september 2024 

Werelddiaconaat Colombia 248,95  141,60 

Wijkkas    150,00 

Werkgroep Oecumene                    170,00    
  

Zondag 22 september 2024 

Zending Syrië 221,40  137,05 

Taizéviering  Wilde Ganzen 13,00 

Wijkkas 101,60  146,00 
 

Zondag 29 september 2024 

PKN Missionair werk 186,90  122,70 

Wijkkas 93,55  199,00 
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G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Reacties n.a.v. meditatie in Kerknieuws van 28 

september 

De meditatie van ds. Rodenburg over politiek en geloof 

heeft vier reacties gekregen voor de genoemde mogelijke 

bloemlezing in dit Kerknieuws. Na een en ander 

overwogen te hebben is de redactie van mening dat het 

plaatsen van een bloemlezing niet in lijn zou zijn met 

afspraken die de redactie in het verleden gemaakt heeft, 

waarbij besloten werd dat Kerknieuws niet de plek is om 

discussie te voeren middels ingezonden kopij.  

Ds. Rodenburg is dankbaar voor de zorgvuldige reacties 

en om te merken dat de meditatie mensen echt aan het 

denken heeft gezet. De redactie sluit bij deze dit 

onderwerp af. Verdere reacties n.a.v. dit bericht en de 

meditatie van 28/09 zullen niet meer geplaatst worden. 

De volledige reacties van genoemde respondenten 

kunnen worden opgevraagd bij ds. Rodenburg via 

predikant@pieterskerk.info 
 

Biografie Huub Oosterhuis   

Zondag 17 november 15.00 uur   

In het boek “Huub Oosterhuis 

De biografie” vertelt 

journalist, schrijver en 

kunstenaar Marc van Dijk het 

levensverhaal van de 

invloedrijke theoloog en 

dichter. De Stichting Vrienden 

van de Pieterskerk hebben 

Marc van Dijk uitgenodigd 

om een terugblik op het werk 

van Huub Oosterhuis te 

komen geven, dit zal worden 

afgewisseld door orgelspel en 

het zingen van enkele liederen van Oosterhuis.  

Ds. Erick Versloot uit Mijdrecht verzorgt de muzikale 

begeleiding op piano en orgel; na afloop is er koffie en 

thee. Zondag 17 november om 15.00 uur in de 

Pieterskerk in Breukelen, de toegang is vrij, een bijdrage 

wordt op prijs gesteld.  

Namens de Stichting Vrienden van de Pieterskerk,  

Jan Winkel 

 

Het begon allemaal bij het afval-aanbiedstation …. 

Ruim een jaar geleden overleed mijn vrouw aan 

‘Alzheimer’. Na haar overlijden kreeg ik tijd voor mijzelf 

en ik vroeg me af: hoe ga ik nu verder? 

Ik wilde niet passief blijven, maar een taak op me nemen, 

die me ook afleidde van het gemis. Ik gaf de geschikte 

kleding van mijn vrouw aan een instantie en na het 

opruimen bracht ik overbodige spullen naar het afval-

aanbiedstation in Breukelen. Op weg, terug naar de auto, 

zag ik een mede-kerklid: Wim Kaars, die ook een 

vrachtje voor het aanbiedstation had en ik sprak hem aan. 

Jaren geleden was ik lid van de redactie van 

‘Kerknieuws’ en in die tijd schreef ik gedichten, 

interviews en boekbesprekingen voor het kerkblad. 

Met name op die Bijbelgedichten kreeg ik regelmatig 

positieve reacties, maar ik nam er verder geen actie op. 

Toen ik Wim Kaars zag, vroeg ik hem of hij die 

gedichten nog eens kritisch wilde lezen met het oog op 

publicatie voor belangstellenden hier in Breukelen en 

eventueel elders. Wims reactie was na lezing heel positief 

en samen overlegden we over een brede, wellicht 

landelijke, publicatie. Hij was bereid samen met mij de 

Bijbelgedichten en de gedichten die qua lengte en inhoud 

daarvoor in aanmerking kwamen, te selecteren en te 

voorzien van de Bijbeltekst waarop het gedicht was 

geïnspireerd. Ook kwamen er korte stukjes met 

achtergrondinformatie bij de gedichten over teksten uit 

het Oude Testament, voor lezers die niet zo bekend zijn 

met de Bijbelverhalen. Hoopvol schreven we 

verschillende christelijke uitgeverijen aan, met het 

verzoek de Bijbelgedichten in hun boekenbestand en hun 

publicaties op te nemen, zodat geïnteresseerden er kennis 

van konden nemen. 

Maar dat viel tegen. Men vond de gedichten inspirerend, 

maar omdat er (landelijk) weinig gedichtenbundels 

verkocht worden en zij vooral aan het financiële aspect 

dachten, zagen zij van publicatie af. Alleen uitgeverij 

Scholten bood aan, ons te willen helpen met het uitgeven 

van ‘Geloven en leven’ (de titel van de gedichtenbundel) 

maar dan moest dat gebeuren in eigen beheer. Daar ging 

ik mee akkoord en nu is de drukker bezig de uitgave 

klaar te maken en verwachten wij dezer dagen het 

resultaat onder ogen te krijgen. 

Het begon allemaal bij het afval-aanbiedstation, maar hoe 

het verder gaat en wat er nog meer bij komt kijken, dat 

leest u in het volgende kerkblad. 

Ad Wielenga 
 

 
 

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht  

Ghana – Stop de heksenjacht!  

Op 27 oktober kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na 

de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: 

De 90-jarige Akua Denteh werd op 23 juli 2020 door 

dorpsbewoners op brute wijze doodgeslagen nadat ze 

beschuldigd was van hekserij. Haar tragische geval is 

slechts een van de voorbeelden van de verschrikkelijke 

gevolgen van beschuldigingen van hekserij in Ghana. 

Twee jaar na de moord op Denteh nam het Ghanese 

parlement een wetsvoorstel aan dat verbiedt om iemand 

te bestempelen als heks. Het wordt tijd dat die wet er 

daadwerkelijk komt. In het noorden van Ghana zijn 

honderden mensen, voornamelijk oudere vrouwen, op 

gruwelijke wijze aangevallen, vermoord of verbannen na 

beschuldigingen van hekserij. Velen wonen in 

zogenaamde ‘heksenkampen’. Beschuldigingen van 
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hekserij zijn vaak ingegeven door bijgeloof, jaloezie en 

oude overtuigingen. Het wetsvoorstel voorziet ook in 

ondersteuning aan beschuldigden en een 

voorlichtingscampagne onder de bevolking. Wij 

gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International 

naar de president van Ghana. Wij roepen hem op het 

wetsvoorstel onmiddellijk te tekenen. Als u meer wilt 

weten kunt u naar de site van Amnesty: 

www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk 

een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door 

onze handtekening te zetten werken we mee aan een 

klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw 

medewerking. 

Ria van Voskuilen 

Herfststukjes maken. 

Afgelopen maandag werden in het Bonifatiushuis weer 

bloemstukjes gemaakt, dit keer met als thema de herfst. 

Onder leiding van Anneke Stam werden weer prachtige 

creaties gemaakt. Bij deze gelegenheid werd Anneke in 

het zonnetje gezet omdat zij na 18 jaar gestopt is met het 

verzorgen van de bloemen, zowel in de Pieters- als in de 

Pauluskerk. Ds. Marielle Rodenburg bedankte haar voor 

haar jarenlange werk en overhandigde haar een 

stoffelijke blijk van waardering. Van tijd tot tijd samen 

bloemstukjes maken verstevigt de onderlinge band en 

levert schitterende eindresultaten. 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

Herinnering: Weet wat je gelooft? 

31 oktober 14 en 28 november 
 

 
 

Avonden over centrale thema’s van het christelijke 

geloof, zoals de betrouwbaarheid van de Bijbel en de 

opstanding van Jezus. De avonden zijn geschikt voor 

iedereen die het christelijke geloof verder wil 

onderzoeken en doordenken. Heb je behoefte aan een 

verdieping van jouw geloof of wil je leren om wat je 

gelooft te verdedigen in gesprek met andersdenkenden? 

Van harte welkom! De avonden worden gegeven door 

Mark Shaw (promovendus theologie), Matthew de Jong 

(geestelijk verzorger) en Jelmer Heeren (promovendus 

theologie). Deelname aan de avonden is gratis. De 

avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur en vinden plaats in 

het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 in Breukelen. 

 

 
 
Inspiratiedag van de werkgroep Vluchtelingen van de 

Raad van Kerken Nederland. 

Deze Inspiratiedag vindt plaats op zaterdag 26 oktober 

van 10.00 tot 17.00 uur in de Johanneskerk aan de 

Westsingel in Amersfoort. (op loopafstand van het 

station) 

Thema: 'Het meest humane asielbeleid ooit  ..... ' . 

Op deze Inspiratie dag scheppen wij ruimte voor de 

wereld omgekeerd van het meest strenge asielbeleid naar 

het meest humane asielbeleid ooit. Omdat wij ten diepste 

geloven dat wij geroepen zijn om ons in te zetten voor 

vluchtelingen en asielzoekers. Met elkaar gaan we de 

onverschilligheid voorbij en spreken ons uit voor een 
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humaan asielbeleid en een hartmoedige samenleving. 

Deelname is gratis, gift en zijn hartelijk welkom  

(zie QR-code op de website)  

Aanmelden via: www.raadvankerken.nl/inspirati edag202 

 

De werkgroep is heel blij dat de directeur van 

Vluchtelingenwerk, Frank Candel, op deze dag de 

inleiding wil houden. Hij zal ons vertellen over de actuele 

situatie in Nederland rond het asielbeleid.  

Coen van Loon, secretaris werkgroep vluchtelingen  

Raad van Kerken Nederland 

Het ochtend programma  

10.00 – 10.30 uur : Inloop met koffie en thee  

10.30 – 10.45 uur: Opening en welkom door Ineke 

Bakker, voorzitter werkgroep Vluchtelingen van de Raad 

van Kerken  

10.45 – 11.15 uur: Inspirerend verhaal over de 

actualiteit door Frank Candel, bestuursvoorzitter van 

VluchtelingenWerk Nederland  

11.15 – 11.45uur: Tijd voor reacties, vragen, suggesties 

en ideeën: wat kunnen kerken doen, wat kunnen 

gemeenten doen, wat kan ieder van ons doen?  

Voor het middagprogramma, waaronder diverse 

workshops: www.raadvankerken.nl/Inspiratiedag2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/

