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Zaterdag 28 september 2024, 25e jaargang no. 14 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 

10.00 uur: Ds. M. Verstoep, IJsselstein 

10:00 uur:  12+ dienst 
 

Collecten: 1. PKN Missionair Werk  

         2. Wijkkas Pauluskerk  
 

ZONDAG 6 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. C. Groenendijk, Maarssen 

19.00 uur: Taizéviering 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Israël 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

ZONDAG 13 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

16.00 uur: Evensong - Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
    

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 

10.00 uur: Ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg 

Collecten: 1. PKN Missionair Werk    

                  2. Wijkkas Pieterskerk, 3. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Hr. J. den Hartog tel. 06-54302974 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

ZONDAG 6 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Israël    

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Hr. F. Atsma tel. 06-16924549 

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3 
 

ZONDAG 13 OKTOBER 2024 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Hr. K. de Jong tel. 06-44123842 

Kinderkerk: Alle groepen 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 27 september 16.45 uur: Pastor J. van Os 

Vrijdag 4 oktober 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Vrijdag 11 oktober 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 14 oktober voor 

18.00 uur. 
 

A G E N D A 
 

29 september 11:30 uur, Opening Kunsttentoonstelling 

Pauluskerk 
 

3 oktober 19:30 uur, Weet wat je gelooft,  

Bonifatiushuis 
 

5 oktober 2024 13.00 uur, Herdenking L.C. Dudok de Wit 

Boom en Bosch 
 

6 oktober 15:00 uur, Orgelconcert Jan Pieter Karman 

Pauluskerk 
 

14 oktober 14:30 uur, Herfststukjes maken 

Bonifatiushuis 
 

17 oktober 19:30 uur, Weet wat je gelooft  

Bonifatiushuis 
 

M E D I T A T I E  
 

Na Prinsjesdag is het altijd een drukte van jewelste in de 

politiek en de media. Welke koers gaat de regering 

varen? Dit jaar zijn de verwachtingen misschien wel 

meer gespannen dan anders, omdat er een regering 

gevormd is van partijen waar veel mensen zich niet mee 

willen associëren. Als predikant merk ik dat de thema’s 

waar deze regering zich voor hard wil maken bij veel 

gemeenteleden spelen. Mensen hebben de wereld zien 

veranderen de afgelopen decennia, met als klap op de 

vuurpijl de coronacrisis, en “de wereld is er niet beter op 

geworden”. Vrede en veiligheid in ons land, dat is wat we 

allemaal het liefste willen. Dat is het fundament waarop 

de rest van een samenleving gebouwd kan worden. In een 

pastoraal gesprek is er ruimte voor alle zorgen en voor de 

vraag waar God in dit alles te vinden is. Op veel plekken, 

binnen en buiten de kerk, is die ruimte er niet. Hoe 



 
 2 

verhouden we ons als kerk tot de politieke realiteit, en de 

zorgen van onze gemeenteleden over het gehele politieke 

spectrum? Een spannend onderwerp. 

Hoe graag we dat ook zouden willen, het evangelie is niet 

geschreven als politiek manifest. Jezus was geen 

politicus, noch een ambtenaar. Hij werkte niet binnen de 

kaders van een afgebakend maatschappelijk systeem om 

dat systeem beter in te kunnen richten. Het evangelie 

beoogt juist een koninkrijk dat niet van deze wereld is. 

Buiten de menselijke bolwerken van macht. Buiten de 

wereldse belangen. Een overheid of staat is een 

menselijke uitvinding om orde te scheppen in een 

samenleving, een samenleving die inmiddels miljoenen 

burgers telt.  Een grote of kleine overheid, meer of 

minder vrije markt, meer of minder individuele vrijheid, 

meer of minder immigranten toelaten tot een 

verzorgingsstaat: het evangelie gaat er concreet niet over. 

Het werd geschreven op een andere plek, in een andere 

tijd, met een andere boodschap voor een ander doel. 

Waar Jezus het wel over heeft zijn de individuele morele 

verantwoordelijkheden die een mens heeft naar zijn 

directe naaste en, bovenal, naar God. Maar dat betekent – 

helaas – niet dat wat in de Bijbel staat over de manier 

waarop christenen zich onderling, tot hun naasten en tot 

God moeten verhouden eenvoudig en rechtmatig 

opgeschaald kan worden tot nationaal, internationaal of 

zelfs mondiaal politiek niveau. Dat wordt wel vaak uit de 

Bijbel afgeleid, maar is nooit beoogd door de auteurs. 

Betekent dat dat we niet meer naar de stembus hoeven? 

Of dat het niet uitmaakt waar je op stemt? Bijbels gezien 

is het inderdaad minder belangrijk dan wij het maken. 

Het kan geen kwaad dat ons af en toe eens te realiseren. 

Tegelijkertijd geldt: wie naar de stembus gaat geeft 

genoeg om onze samenleving om te willen dat er zolang 

het koninkrijk van God nog niet gekomen is, tenminste 

vrede en veiligheid heerst. 

De kwestie die voor de meeste verdeeldheid zorgt is de 

vraag hoe om te gaan met mensen die asiel aanvragen. Al 

in het Oude Testament worden Joden opgeroepen te 

zorgen voor vreemdelingen, weduwen en wezen. Niet 

omdat deze groepen daar een onvervreemdbaar recht op 

hebben, nee, het is een keuze uit mededogen, 

liefdadigheid en een opdracht van God in het besef dat 

ieder van ons leeft in afhankelijkheid van het goede dat je 

gegeven wordt: “Want eens was u het die Egypte 

ontvluchtte en vreemdeling werd”.  

Tegelijk zien we in het Oude Testament dat de grenzen 

van het Joodse volk en samenleving ook strikt bewaakt 

moesten worden. Men moest niet trouwen met vrouwen 

uit andere stammen, die andere goden aanbaden, en Israël 

mogelijk op het verkeerde spoor konden brengen. De 

Joodse cultuur is van oorsprong exclusief en conservatief. 

Israël moest een licht voor de volken zijn, de volken 

moesten op Israël willen gaan lijken, dan zou eens het 

koninkrijk van God komen. Toen dat keer op keer 

mislukte koos de Heer voor een andere weg. Op 

voorwaarde van geloof in Christus de Messias was het 

koninkrijk toegankelijk voor iedereen geworden.  

Hoe christenen zouden “moeten” denken over de 

politieke problemen op het gebied van asiel verlenen is 

dus zo makkelijk nog niet. Wat gold voor het Joodse 

volk, een afgebakende eenheid qua religie en cultuur met 

een andere bestuursvorm, geldt niet direct voor de 

Nederlandse staat of het Nederlandse volk waar de staat 

verantwoordelijkheid voor draagt.  

Er is een neiging twee kampen te vormen: óf je wil álle 

asielzoekers vanuit medelijden een kans geven, zonder 

voorwaarden, óf je bent “harteloos” en wil de hekken 

volledig sluiten. Als we naar de Bijbel kijken krijgen we 

weinig handvatten op voor politieke niveau van de staat. 

Wat we wel zien is dat er gezocht wordt naar een balans. 

Denk aan Ruth en Naomi die als vreemdelingen aren 

mochten lezen, of aan de gelijkenis van de barmhartige 

Samaritaan die zorgde voor basale hulp en opvang, maar 

wel doorging op zijn eigen tocht. Er waren 

omgangsvormen die kwetsbare mensen onder bepaalde 

voorwaarden voorzagen van een bestaansminimum. Het 

is nooit een alles of niets verhaal geweest, en emotionele 

argumenten speelden geen rol. Er lijkt gezocht te worden 

naar een barmhartige houding die gedragen kan worden 

door de gehele bevolking, op een manier die de vrede en 

veiligheid waarborgen. Daarover verschillen nu juist de 

meningen: welke barmhartige houding kan er van 

Nederlanders gevraagd worden in een tijd waarin vrede 

en veiligheid niet zo vanzelfsprekend meer gevoeld 

worden, en – de vraag moet toch gesteld worden – waar 

ligt een eventuele grens met oog op die vrede en 

veiligheid? Daarover moet het gesprek gaande blijven. 

Wat mij zorgen baart is dat sommige stemmen in dit 

vraagstuk bij voorbaat worden buitengesloten. Ik denk 

daarbij aan de Micha verklaring van afgelopen week: 

“Evangelie en extreem-rechts gaan niet samen”. Het is in 

de verklaring niet duidelijk wat er precies met extreem-

rechts bedoeld wordt, die term is sowieso politiek-

filosofisch ingewikkeld, maar twee politieke partijen, de 

PVV en FvD worden expliciet genoemd. Lees de 

verklaring vooral zelfs eens na op de website van Micha 

Nederland. Ik kan me vinden in wat de verklaring beoogt, 

de waarden die ze voorstaat, maar toen ik de titel las 

gingen mijn gedachten direct naar enkele gemeenteleden 

waarvan ik weet dat ze om diverse redenen op die 

partijen gestemd hebben. Hoe komt dit op hen over? 

vroeg ik me af. Als de deur naar een open gesprek tussen 

verschillende partijen op voorhand dichtgeslagen wordt, 

vergroot dat dan niet het risico dat we vooral onze eigen 

stemmen horen echoën aan weerszijden van de deur? Hoe 

kan er dan gezocht worden naar draagvlak voor 

barmhartigheid in de bredere samenleving?  

Kunnen we als kerk ook een plek zijn waar ieder zich 

veilig genoeg voelt zijn mening te uiten? Willen we open 

en nieuwsgierig zijn en proberen te begrijpen wat iemand 

drijft en hoe dat zich verhoudt tot wat de Bijbel leert, 

open staan voor kritische vragen, zonder mensen op 

voorhand weg te zetten? Ik denk dat het doel van Micha 

– dialoog bevorderen – op die manier dichterbij kan 

komen dan de titel van hun verklaring doet vermoeden.  

Wat denkt u: gaan evangelie en politiek samen? moet je 

als christen op een bepaalde partij stemmen, of juist 

expliciet afstand nemen van een partij? mogen dit soort 

thema’s een plek hebben in Kerknieuws, een thema 
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avond, of op de kansel? Schriftelijke reacties op deze 

vragen (max. 200 woorden) zijn welkom naar 

predikant@pieterskerk.info.  Volgend Kerknieuws wordt 

mogelijk een bloemlezing geplaatst.  

Ds. Mariëlle Rodenburg 

 
 

 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  vacant 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
Bij de diensten  

Op zondag 29 september zal ds. A. D. J. Wessels uit 

Woudenberg voor gaan. 

Zondag 6 oktober zal ds. Th. Wegman uit Zeist, u allen 

bekend, de eredienst leiden. Voor de jeugd is het leuk te 

weten dat de NGK dan een jeugddienst heeft. Van harte 

uitgenodigd! 

Op 13 oktober gaat uw eigen wijkpredikant voor. We 

hopen u weer in de diensten te zien en elkaar na die tijd 

te groeten en ontmoeten met een bakje koffie of thee met 

wat lekkers. 

Uit de gemeente 

Joke en Jakob Brouwer zijn dankbaar voor de positieve 

uitslag die Joke kreeg m.b.t. haar been. Verder onderzoek 

op ander vlak zal nog plaats vinden, maar dit is al een 

hele opluchting. Zij hebben ook hun 55 jarig jubileum 

met familie kunnen vieren, evenals de verjaardag van 

Jakob. Het is een moeilijke tijd geweest. Zorgen blijven 

voor een deel, maar gelukkig kon afgelopen week de 

dankbaarheid overheersen. Rinus Boele is vol aan het 

revalideren. De amputatie van een deel van zijn been 

vraagt een omgang met een volstrekt nieuwe leefsituatie. 

Dat heeft tijd nodig. Wij bidden dat de positiviteit, 

nuchterheid en vertrouwen Rinus en Bets door deze 

periode heen zullen blijven helpen, met hulp van onze 

Heer. 

Broeder Jan van de Kraats 

Via deze weg wil ik jullie op verzoek van Jan informeren 

dat hij besloten heeft lid te worden van de CGK. Er 

ontstond in de loop der tijd een verschil van mening over 

de manier waarop we ons als Pieterskerk willen laten 

zien in het dorp, en de rol van Jans 

evangelisatiepraktijken rondom de Pieterskerk daarbij. 

Helaas heeft dit Jan veel pijn gedaan. Jan voelde zich niet 

begrepen. Voor hem is christen zijn onlosmakelijk 

verbonden met evangeliseren. Dat over de vorm en 

inhoud van evangeliseren verschillend gedacht kan 

worden, dat was moeilijk te accepteren voor hem. Jan 

van de Kraats blijft voor mij, en zo hoop ik ook voor u, 

een broeder in het geloof die zijn talenten zo goed 

mogelijk wil inzetten tot eer van Gods grote plan. Hij 

blijft altijd welkom in onze kerk, en zal, zo hoop ik, geen 

vreemde voor ons worden als we hem tegenkomen op 

straat. Laten we ons daar voor inzetten. We wensen Jan 

alle goeds in zijn nieuwe gemeente, en hopen dat hij daar 

op zijn plek zal zijn! Jan, dankjewel voor de goede 

dingen die je gebracht hebt, het ga je goed! Vriendelijke 

groet,  

ds. Mariëlle Rodenburg 

Onversneden christendom 

Een nieuw seizoen is weer van start gegaan, en dat 

betekent dat ook de Broecklandkring binnenkort weer 

zal beginnen met een nieuw boek. Een klassieker dit 

keer: Onversneden christendom, van C.S. Lewis! Het 

boek van Lewis bestaat uit vier grote hoofdstukken/ 

delen. Voor de eerste keer lezen we het voorwoord en het 

eerste hoofdstuk/ deel. De avonden zijn steeds van 20:00-

21:15. De data voor dit seizoen zijn vooralsnog: 10 

oktober (voorwoord en deel 1), 21 november (deel 2), 30 

januari (deel 3), 20 maart (deel 4) en 22 mei 

gezamenlijke afsluiting. Zet het vast (met potlood) in je 

agenda! De eerst keer inventariseren we of deze data de 

meeste mensen uitkomen. De Broecklandkring is een 

leeskring voor (relatief jonge) mensen in onze 

gemeenschap. Ken je mensen van buiten onze kerk die 

ook graag willen aansluiten, nodig hen vooral uit! 

Graag tot de 10e! Laat je even weten of je komt? 

Hartelijke groet,  

ds. Mariëlle Rodenburg 

Liturgiecommissie zoekt leden 

Voor een dominee kan het soms best prettig zijn te 

sparren over zaken die betrekking hebben op vieren en 

gedenken. Om die reden zijn een aantal gemeenteleden 

benaderd mee te denken over: de rol van het zanggroepje, 

type liederen, viering avondmaal, bijzondere diensten en 

het nadenken over een gedenkplek voor overledenen in 

onze kerk. Graag zou ik nog één a twee personen hebben 

ter versterking van deze zgn. “liturgiecommissie”, indien 

mogelijk ook een “jongere”. Het gaat om een 

tijdsinvestering van hooguit drie keer per jaar, tenzij er 

concrete projecten worden uitgevoerd en meer overleg 

nodig is. Heeft u/ heb jij affiniteit met deze onderwerpen 

en ben je een constructieve denker? Ik hoor graag van je! 

Hartelijke groet,  

ds. Mariëlle 

Hulp in de tuin 

Heeft u groene vingers en wilt u meehelpen de tuin van 

de pastorie een beetje op orde te houden? Tuinier dan (bij 

goed weer) mee op woensdag 9 oktober, van 9:00 tot 

11:00. Tussendoor zorgt de dominee voor wat lekkers! 

Namens de fam. Rodenburg, alvast dank voor uw hulp! 

mailto:predikant@pieterskerk.info
mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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Vrouwenweekend 

Vanuit het Witte Kerkje wordt een vrouwenweekend 

georganiseerd voor vrouwen tussen de 30-60 jaar. 

Nadrukkelijk worden ook de vrouwen uit de Pieterskerk 

uitgenodigd. Kom jezelf, de ander en God ontmoeten op 

Ameland! Spreekt het “Moe-der-ont-moeten” weekend u/ 

jou aan of wil je meer informatie? Zoek dan contact met 

de organisatie via estherkobes@hotmail.com of door te 

bellen naar 0624576719 (Mirjam Schweppe). Leuk 

weetje: ook een mannenweekend is in de maak! 
 

16+ avond 11 oktober 
 

 
Bij deze willen we de oudere jeugd van harte uitnodigen 

voor een 16+ avond vrijdag 11 oktober! Jullie hebben 

misschien al wel eens gehoord van de hitserie "The 

Chosen" over het leven van Jezus, en misschien al wel 

eens een aflevering gezien. We willen het seizoen 

beginnen met het verbouwen de woonkamer van de 

pastorie Kerkplein 17 tot (mini-)bioscoop en na een 

korte inleiding op de Bijbeltekst en thematiek een 

aflevering met elkaar te kijken. Naderhand blikken we 

terug op wat ons is opgevallen. Jullie zijn van harte 

uitgenodigd! Laat je even weten of je kan i.v.m. snacks 

e.d.? Vrijdag 11-10 van 19:30-21:00, zet het in je 

agenda! 

  Groetjes,  

ds. Mariëlle 

 

Orgelfeestje 

 
 
Na de geslaagde jeugddienst gingen enkele jongeren en 

kinderen onder leiding van Martine Dannenberg op 

verzoek het orgeldoksaal op! Onderweg gingen steeds 

meer kinderen mee. Thomas Büchner (Witte Kerkje) 

speelt piano, en mocht op het orgel spelen. Hij was blij 

verrast zijn naam op het orgel stond, naar de orgelmaker 

Gideon Thomas Bätz. Een heus orgelfeestje! 

 
 

 

Lunchbijeenkomst wijk Zuid  

Inmiddels vervul ik al een tijdje het scribaat in de 

gemeente. De ouderlingentaken in wijk Zuid liggen 

daardoor wat stil. Ik hoop u toch als ouderling te zien op 

de geplande lunchbijeenkomst op zondag 13 oktober a.s. 

voor de gemeenteleden uit wijk Zuid. Dan vinden wij het 

mailto:estherkobes@hotmail.com


 
 5 

fijn u rond 12:00 uur te ontmoeten na de eredienst van 

die zondag. We nuttigen een broodje en kunnen eens 

bijpraten. Intekenlijsten zullen voor aanmeldingen 

klaarliggen in het koor van de kerk. De betreffende 

gemeenteleden ontvangen ook nog een individuele 

uitnodiging. Wij hopen u dan te zien! 

Mede namens ds. Rodenburg en diaken Frans Atsma, 

Noortje Mur 
 

Giften  

Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 50 voor 

onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor. 

Jan Winkel 

 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 

 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 

Bij de komende diensten 

‘Met elk blad dat valt, 

valt meer licht op de aarde, komt meer uitzicht vrij. 

 

Met elk blad dat valt,  

staan wij scherper getekend, valt meer hemel ons bij.’ 

 

Jaap Zijlstra, Liedboek blz. 1195 

 

De herfst is begonnen, de geleidelijke overgang van 

zomerzon naar het vallen van de bladeren. Groen zal 

verkleuren tot rood, oranje, geel in allerlei accenten zo 

mooi. Ook dit seizoen vraagt om de aandacht van ons 

oog en ons hart. 

Op de komende twee zondagen verwelkomen wij ds 

Martha Verstoep (IJsselstein) en ds Corinne Groenendijk 

(Maarssen). Op zondag 13 oktober verleent de Cantorij 

medewerking aan de dienst, of beter gezegd: de Sopranen 

en Alten zonder mannenstemmen. We lezen dan uit 

Deuteronomium 15: 1 – 11 en uit het Marcusevangelie 

10: 17-31, waar Jezus o.a. zegt: ‘Wat is het moeilijk voor 

rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan’. Van 

de kameel en de naald, dat beeld. Intrigerend, steeds 

weer. Kunnen wij onze aandacht houden bij alleen maar 

dat wat nodig is? De Cantorij zingt ‘The Lord is my 

Shepherd’ van M. Furtak. 

En tot slot: een vooraankondiging. Zondag 20 oktober 

verzorgt het interkerkelijk gospelkoor New Creation uit 

Oudewater een muzikale themadienst. In het volgende 

Kerknieuws zult u er meer over kunnen lezen, maar dan 

weet u het alvast! Kom gerust samen en breng anderen 

eens mee. 

 

In en uit de gemeente 

Op maandagmorgen 23 september overleed mevr. Netty 

Stoker-Smit (De Aa 160). Haar gezondheid was al 

langere tijd kwetsbaar maar zij genoot van het wonen in 

De Aa en mocht ook naar buiten gaan in de haar zo 

vertrouwde omgeving. Tijdens een wandeling is zij 

ongelukkig gevallen, brak o.a. een pols en werd daarvoor 

in het ziekenhuis opgenomen. Toch nog onverwacht is zij 

thuisgehaald. Komende maandag om 13 uur nemen wij 

afscheid van haar in de Pauluskerk. Aansluitend is er 

gelegenheid tot condoleance, van 14 – 15 uur, waarna de 

familie zich begeeft naar het crematorium in Hilversum. 

Wij wensen Cock, John en Rob en hun gezinnen sterkte 

in deze dagen van afscheid. 

 

In herinnering Mijny den Boer – de Jong  

(Woerden, 23 januari 1934 – Breukelen, 26 augustus 

2024) 

 

Op dinsdag 3 september namen wij in de Pauluskerk 

afscheid van mevr. Mijny den Boer – de Jong. Zij was 

sinds 5 oktober 2013 weduwe van Aart den Boer. Mijny 

werd geboren in Zegveld als boerendochter. Met haar 

Aart woonde zij in Zeist en in Zoelen, waar zij hun 

melkhandel dreven. Hun bestaan was een arbeidzaam 

leven, waarin ook het geloof steevast een plek had. De 

kinderen waren naast hun school ook betrokken in de 

zaak. Zij bewaren ieder hun eigen herinneringen aan ‘het 

vroeger thuis’. Het leven ging aan Mijny niet altijd even 

gemakkelijk voorbij, er waren soms schaduwen en 

bergen om tegenop te zien. In de afscheidsdienst lazen 

we daarom Psalm 121, die naast het opzien naar de 

bergen ook spreekt: ‘Mijn hulp komt van de Heer, die 

hemel en aarde gemaakt heeft.’ We zongen vertrouwde 

liederen, zij zong zelf graag, en de dochters Corry, Els en 

Jacqueline deelden, ook namens Ary, hun dankbare 

herinneringen met ons. Het was een dankbaar en 

liefdevol afscheid. We wensen de kinderen en 

kleinkinderen Gods vrede toe. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Wandelen en gesprekskring 

De eerste Wandeling zal zijn op woensdag 2 oktober, we 

treffen elkaar weer om 10 uur bij het Bonifatiushuis.  

Graag uw aandacht: de eerste ontmoeting van de 

Seniorengesprekskring zal zijn op donderdagmiddag 10 

oktober, om 14.30u. in de Pauluskerk. De verplaatsing 

houdt verband met mijn werkzaamheden in Amstelveen, 

waarvoor de woensdag doorgaans gereserveerd zal zijn. 
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Hopelijk vormt dit geen bezwaar voor de 

belangstellenden. U bent van harte welkom! 

 

En dan natuurlijk goed om te noemen: een dankwoord 

aan de vrijwilligers die zich hebben ingespannen om van 

het Startweekend een gezellig samenzijn te maken. De 

kleurrijke schildering – de vredesduif – kon zo mooi een 

plekje krijgen in de oecumenische vredesweekviering van 

15 september. Samen gemaakt, zoveel mooier! 

 

Rondom Christelijk geloven – een verkenning 1: 

donderdag 26 september 

In een serie donderdagavonden willen we ons 

bezighouden met vragen rondom de Schriften en de 

Traditie. Waar in de tijd van de reformatie deze twee 

nogal eens tegenover elkaar werden geplaatst, weten we 

inmiddels meer, … of ‘weer’, dat de Schriften zelf 

traditie zijn. Alleen op die manier zijn zowel het Eerste 

(Oude) Testament als het Tweede (Nieuwe) Testament 

goed te begrijpen. Een toegankelijke metafoor om beide 

te verstaan is die van één bron met twee stromen. In het 

evangelie staat immers dat Jezus kennis had van ‘Mozes 

en de Profeten’ (Lucas 16: 29 en 24: 44).  

Via allerlei kleine inkijkjes in de teksten zelf komen we 

dichterbij de Bron. Zo blijven oude teksten ‘levend 

woord’, als wij – net als Jezus (Lucas 4: 17) – met de 

teksten in dialoog gaan. Wie op zoek is naar nieuwe 

inspiratie en meer wil weten van de Bijbel is van harte 

welkom. 

 

Rondom het ‘Oude’ Testament : donderdag 26 

september, 20 uur in de Pauluskerk. Meer informatie is 

gegeven in de brochure van het Jaarprogramma. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 
Jeugdwerk 

Op maandag 23 september hebben leiding van 

kindernevendienst en 12+ de hoofden bij elkaar gestoken 

om het jeugdwerk voor dit seizoen op elkaar af te 

stemmen. Hoewel het aantal kinderen in de 

basisschoolleeftijd niet zo groot is houden wij vast aan de 

gedachte dat ieder kind telt. Er is leiding, het rooster is 

ingevuld en we hopen met elkaar op een mooi seizoen. 

Ook werd genoemd de behoefte aan een rooster voor 

oppas, voor als er kleintjes in de kerk zijn en werd er 

nagedacht over de mogelijkheid om een catechesespoor 

op te zetten. Daarbij realiseren we ons goed dat school, 

sport en hobby’s en baantjes ook de nodige tijd vragen. 

Tegelijkertijd, jeugdwerk kan ook een vorm van 

persoonlijke aandacht zijn, die in de samenleving soms 

wel eens gemist wordt. En ja, de behoefte aan een 

jeugdouderling laat zich voelen. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

D I A C O N I E 
 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

Diaconie collecte 29 september – PKN Missionair 

Werk  

De kerk zoekt jongeren op   

 
Een van de speerpunten van een toekomstgerichte 

Protestantse Kerk is samen met jongere generaties 

optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. 

Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een 

kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de 

jongeren zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken 

bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij 

uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. 

De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van 

geloof, hoop en liefde zijn. Via het programma 

Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk 

missionaire activiteiten in het hele land, zoals het 

opzoeken van jonge zinzoekers. Meer informatie op 

kerkinactie.nl/collecterooster Help je mee om deze 

collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank  
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Diaconie collecte 6 oktober – Kerk in Actie 

Werelddiaconaat Israël 

 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het 

reguliere onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing 

en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het 

werk van partnerorganisatie Sedaka-Reut die gezamenlijke 

activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organi-

seert. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en 

ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan 

overbruggen. 

Kerk in Actie ondersteunt via het programma Werelddiaconaat 

onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van 

vrede.  

Lees meer op kerkinactie.nl/gesprekisrael  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

Diaconie collecte zondag 13 oktober 

 
Diaconie collecte 13 oktober – Beautiful Kidz of Namibia 

 

 
Lokale steun  

Beautiful Kidz is enorm dankbaar dat de lokale financiële 

dienstverleningsmaatschappij Alex Forbes Namibia financiële 

steun biedt om de kinderen te kunnen voeden. De kinderen 

gaan voor de tussenliggende vakantie ook met 

voedselpakketten naar huis. Op deze manier krijgen de 

kinderen hun voedingsstoffen en vitaminen. 

 
Beautiful Kidz Namibia Wij als bestuur van stichting Beautiful 

Kidz Namibia zijn u zeer erkentelijk voor het feit dat u onze 

organisatie steunt en daarmee de kinderen in Namibië een 

warm hart toedraagt. Het is niet vanzelfsprekend. Met uw hulp 

kan het dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura" 

van de hoofdstad Windhoek en het dagopvangcentrum in 

Ovitoto steun blijven bieden aan kinderen in nood. 

 
 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 

Zondag 4 augustus 2024 

Beautiful Kidz 106,00 137,55 

Wijkkas 93,10 196,00 

Zondag 11 augustus 2024 

GZB Bosnie  128,80 

Kerk in Actie Ghana 173,50 

Wijkkas 134,15 124,00 

Zondag 18 augustus 2024 

Kerk in Actie Myanmar 230,53 112,85 

Wijkkas 145,58 126,00 

Zondag 25 augustus 2024 

Hip Helpt 180,30 102,40 

Wijkkas 132,43 159,00 

Avondmaalscollecte Hospitium  96,20 

 
 

K E R K R E N T M E E S T E R S 
 
Bijdrage voor Kerknieuws en de Solidariteitskas 

Bij deze uitgave van Kerknieuws treft u een enveloppe 

met de vraag om bij te dragen in de kosten vanuit ons 

informatieblad van de Protestantse Gemeente Breukelen. 

In Kerknieuws treft u de alle informatie van onze twee 

wijkgemeenten de Paulus- en de Pieterskerk. Door de 

inzet van vele vrijwilligers wordt het Kerknieuws eens 

per drie weken verspreid. De laatste jaren zijn de kosten 

hoger dan de ontvangen bijdragen, helaas stijgen papier 
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en drukkerskosten. Vandaar is het minimale bedrag iets 

verhoogd. We zien dat een aantal mensen de uitgave via 

email willen ontvangen, dit scheelt iets in de kosten. We 

nemen aan dat in de toekomst dit meer zal gebeuren, 

maar zover zijn we nog niet. Vandaar hopen dat u dit jaar 

(ook weer) wilt bijdragen, in de brief treft u nadere 

informatie aan. 

 

Ook willen we bij u in herinnering brengen de bijdrage 

voor de solidariteitskas. In de maand mei hebben wij u 

informatie gegeven over de noodzakelijkheid van de 

Solidariteitskas, voor andere PKN gemeenten en voor 

onze eigen twee wijkgemeenten. We zien dat de 

inmiddels ontvangen bijdragen nog ruim onder de actie 

van vorig jaar liggen. Vandaar onze vraag (als u nog niet 

tot een storting of toezegging bent gekomen) en hoop dat 

we alsnog op u mogen rekenen.  

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 

 NL51 RABO 03106764 60 t.n.v. CVK Protestantse 

gemeente Breukelen met als beschrijving: 

Solidariteitskas. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage bij deze twee 

ondersteuningen die we graag willen voortzetten. 

Vriendelijke groet, 

College van Kerkrentmeesters 

 
 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 
 

 
 

Herfststukje maken  

Op maandag 14 oktober van 14.30 tot ongeveer 17.00 

uur in het Bonifatiushuis willen we een herfststukje 

gaan maken. Vanaf 14.15 u bent u welkom! Onder het 

genot van koffie/thee met wat lekkers willen we een 

gezellige middag hebben met elkaar. Vind u het leuk om 

een herfstbakje te maken voor Uzelf of om iemand 

anders cadeau te doen? Geef u dan op hiervoor. Dat kun 

u doen op de intekenlijst in de Paulus en Pieterskerk of 

bij Ida Stam 06-31365996 dan weten we op hoeveel 

mensen we kunnen rekenen.  

Onder leiding van Anneke Stam en Nely Kreton maken 

we er iets moois van. 
 

 
 

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht 

EGYPTE  

BADR MOHAMED MOET ONMIDDELLIJK 

VRIJKOMEN! Op 29 september kunt u in beide 

wijkgemeenten vóór en na de dienst  uw handtekening 

zetten voor de volgende zaak: In 2013 waren er grote anti-

regeringsdemonstraties op het Ramses Plein in de 

Egyptische hoofdstad Caïro. Daarbij kwamen bijna 

honderd demonstranten om het leven. De toen 17-jarige 

Badr Mohamed werd opgepakt, hoewel hij zegt dat hij niks 

met de protesten te maken had. Hij werd aanvankelijk 

vrijgelaten, maar 3 jaar later alsnog gearresteerd. In januari 

2023 werd hij in een oneerlijk proces veroordeeld tot 5 jaar 

gevangenisstraf. Er is geen bewijs dat hij deelnam aan de 

protesten. Laat staan dat hij geweld zou hebben gebruikt. 

Badr zit met vier anderen vast in een kleine cel, waar de 

temperatuur kan oplopen tot meer dan 40 graden. De 

gevangenen klagen over het gebrek aan eten en drinkbaar 

water. Badr mag er maar drie of vier keer per week minder 

dan een uurtje uit. Slechts één keer per maand wordt hem 

kort familiebezoek toegestaan, wat veel te weinig is om een 

goede band op te bouwen met zijn driejarige dochtertje 

Amina. Zij werd geboren toen Badr al gevangen zat. Wij 

gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International 

naar de president van Egypte. Wij roepen hem op Badr 

Mohamed onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten 

kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de 

lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief 

downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te 

zetten werken we mee aan een klein stukje meer 

rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking. 

Ria van Voskuilen   

 

Orgelconcert Pauluskerk zondag 6 oktober 

Zondag 6 oktober in de Pauluskerk om 15.00 uur. 

Opstandingskoralen uit de Noordduitse barok. Werken 

uit de vroege barok met Heinrich Scheidemann tot de late 

barok met Johann Gottfried Walther en Johann Sebastian 

Bach. 

Van Scheidemann zijn 3 orgelverzen over Christ lag in 

Totesbanden (lied 618). Zulke verzen werden gespeeld in 

afwisseling met a capella verzen gezongen door koor 

en/of gemeente. Het 1e vers is voor plenum met de 

melodie in het pedaal – dan wist iedereen duidelijk de 

toonhoogte, het 2e is een bewerking met de rijk 

omspeelde melodie in de sopraan, het 3e is een bicinium: 

tweestemmig met de melodie in de sopraan en een heel 

beweeglijke bas. 

Hierna over hetzelfde lied de 2 bewerkingen van Georg 

Böhm. De eerste is een koraalfantasie, waarbij bijna elke 

regel imitatorisch behandeld wordt. De tweede heeft de 

melodie in de sopraan, rijk gecoloreerd. 

http://www.amnesty.nl/
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Van Walther zijn 5 orgelverzen over Erschienen ist der 

herrlich Tag (lied 621). Vijf orgelverzen van een heel 

verschillend karakter: de eerste is een fughetta over de 

eerste 2 koraalregels, de laatste voor plenum met de 

melodie in het pedaal. 

Van Bach zijn koraalfantasie in Noordduitse stijl over 

Christ lag in Totesbanden, BWV 716. Zoals gebruikelijk 

in deze stijl ook een gedeelte met echo’s. Dan van Johann 

Pachelbel zijn uitgebreide bewerking over hetzelfde lied: 

eerst een fughetta over de eerste koraalregel, dan volgt 

het orgelkoraal met de melodie gespeeld in het pedaal. 

Vervolgens een koraaltrio van Bach over dit lied, BWV 

695: bas en sopraan gespeeld op een manuaal, de melodie 

in het pedaal met een hoog klinkende stem. Tot slot twee 

werken uit Bachs Orgelbüchlein: de drie verzen over 

Christ ist erstanden (lied 613), BWV 627, en Christ lag 

in Totesbanden, BWV 625. 

U bent van harte welkom op dit concert! Toegang vrij, de 

collecte na afloop is bestemd voor de restauratie van het 

orgel in de Pauluskerk.  

Het orgel is namelijk dringend toe aan een groot en 

ingrijpend onderhoud. Daarbij bestaat de hoop dat er 

voldoende geld zal zijn om aandacht te besteden aan een 

zwakke schakel: de Holpijp 8’. Deze stem uit 1909 is te 

zwak, een euvel dat verholpen kan worden door het 

register wijder te maken: 3 pijpen toevoegen, de rest 

opschuiven zodat deze stem wijder en krachtiger kan 

worden. Dat zou mooi zijn, want deze stem is het 

basisregister van het Rugwerk, het onderste van beide 

manualen (het ‘kleine’ orgel aan de voorkant).  

Jan Pieter Karman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Herinnering: Cursus “Weet wat je gelooft!” opgeven 

kan nog! 

 
Op 3 oktober begint een serie avonden over centrale 

thema’s van het christelijke geloof, zoals de 

betrouwbaarheid van de Bijbel en de opstanding van 

Jezus. De avonden zijn geschikt voor iedereen die het 

christelijke geloof verder wil onderzoeken en 

doordenken. Heb je behoefte aan een verdieping van 

jouw geloof of wil je leren om wat je gelooft te 

verdedigen in gesprek met andersdenkenden? Van harte 

welkom! De data zijn 3, 17 en 31 oktober en 14 en 28 

november. De cursus wordt gegeven door Mark 

Shaw(promovendus theologie), Matthew de Jong 

(geestelijk verzorger) en Jelmer Heeren(promovendus 

theologie). Je kunt je aanmelden voor één of meerdere 

avonden bij Mark Shaw: m.j.a.shaw@vu.nl. Inschrijven 

is ook mogelijk door de deelnamelijst in te vullen die 

aanwezig is in de Pieterskerk. Deelname aan de avonden 

is gratis. De avonden zijn van 19:30 tot 21:30 en vinden 

plaats in het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 in Breukelen. 
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Jaarlijkse herdenking Kees de Tippelaar met lezing 

over de familie Dudok de Wit in relatie tot de 

slavernij 

Begin oktober viert Breukelen de jaardag van haar 

beroemdste inwoner: Leonard Corneille Dudok de Wit 

(1843-1913). L.C. Dudok de Wit had als bijnaam Kees de 

Tippelaar, vanwege de vele lange afstandswandelingen 

die hij in binnen- en buitenland maakte. Jarenlang is er 

op of rond 3 oktober dan ook een wandeling in de geest 

van Kees georganiseerd. Deze wandeling is inmiddels 

geschiedenis, maar de herdenking met bloemlegging bij 

het beeld van Kees voor Boom en Bosch en de Jaarrede 

in de voormalige raadzaal van Breukelen is nog altijd 

springlevend. En na afloop krijgen de bezoekers nog 

steeds een toepasselijke traktatie. 

Op zaterdagmiddag 5 oktober a.s. houdt 

amateurhistoricus Frits van Riel uit Utrecht de lezing in 

Boom en Bosch. Onder de titel ‘De familie Dudok de Wit 

in relatie tot de slavernij’ laat hij de opeenvolgende 

bewoners van de buitenplaats Slangevegt in Breukelen de 

revue passeren, van het begin van de 18de tot het begin 

van de 20ste eeuw. Wat hadden de makelaars in suiker te 

maken met de slavernij? Ook komen er natuurlijk nog 

wat nieuwe weetjes over de veelzijdige en buitenissige 

Kees en zijn interessante broer Bram aan bod. 

De organisatie van de herdenking is in handen van de 

Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds. Deze stichting 

verstrekt tegenwoordig tevens subsidies aan projecten 

voor kinderen in Breukelen en zorgt er ieder jaar voor dat 

volgens het testament van Kees de basisscholieren 

getrakteerd worden op een zoete versnapering, namelijk 

een gratis portie poffertjes. 
 

Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit 
 

Plaats:   Boom en Bosch, Markt 13, 

Breukelen 

Datum en Tijd: Zaterdag 5 oktober 2024 van 

13.00 tot circa 14.30 uur 

Programma:  Welkomstwoord, Bloemlegging, 

Jaarrede en Versnapering  

Entree:  gratis 

Aanmelden: U dient zich vooraf aan te 

melden via het e-mailadres 

0007jongerius@kpnmail.nl of 

via het telefoonnummer: 06-

47892808  

NB alleen bij overintekening 

krijgt u een antwoordmail 

 

Meer informatie via: 

www.stichtingdudokdewit.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K L E I N  C O L O F O N 
 

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd. 
 

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt. 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, 

Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: 

mur00021@planet.nl;  

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente 

Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 

0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen 

o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte 

munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling 

afhalen: 1e zondag van de maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 
 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen,  

tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl;  

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26;  

Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. 

Protestantse gemeente Breukelen 
 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Atsma-Thijs, 

06 45626553, hilmathijs@hotmail.com en vertrouwenspersoon 

Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-

commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankr.nr. Diaconie gebruiken 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en 

Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589 

of verhuur@pknbreukelen.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/

