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Zaterdag 27 juli 2024, 25e jaargang no. 11 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 28 JULI 2024 

10.00 uur: Ds. H. Mak, Harderwijk 

Collecten: 1. Werelddiaconaat Oeganda 

         2.  Wijkkas Pauluskerk 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2024 

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen 

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia  

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2024 

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis 

Collecten: 1. Zending Pakistan 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 

 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 28 JULI 2024 

10.00 uur: Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt 

Collecten: 1. Werelddiaconaat Oeganda 

                  2. Wijkkas Pieterskerk  3. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Hr. Jan den Hartog, tel. 06-54302974 

Kinderkerk: Groep 1-3 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2024 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg -Splint 

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Hr. Kees de Jong, tel. 06-44123842 

Kinderkerk: Groep 1-3 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2024 

10.00 uur: Ds. E. Agterhuis, Heinenoord 

Collecten: 1. Zending GZB Bosnie 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Wijnen, tel. 261837 

Kinderkerk: Groep 1-3 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 26 juli 16.45 uur: Zr. M. Raassen 

Vrijdag 2 augustus 16.45 uur: Mw. L. van der Hoven 

Vrijdag 9 augustus 16.45 uur: Hr. F. Vonk 

Vrijdag 16 augustus 16.45 uur: diaken H.C.J. Hendriks 

 
 
 

 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij graag inleveren op maandag 12 augustus vóór 

18.00 uur. 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

Marktconcerten, Pieterskerk 12.45 – 13.15 uur 

 

Vrijdag 26 juli 

Frank Schneider 
 

Vrijdag 2 augustus 

Ad van Pelt 
 

Vrijdag 9 augustus 

Martien de Vos 
 

Vrijdag 16 augustus 

Dorien Schouten 

 
 

Donderdag 15 augustus, Pauluskerk 15.00 uur 
 

Indië herdenking 
 

 

M E D I T A T I E  
 

De zegen, eind van de dienst of vervolg van de reis 

met God? 
 

In het bijzondere boek van Eep Talstra De Bijbel als 

biografie van God en mensen (over geschiedenis en 

hergebruik van teksten) staat een mooi hoofdstuk over 

zegenen, n.a.v. Numeri 6: 22-27.  

De kern van het boek van Talstra is dat de Bijbel een 

biografie is en dat daarin verschillende spelers 

deelnemen, met Jhwh als hoofdrolspeler. 

Als we de Aäronitische zegen in de kerk horen, dan is de 

dienst ten einde. Sommigen staan hun jas vast dicht te 

knopen en een ander kijkt al vooruit naar de koffie. 
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Toch is het goed om eens stil te staan bij deze woorden, 

zodat we er misschien met wat meer aandacht naar 

luisteren, of beter: de zegen met aandacht en eerbied 

ontvangen. 

Eerst maar eens kijken wat er staat. Dat is ook het 

uitgangspunt van het boek van Talstra, de data, de teksten 

eerst. 

 

22. Jhwh zei tegen Mozes: 

23. “geef Aäron en zijn zonen de opdracht: 

      als volgt moeten jullie de zegen over de Israëlieten 

uitspreken; 

24. Laat Jhwh jou zegenen en over jou waken, 

25. Laat Jhwh zijn gelaat doen oplichten over jou 

      en je genadig zijn, 

26. Laat Jhwh zijn gelaat welwillend op jou richten 

      en vrede voor jou tot stand brengen. “ 

27. Zij moeten mijn naam op de Israëlieten leggen, 

      maar ikzelf zegen hen. 
 

Als we de rolverdeling bekijken, dan is die wat complex, 

omdat Jhwh meer dan één rol heeft. 

Eerst spreekt hij Mozes aan, die de woorden vervolgens 

weer doorgeeft aan Aäron. Die spreekt dan de zegen uit, 

waarin Jhwh ook weer als onderwerp aanwezig is. 

Tenslotte is Jhwh in vs. 27 weer aanwezig als ‘ik’. Ikzelf 

zegen hen. De woorden van de verzen 24, 25 en 26 zijn 

de bekende zegenwoorden aan het einde van de 

kerkdienst. Ze zijn dan echter wel losgemaakt van het 

geheel van vers 23 tot 27. Dat is begrijpelijk want het 

gaat in de liturgie alleen om de woorden die de priester 

Aäron moet uitspreken. Als we aandachtig lezen, dan 

heeft het woord zegenen hier twee betekenissen. Het 

eerste is het uitspreken van de zegenwoorden en het 

tweede is het daadwerkelijk zegenen, iemand weldoen. 

De priesters, de voorgangers spreken met de 

zegenwoorden ‘de naam’ uit over de het volk, de 

gemeente, maar zegenen doet God zelf. In vers 27 zien 

we een wending van Jhwh als ‘hij’ naar Jhwh als ‘ik’, dus 

een contrast tussen het spreken en het ten uitvoer leggen 

van de zegen. Dat wordt niet in alle vertalingen duidelijk. 

Als vers 27 losgekoppeld wordt van de voorgaande 

verzen dan wordt dit als een soort voorwaarde, zoals in 

de Willibrordvertaling Als zij zo mijn Naam over de 

Israëlieten uitspreken, zal ik hen zegenen. Hier zou de 

zegen van Jhwh voorbehouden zijn aan een correct 

geformuleerde rituele tekst. NBV21 heeft het als al 

vervangen door wanneer en dat is al duidelijker. 

Het ‘ik’ van Jhwh is door de tijd heen wel verbleekt, uit 

angst voor een vorm van magisch denken. Zegenen kon 

maar beter gezien worden als een gebed of als een 

gelovige verklaring door de gemeente zelf. In dat geval 

wordt zegenen een publieke verklaring van de sprekers 

en de toehoorders over henzelf en over God. 

Het is dus goed om de data, de tekst te laten spreken. 

De voorgangers spreken de woorden, ikzelf zal hen 

zegenen. Dat is voor de voorgangers een opluchting; de 

zegen over de gemeente hangt niet van hen af. Het is 

Jhwh zelf die het volk zegent. Maar ook voor de 

gemeente is dit in feite een opluchting, de zegen hangt 

niet af van een mens, hoe goed en toegewijd ook. Elk 

individueel gemeentelid, jong of oud, mag dus weten dat 

Jhwh hen zelf zegent. Dan mogen we die zegen aan het 

eind van de dienst aandachtig en met open handen 

ontvangen, wetende dat God zelf met ons meegaat, de 

nieuwe week in, de reis die God met ons gaat. 
 

Frans Vonk 
 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 

 
Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  vacant 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 

Zomertijd in de gemeente 

Zomer. Het is wat stil met het kerkenwerk. Vergaderingen 

stoppen een tijdje. Kinder- en jeugdleiding ontspant na de 

laatste activiteiten. Vrijwilligers zijn op zoek naar 

vervangers etc. Veel gemeenteleden zijn op vakantie. 

Sommigen zijn alweer terug. Anderen willen wel, maar 

kunnen niet. Er is herstel nodig van een ingreep, er is 

spanning voor onderzoek, er wacht een operatie. Vakantie 

is niet voor iedereen ontspanning. Er zijn er onder u die 

niet weggaan, gewoon omdat het thuis fijn is. Varianten 

te over. Wat niet stilligt, is de wekelijkse zondagse dienst. 

We merken dat naast gemeenteleden ook toeristen de 

diensten bezoeken. En we weten dat er heel wat 

gemeenteleden zijn die thuis meekijken of meeluisteren. 

Op het preekrooster staan de volgende diensten gepland. 

Op 28 juli zal ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt 

voorgaan. De week daarop is het alweer augustus en zal 

onze predikant na haar vakantie op 4 augustus onze 

voorganger zijn. En op 11 augustus is dat ds. E. Agterhuis 

uit Heinenoort. In de zomermaanden juli en augustus 

kunt u op de vrijdagen de marktconcerten bijwonen in de 

Pieterskerk. De concerten duren een half uur en beginnen 

om 12:45 uur. Midden in de zomer wordt er ook 

getrouwd. En voor de heer en mevrouw H. den Hartog-

Boven was dat op woensdag 24 juli jl. zelfs 55 jaar 

geleden. Deze woensdag is voor hen bijzonder, een dag 

om te gedenken en te vieren. In dankbaarheid kijken zij 

terug in wat hen als echtpaar is gegeven. We wensen hen 

toe dat Gods zegen op hen mag rusten. En dat zij er nog 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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vele jaren kunnen zijn voor hun kinderen en 

kleinkinderen. Door Rieneke en Pieter is de doop 

aangevraagd voor hun dochtertje Nina. De doopdienst is 

gepland op 18 augustus a.s. om 10:30 uur in de 

Pauluskerk. Daarom zal de dienst in de Pieterskerk die 

zondag eerder beginnen en wel om 9:30 uur, een wat 

kortere dienst dan gewoonlijk. Met de ouders zien we uit 

naar de feestelijke doopdienst.   

Namens de ouderlingen en met een zomerse groet, 

Noortje Mur 

Pastoraal contact 

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via 

mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scher-

penzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via 

famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans 

Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via 

frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.  
 

Giften  

Via Ria van Eck ontvangen de inhoud van de “koffiepot’ 

inzake het wekelijkse koffiedrinken een bedrag van  

€ 79,20, alle gevers en koffiedrinkers hartelijk dank 

hiervoor.  

        Jan Winkel 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 
 

Doopdienst 

Op zondag 18 augustus mogen we een feestelijke 

doopdienst beleven in de Pauluskerk. Pieter Kaars en 

Rieneke Kaars-Vink (Akelei 24) willen hun 

dochtertje Nina Jenneke Evelina Kaars, geboren 12 april 

2024, in het midden van de gemeente ten doop houden. 

Zij kozen ervoor om dat in de Pauluskerk te doen. Ds 

Bram-Willem Aarnoutse zal de dienst leiden en ds 

Mariëlle Rodenburg van de wijkgemeente Pieterskerk zal 

participeren in het sacrament van de doop. Zo komt de 

onderlinge verbondenheid tot uiting. Om deze reden zal 

de morgendienst op 18 augustus aanvangen om 10.30 

uur, in de Pieterskerk zal de reguliere dienst om 9.30 uur 

aanvangen. We zien uit naar een hartverwarmende en 

vreugdevolle viering. U bent van harte welkom!               

                                               Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Van de kerkenraad 

Op donderdag 11 juli had de kerkenraad in de laatste 

bijeenkomst voor de zomer de classispredikant ds. 

Trinette Verhoeven op bezoek. We bespraken hoe het gaat 

in onze kerkenraad en gemeente, waar we blij van 

worden, waar we zorgen over hebben en hoe we naar de 

toekomst kijken. Hierbij een kort verslag: De sfeer in de 

kerkenraad en in de gemeente is goed. Eventuele 

onenigheden kunnen worden uitgepraat en gaven worden 

gedeeld. We zijn bereid te blijven kijken naar ons eigen 

handelen en te vernieuwen waar nodig. Het beleidsplan 

(‘25-’30) zal daar een uitdrukking van zijn. We zijn blij 

met het activiteitenprogramma en de goede sfeer. We 

willen echt een open kerk zijn voor het dorp. Helaas 

vinden steeds minder mensen de weg naar de kerkelijke 

gemeente en is de opkomst bij de activiteiten ook niet 

altijd hoog. Er zijn zorgen over de vergrijzing. Wij 

geloven in samenwerking met de andere kerken in het 

dorp. Voor de toekomst verwachten we dat er uiteindelijk 

één protestantse gemeente in het dorp zal overblijven. 

Daarom zullen we, en willen we ook, de Pieterskerk beter 

moeten leren kennen en begrijpen en zal in de AK het 

geloofsgesprek gevoerd moeten worden, naast dat we de 

gezamenlijke zakelijke dingen bespreken. Verder zijn er 

zorgen over de bestuurskracht: het aantal ambtsdragers en 

vrijwilligers neemt af en de regeldruk neemt toe. Ds. 

Verhoeven wees ons op de landelijke werkgroep “lichter 

op pad”, die de verzwaring in regeldruk wil tegengaan. 

Wij danken ds. Verhoeven voor haar komst, het luisteren 

en het meedenken en we kijken uit naar de start van het 

nieuwe seizoen. 
 

Startweekend Pauluskerk 7 en 8 september 

Aan het einde van de zomer zijn we gewoon het nieuwe 

seizoen te beginnen met ons startweekend. Ook dit jaar 

maken we er weer iets moois en gezelligs van, dus 

noteert u vast in uw agenda de zaterdag 7 en zondag 8 

september. Het jaarthema is “Samen”.  

 

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 

• Zaterdagmiddag om 14.00 uur is er een autorit 

met onze senioren naar een mooi plekje in de 

buurt waar gezellig koffie wordt gedronken met 

iets lekkers erbij. 

• Ook om 14.00 uur begint in de Pauluskerk een 

programma met allerlei workshops en kraampjes: 

schilderen, zingen (een lied instuderen dat we 

zondag in de dienst samen uitvoeren), 

vlaggenlijnen maken, verkoop van spullen voor 

ons diaconaal jaarproject Beautiful kids of 

Namibië, bloemschikken, een kinderkraam en 

een boeken-ruil-kraam. De sjoelbak zal ook niet 

ontbreken. 
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• Vanaf 17.00 uur drinken we een borrel en eten 

we samen van een koud buffet. We hopen dat 

veel mensen hiervoor iets meenemen om te 

delen. 

• Op zondag hebben we een feestelijke dienst met 

na afloop ons traditionele taartenbuffet met ook 

weer de smakelijke bijdragen van 

gemeenteleden. 
 

Eind augustus komen er intekenlijsten te liggen op de 

koffietafels op het podium in de kerk. NB: Het is een 

druk weekend in het dorp, met ook de jaarmarkt op 

zaterdag en de Swim to fight cancer op zondag. Maar we 

hopen toch dat u allen ook naar de Pauluskerk komt om 

er een gezellige en waardevolle ontmoeting van te 

maken. Want Samen zijn we kerk! 
 

Ontmoetings-en naaigroep 

In een vorig Kerknieuws schreef ik dat Margreeth van der 

Brugge zou willen stoppen met de ontmoetings- en 

naaigroep aan het einde van het jaar. Dat is onjuist. 

Margreeth wil niet stoppen, maar wil wel graag iemand 

naast zich hebben waarmee ze de verantwoordelijkheid 

voor de groep en alle zaken die daarbij komen kijken 

samen kan delen. Heel graag hebben we iemand vanuit 

onze Pauluskerk die dat wil doen, zodat het een mooi en 

gedragen project van de Pauluskerk kan blijven. Na het 

vorige stukje kreeg ik helaas geen respons. Wilt u er toch 

nog eens over nadenken? 

Een fijne zomer gewenst! 

Hetty Veneklaas , 06-18993106 

voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl 

In en Uit de Gemeente 

De vlag heeft ook uitgehangen en gewapperd voor Tieme 

Meesters. Hij is geslaagd voor het examen! Namens de 

Pauluskerk gefeliciteerd en veel geluk en wijsheid voor 

de toekomst met al dan niet een vervolgopleiding. 

Inmiddels heeft hij van de wijkgemeente Pauluskerk een 

kleine attentie ontvangen. De vakantie is al volop in 

gang. De pastoraat vraagt aandacht voor de 

gemeenteleden die in Verpleegtehuizen en 

Woonzorgcentra verblijven. Zij krijgen de komende tijd 

wellicht wat minder aandacht, vandaar. Het is dan 

waardevol om een kaartje te krijgen.  

De adressen zijn: 
 

Mevr. M. den Boer-de Jong, De Aa 460, 3621 VZ 

Breukelen; 
 

Mevr. A.C.J. Branderhorst-van Doorn Overdorp 6, 3628 

BX Kockengen. Woonzorgcentrum ”Overdorp”; 
 

Mevr. W.M. van Dijk-Meijbaum, Vondelstraat 1, 3601 

EK Maarssen (Maria Dommer afd Leeuwenburg kamer 

40); 
 

Mevr. R. Groenenberg, De Aa 359, 3621 VX Breukelen; 

Mevr. C. Karsemeijer-van Walbeek, Overdorp 6, 3628 

BX Kockengen. Woonzorgcentrum ”Overdorp” 212; 
 

Mevr. G. Oosterom-Brunt, De Aa 258, 3621 VW 

Breukelen; 
 

Joarrit Oosterom, Duinweg 35c,3735 LC Bosch en Duin 

Woongroep Christophorus; 
 

Mevr. P.M. van der Schaft-den Butter, De Aa 255, 3621 

VW Breukelen; 
 

Mevr. J.E. Stoker-Smit, De Aa 160, 3621 VT Breukelen; 
 

Mevr. Arja van Vliet, Plataanlaan 59, 3741 WE Baarn 

Beschermd Wonen Kwintes; 
 

Mevr. G. Wiegeraad-van der Horst, De Aa 455, 3621 VZ 

Breukelen; 
 

Dhr. B. de Wit, Overdorp 6, 3628 BE Woonzorgcentrum 

Overdorp kamer 218 Kockengen; 
 

Mevr. B. Winters-van den Boogaard, De Aa 250 3621 

VW Breukelen. 

 

Verder zijn er gemeenteleden die niet op vakantie kunnen 

wegens gezondheid of andere reden. Ook kan in deze 

periode voor een aantal gemeenteleden de eenzaamheid 

toenemen. Geeft hen ook aandacht. Als u iemand kent in 

zo’n situatie, ga eens even bij ze langs of nodig ze uit 

voor een kop koffie of nog mooier, neem ze eens mee 

voor een dagje uit! 

Tot slot willen wij onderstaande stuk uit “Bloemen van 

geluk moet je zelf planten” van Phil Bosmans (pater en 

schrijver) met u delen. 
 

Vakantie, mens, waar hol je naartoe? 

Van lawaaierige, zenuwslopende werkplaats, naar het 

lawaaierige, overbevolkte strand, om langs lawaaierige, 

overbezette wegen terug te keren naar de lawaaierige 

zenuwslopende werkplaats… 

De verte, de vrede, de echte vakantie ligt niet in het 

aantal kilometers, maar wordt bepaald door de stilte, de 

rust en het zuiver genieten! Bij zon in veld en bos kan 

heerlijker zijn dan de Azoren! Wandelen in de vrije 

natuur, eten als je honger hebt, slapen als je moe bent, 

fietsen en tuinieren en praten met de bomen en de dieren! 

Het is fantastisch en volkomen gratis! Wij wensen u allen 

een vreugdevolle en goede vakantie toe met een 

behouden thuiskomst. 

Namens het pastoraat, Henk Bomas 
 

 

 

D I A C O N I E 
 

 

Diaconie collecte 28 juli   

Kerk in Actie - Werelddiaconaat  Oeganda 

Nieuwe kansen voor straatkinderen  

In de Oegandese 

hoofdstad Kampala 

leven duizenden 

kinderen op straat. 

Veel van hen zijn 

weggevlucht van 

beroerde omstandig-

heden thuis. Ze gaan 

niet naar school en 

lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met 

drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen 

en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze 

zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een 

vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te 

voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. 

mailto:voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl
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Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen 

en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. 

Steun kinderen in Oeganda via het programma 

Werelddiaconaat. Hartelijk dank! Meer informatie op 

kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda Help je mee om 

deze collecte tot een succes te maken? 

 

Diaconie collecte zondag 4 augustus 

 
 

Jeugd- en kindervakantiekamp in Katutura Center  

Tijdens de schoolvakantie van juni 2024 organiseerde 

Beautiful Kidz een jeugd- en kinderkamp, waar in totaal 

159 kinderen aan deelnamen. Het team kreeg 

ondersteuning van 6 vrijwilligers van 3Measures, die 

meehielpen met de activiteiten. Samen hebben ze 2 

dansen ingestudeerd en de kinderen hebben hier 

ontzettend van genoten.  
 

Kinderkamp 

Het thema van het kinderkamp (7 t/m 9 jaar) was 

"Onafscheidelijk van Gods liefde". Whitney was de 

lerares en leerde de kinderen over de liefde van God en 

hoe we nooit gescheiden kunnen worden van Zijn liefde.  
 

Middenkamp 

Riley nam de zorg op zich voor de kinderen van het 

Middenkamp (10 t/m 12 jaar), waarbij de focus lag op 

Gods liefde.  
 

 
 

Riley deelde ook zijn persoonlijke getuigenis over hoe hij 

Gods liefde heeft ervaren, zelfs toen hij worstelde met 

een drugsverslaving, en hoe God hem daaruit heeft 

geleid. Het was een zeer speciale tijd voor het team, 

waarbij ze anderhalve dag hun tijd en liefde in de 

kinderen konden steken. Het was een waar genoegen om 

voor hen te zorgen en hen gewoon kind te laten zijn (iets 

wat velen van hen niet kunnen vanwege hun 

thuisverantwoordelijkheden). 
 

Jeugdkamp 

Tijdens het jeugdkamp voor jongeren van 13 tot 19 jaar 

stond het thema "Kruispunt" (Spreuken 3:5-7) centraal. 

Peter gaf de jongeren les en illustreerde zijn punt met 

praktijkvoorbeelden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij bracht de jongeren bewustzijn bij over keuzes en de 

gevolgen daarvan, en benadrukte het belang van 

verstandige beslissingen nemen. Zowel Bijbelse als 

alledaagse uitdagingen dienden als voorbeeld in zijn 

leerzame sessies.  
 

Dank 

Namens het bestuur van BKN Nederland willen we onze 

oprechte dank uitspreken voor alle bijdragen die we 

hebben ontvangen. Tegelijkertijd willen we u graag 

informeren over de uitdagingen waarmee we momenteel 

worden geconfronteerd. Soms hebben we niet genoeg 

financiële middelen om aan alle behoeften te voldoen. 

Daarom blijven uw bijdragen en gebeden van 

onschatbare waarde in de komende periode. We hopen 

van harte dat u ons blijft steunen en volgen! 

 

Diaconie collecte 11 augustus Pauluskerk – Kerk in 

Actie – Zending Pakistan 

Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof 
 

 
 

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. 

Veel christenen hebben te maken met discriminatie en 

krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor 

hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof 

inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die 

Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer 

over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen 

staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen 

ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan 
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deze trainingen mee. Via het programma Zending steunt 

Kerk in Actie onder andere christenen in Pakistan.  

Lees meer op kerkinactie.nl/christeninpakistan 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

Diaconie collecte 11 augustus Pieterskerk – 

Zomerzending Bosnië 

 
Zondag 7 juli jl. was Foka van de Beek bij ons  in de 

dienst om iets over haarzelf en over haar werk in 

Bulgarije te vertellen. Fijn om zo even wat meer met 

elkaar kennis te kunnen maken. Hieronder een artikel uit 

een nieuwsbrief van Foka van der Beek. 
 

Samaritaanse Vrouwen 

In de dorpen komen de mensen nog steeds wekelijks of 

vaker bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen en te 

bidden. Tijdens de coronaperiode was dit niet altijd 

mogelijk, dus mensen zijn nu erg blij dat het weer kan. 

Het heeft zelfs een nieuwe impuls gegeven: mensen uit 

verschillende dorpen organiseren nu regelmatig 

gezamenlijke bijeenkomsten.  
 

 
 

Nog steeds groeien de groepen en door persoonlijke 

contacten komen er soms ook ingangen in andere dorpen. 

Natalia is zoals altijd nog steeds veel op stap om mensen 

te bezoeken, bijeenkomsten te leiden en te evangeliseren. 

Vanwege de afstand houd ik nu vooral telefonisch 

contact met haar. Het is mooi om te merken dat het werk 

zo groeit en gezegend wordt. In januari hopen de 

Samaritaanse Vrouwen dertig jaar te bestaan. Wat klein 

begon, met een paar vrouwen van Natalia’s gebedsgroep, 

zonder enige band met de dorpen, is nu dus uitgegroeid 

tot ongeveer tien (huis)gemeenten en meerdere contacten 

met mensen uit andere plaatsen. In januari willen de 

Samaritaanse Vrouwen een kleine bijeenkomst 

organiseren om dit te vieren. Vooral zijn we God 

dankbaar voor alle zegeningen. 

 

Tijdelijke afwezigheid penningmeester Diaconie 

Zoals velen van u al weten, zal ik afwezig zijn van eind 

juli tot begin januari 2025. Ik zal de boekhouding van de 

Diaconie gewoon blijven doen in deze tijd. Maar de 

rekeningen moeten natuurlijk ook betaald worden. 

Daarvoor hebben we het volgende bedacht: 

a. Als u een digitale nota hebt die voldaan moet worden, 

dan stuurt u die per e-mail aan mij (e-mail adres vindt u 

onderaan dit stukje), en ik zorg dat Frieda Stoof de 

rekening krijgt, en zij zorgt dat die voldaan wordt. 

b. Als u een nota op papier hebt, dan stuurt u een digitale 

kopie (scan of foto) naar mij per e-mail, en de originele 

nota stuurt u naar Frieda Stoof. Zij zorgt voor de betaling. 

c. Als u geen nota maar wel een aantal kassabonnetjes 

hebt (uitgaven voor een diaconale activiteit), dan 

verzoeken we u een digitaal declaratieformulier (excel 

file) in te vullen en naar mij te mailen; een envelop met 

daarin de kassabonnetjes kunt u bij Frieda Stoof 

inleveren, en zij zorgt dan voor de betaling. 

Het gebruik van een declaratieformulier is nieuw. De 

kascontrolecommissie had vorig jaar aangedrongen op 

invoering hiervan, omdat van een envelop met 

kassabonnetjes niet altijd duidelijk is wat het doel van de 

uitgaven was. Nu is het een goed moment om zo’n 

declaratieformulier te gaan gebruiken. Ik heb inmiddels 

een blanco declaratieformulier gemaild aan mensen van 

wie ik weet dat ze soms enveloppen met kassabonnetjes 

inleveren. Echter, ik heb niet van iedereen het e-mail 

adres; meldt u zich s.v.p. bij mij als u een 

declaratieformulier nodig hebt. 

Als u nog vragen hebt, kunt u zich tot één van de 

diakenen wenden. 

Dank u voor de medewerking, en ik hoop dat we elkaar 

begin 2025 weer in gezondheid ontmoeten, 

Dick Hogeweij, penningmeester College van Diakenen 

PG Breukelen. e-mail: g.m.d.hogeweij@outlook.com 

Adres Frieda Stoof: Bernhardstraat 42, 3621 EP 

Breukelen  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

mailto:g.m.d.hogeweij@outlook.com
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kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 
 

 

Kledingbank Stichtse Vecht 

 
 

C O L L E C T E N 
    

Verjaardagsbusjes 

Pieterskerk 

Opbrengst van de busjes 1e halfjaar van 2024 is € 620,30 

Dit mooie bedrag komt ten goede aan het orgelfonds.  

Alle gevers en collectanten weer hartelijk dank. 

Ria van Eck  

Pauluskerk 

De verjaardagsbusjes hebben het 1e halfjaar van 2024  

€ 691,81 opgebracht, dit bedrag is bestemd voor het 

orgelfonds. 

Alle gevers en collectanten hartelijk dank. 

Geeske Oussoren 

 

                                           Pieterskerk     Pauluskerk 

Zondag 2 juni  

Werk van de Diaconie 103,25             192,15 

Avondmaalscollecte  128,60 
 

Zondag 9 juni 

Beautiful Kidz Namibia 147,45              178,00 
 

Zondag 16 juni 

Leger des Heils 122,80              150,95 
 

Zondag 23 juni 

Werelddiaconaat Libanon 189,30              181,85 

Taizéviering - Wilde Ganzen                   8,00 
 

Zondag 30 juni 

Werelddiaconaat Moldavië 97,60              162,25 
 

Correctie: in Kerknieuws van 15 juni j.l. berichtten wij 

over een ontvangen legaat, en schreven ten onrechte dat 

€5.000 daarvan geschonken was aan het Johannes 

hospitium in Wilnis. In werkelijkheid was dit bedrag in 

tweeën gesplitst: €2.500 aan het Johannes hospitium in 

Wilnis, en €2.500 aan het Johannes hospitium in Vleuten. 
 

Beautiful Kidz of Namibia 

Op zondag 23 juni zijn in de Pauluskerk artikelen 

verkocht van ons diaconale jaarproject Beautiful Kidz of 

Namibia (tassen, schorten, kinderschorten, sjaals en 

servetten). U hebt in totaal voor € 260,= gekocht.  

Dank daarvoor! Het geld zal worden overgemaakt naar 

het project. 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

 

 

 

Indië herdenking 2024 

Op 15 augustus a.s. wordt landelijk het einde van de 

Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië 

herdacht. Toen die oorlog formeel ten einde was, 

betekende dat nog niet het einde van geweld en 

ontworteling in de Indonesische archipel. Ook dit jaar zal 

in de Pauluskerk in Breukelen een herdenkings-

bijeenkomst worden georganiseerd om alle slachtoffers 

van het geweld tijdens en na de Japanse bezetting te 

gedenken.  

Dit jaar is het thema van de herdenking: Wonden die 

blijven. Sommige trauma’s die mensen opliepen in de 

verschrikkelijke oorlogstijd werken door ook bij de 

volgende generaties. Kinderen zagen soms gedrag bij hun 

ouders dat ze moeilijk konden duiden, zoals: geen eten 

kunnen weggooien, schrikken bij onverwachte geluiden, 

plotselinge woede-uitbarstingen, moeite hebben met 

gevoelens uiten. Dan leer je op een vanzelfsprekende 

manier van jongs af aan om ‘de tekens te verstaan’ van 

het trauma dat er onderhuids nog is. Het is troostvol als 

anderen die trauma’s snappen, maar het verplaatst ze ook 

deels naar een volgende generatie. Tegelijk kunnen we 

oog blijven houden voor de enorme veerkracht van de 

overlevers van de oorlog: ondanks de soms minimale 

ontvangst in Nederland, wisten ze zich een bestaan op te 

bouwen. Een wond gaat dicht, maar laat een litteken 

achter. En als je daar aan komt, voel je weer even die 

pijn. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zullen sommige 

verhalen gedeeld worden met woorden. Andere zullen 

door muziek, stilte, poëzie, worden wakker gemaakt. 

Namens de gemeente Stichtse Vecht zal burgemeester 

Reinders spreken. Daarna kan men naar voren  komen 

om een kaars te ontsteken en/of een bloem in een vaas te 

plaatsen. Na de bijeenkomst in de Pauluskerk wordt bij 

het oorlogsmonument naast de Pieterskerk een krans 

gelegd. U bent van harte welkom op donderdag 15 

augustus om 15.00 uur in de Pauluskerk, Straatweg 37 te 

Breukelen. 

Namens de voorbereidingsgroep, 

Joukje van der Velde 

 

 

 

 



 
 8 

“Tijd verglijdt” 

Aan de Zuidzijde van de Pieterskerk (de kant van 

uitvaartcentrum van Dijk) heeft hoog aan de gevel altijd 

een zonnewijzer gehangen. Bij de laatste grote restauratie 

van de Pieterskerk in 2007 is die opnieuw geschilderd 

maar een aantal jaren geleden is hij bij een storm naar 

beneden gekomen en heeft daarna in de toren gelegen. De 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk wil de zonnewijzer 

laten restaureren en uiteindelijk weer terug laten plaatsen 

op de plek waar die hoort. Hierbij doen we een oproep of 

er nog mensen zijn welke een foto hebben waarop de 

zonnewijzer zichtbaar aan de Pieterskerk bevestigd is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan 

Winkel Tel: 0346-241144 of j.winkel@hetnet.nl Een 

eventuele financiële bijdrage hiervoor kunt u overmaken 

op reknr. NL27 RABO 0324 2763 89 t.n.v. Stichting 

Vrienden van de Pieterskerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KlimaatGesprekken workshopreeks  
vanaf 12 september in het Bonifatiushuis in Breukelen 

Eind vorig jaar waren Ralph van Elburg en Martine 

Kruiswijk aanwezig bij de kerkenconferentie Stichtse 

Vecht om te delen over het verduurzamen van kerken en 

de kerkgemeenschap. Martine deelde onder andere over 

verborgen Impact en dat we vaak meer kunnen doen dan 

we denken als mens. Er waren veel enthousiaste reacties 

en gemeenteleden die hier wel iets mee wilden doen. 

Vanuit hier ontstond het idee om een workshopreeks 

KlimaatGesprekken te organiseren in Breukelen en nu is 

het zover. 

In zes avonden duiken we met een kleine groep het thema 

klimaatverandering in. Wat doet klimaatverandering met 

jou en vooral hoe kan je er in je eigen leven mee aan de 

slag. Dit doen we door te kijken naar mogelijkheden om 

je voetafdruk te verkleinen op de thema’s wonen, 

voeding, reizen en consumeren. We doen dit op een 

speelse manier met hoop, humor en 

handelingsperspectief als uitgangspunten. 

Ook gaan we aan de slag met je handafdruk: hoe kan jij 

anderen inspireren om ook stappen te maken als je dit 

wilt. Je krijgt tips en oefent om op een positieve manier 

het gesprek aan te gaan over klimaatverandering. Er moet 

niks en jij kiest welke bij jou het beste passen voor het 

maken van klimaatvriendelijkere keuzes. Voorkennis is 

niet nodig, wel de wil om aan de slag te gaan. We hebben 

meer impact dan we denken en elke stap telt. 
 

Praktisch 

Donderdagavond van 19.15 – 21.30 op de volgende data: 

12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november 

Locatie is het Bonifatiushuis in Breukelen 
 

Voor het lees- en werkboek wordt een bijdrage van 60 

euro gevraagd; mocht je dit niet op kunnen brengen, maar 

wel mee willen doen, neem dan contact op met Martine 

via martine@martinekruiswijk.nl.  

Ook voor alle andere vragen kan je bij haar terecht. 

Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht op 

www.klimaatgesprekken.nl 
 

Collective Memory – Nawras & Lujain Nahar 

17 augustus t/m 15 november 2024 Pauluskerk 

Een tentoonstelling van twee Syrische broers over de 

invloed van geschiedenis op onze gedachtes en levens. 

‘Geschiedenis is geen ver verwijderd concept, maar een 

eigentijdse kracht die ons begrip vormgeeft. Het is het 

ware beeld van het eeuwigdurende heden, waarin 

verleden, heden en toekomst samenkomen.’ 

Beide broers zijn geïnspireerd door natuur, cultuur en 

historische symbolen. Dit resulteert in tijdloze 

kunstwerken waarin vaak over het hoofd geziene 

aspecten van ons erfgoed uitgelicht worden.  

De werken worden opgebouwd met verschillende 

technieken en materialen, om eindeloos overlappende 

lagen te creëren en daarmee een perfecte weergave van 

die duizend jaar oude geschiedenis te boetseren. Het 

nodigt de kijkers uit om na te denken over 

onbeantwoorde vragen en gedachten.  

www.naharart.com  
 

Galatea Foundation 

De Galatea Foundation is opgericht in 2018 door Jaap 

Versteegh en Joke van Veen. Zij zijn eigenaar van 

Kunsthandel Pygmalion in Maarssen-Dorp. De 

foundation is ontstaan uit een gezamenlijke passie van 

Jaap en Joke voor de kunst en de muziek, en zij zijn 

begaan met het huidige vluchtelingenvraagstuk. Vanuit 

deze betrokkenheid willen ze met deze foundation 

kunstenaars met een migratieverleden en getalenteerde 

maar minder gefortuneerde musici een podium  geven in 

Nederland. De foundation stimuleert integratie van 

kunstenaars door hen in hun nieuwe vaderland de 

mogelijkheid te bieden hun kunst te realiseren en te 

presenteren. De kunstcommissie is blij, dat twee Syrische 

broers in dit kader in de Pauluskerk hun werk komen 

presenteren. 

 

mailto:j.winkel@hetnet.nl
mailto:martine@martinekruiswijk.nl
http://www.klimaatgesprekken.nl/
http://www.naharart.com/
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Rondleiding expositie Jacolien de Jong 

Vrijdag 16 augustus, start 14:00 uur, Pauluskerk, 

Straatweg 37  Breukelen. 

Jacolien zal u die middag rondleiden langs haar expositie 

“Wij Zijn Natuur” 

In haar werk verbindt ze mens en natuur. De 

verwantschap tussen mens en natuur is een spanningsveld 

en voor Jacolien een onuitputtelijke bron van inspiratie. 

U bent van harte welkom. 

 

Alphacursus vanaf 19 september in Maarssen 

Heb je een minuutje? Dan vertellen we je graag supersnel 

wat Alpha is! Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je 

samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. 

Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, 

gevolgd door een inleiding over het christelijk geloof en 

de kleine groep. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: 

waarom en hoe?’, je ontdekt op een laagdrempelige en 

gezellige manier de basis van het geloof. Na de inleiding 

ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over 

het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te 

gek: de kleine groep is de plek waar je álles mag delen. 

En dat is Alpha! Een plek waar alle verhalen 

samenkomen, waar je alles mag zeggen, ongetwijfeld 

nieuwe vriendschappen maakt én (volgens 92% van de 

deelnemers) sowieso een goede tijd hebt. 

Alpha duurt tien weken, waarin een hele zaterdag en is  

 

 

 

 

 

gratis. We beginnen op 19 september in het parochiehuis 

De Eenhoorn aan de Breedstraat 1 in Maarssen. 

Onderaan dit bericht vindt u het volledige schema. 

De cursus wordt georganiseerd door de kerken in 

Maarssen en deze cursus wordt gegeven door mensen van 

de Ontmoetingskerk en de H. Hart kerk. 

Aanmelden? 

Je kunt je aanmelden bij: Marie Erlings (06-15379215) of 

ds Dick Luijmes (06-53694234) of alphacursus@hhart-

maarssen.nl 
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GroeneKerken-dag 

12 oktober, 10.00-16.00 uur  

Geertekerk (Geertekerkhof 23) in Utrecht. 

 

Thema: Omdat de schepping roept om een kerk die zorg 

draagt 

Zijn jullie al een groene kerk of overweeg je om je aan te 

sluiten bij het netwerk van groene kerken? Ben je op 

zoek naar inspiratie en bondgenoten? Kom dan naar de 

GroeneKerken-dag! Hier ontmoet je honderden 

kerkvergroeners en kun je je laten inspireren én jouw 

eigen verhaal met anderen delen. Er zijn workshops die 

jou en je kerk verder helpen, muziek van Schrijvers voor 

Gerechtigheid, creativiteit en saamhorigheid en natuurlijk 

een heerlijke lunch om met elkaar van te genieten. 

Tijdens de GroeneKerken-dag zal een gedeelte van 

de expositie ‘Heel de Aarde’ van ArsProDeo getoond 

worden.  

Kosten €34,50 (inclusief koffie/thee, lunch en borrel na 

afloop) 

Voor meer informatie over het programma en 

workshops: www.groenekerken.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graceland  festival 

Van 15 tot en met 18 augustus kun je op Scouting 

Landgoed Zeewolde weer genieten van artiesten, vieren, 

verstillen en verbinden op het Graceland festival. Het 

thema van dit jaar is “Heel de tijd”. 

Met het thema 'Heel de tijd' legt Graceland dit jaar de 

nadruk op hoe alles wat we doen een voortzetting is op 

wat al was. Op Graceland is plek voor alle generaties, om 

te verbinden en te vieren. In muziek, kunst en lezingen 

worden onderwerpen aangesneden als klimaat, 

eenzaamheid, seks, armoede, christelijke spiritualiteit en 

(mentale) gezondheid. Het jaarthema ‘Heel de tijd’ 

nodigt je ook uit om op zoek te gaan naar jouw plek in 

deze tijd. 

Ga voor alle informatie, het programma en tickets naar 

de website van Graceland 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

 

https://arsprodeo.nl/
http://www.kerkomroep.nl/

