Zaterdag 6 juli 2024, 25¢ jaargang no. 10

A2 KERKNIEUWS

< Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 7 JULI 2024
10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

Collecten: 1. PKN Pastoraat Nederland
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 14 JULI 2024
10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse
19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. St. de Herberg
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 21 JULI 2024
10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort
16.00 uur: Evensong - Ds. A.W. Aarnoutse
Collecten: 1. Mercy Ships

2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening
ledere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 7 JULI 2024
10.00 uur: Ds. G.J. van Meijeren, Vlaardingen
Collecten: 1. PKN Pastoraat Nederland

2. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: J. den Hartog tel. 06-54302974
Kinderkerk: alle groepen

ZONDAG 14 JULI 2024
10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen
Collecten: 1. St. De Herberg

2. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837
Kinderkerk: Groep 1-3

ZONDAG 21 JULI 2024
10.00 uur: Cand. C. Visser, Amsterdam
Collecten: 1. Mercy Ships

2. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: Fam. Atsma tel. 06-16924549
Kinderkerk: Groep 1-3

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 5 juli 16.45 uur: Drs. M. Hekman-Klapwijk
Vrijdag 12 juli 16.45 uur: Dhr. J. van Os

Vrijdag 19 juli 16.45 uur: Dhr. F. Langelaar

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-
ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 1 juli voor 18.00
uur.

AGENDA

-Vrijdag 5 juli 12:45 uur Pieterskerk
Marktconcert Willeke Smits
-Zondag 7 juli 15:00 uur Pauluskerk
Orgelconcert Jan Pieter Karman

MEDITATIE

Meditatie ‘het religieuze leven’

‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,

leesbaar voor mensen als zijn erfenis.

Ons leven mag zich voluit laten lezen,

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.’LB 976: 1 naar
2 Korinte 3

Steeds weer opnieuw kunnen teksten en verhalen je
raken. Ook bekende bijbelverhalen gaan soms zomaar op
een onverwachte manier voor je open. Zoals kunst je ook
raken kan. Hoe komt dat? En hoe ‘werkt’ dat?
Theologisch gedacht, zou je zeggen: dat komt door Gods
Geest. Paulus kan daar ook over uithalen, in een brief:
‘want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’ (2
Korinte 3: 6). De context van deze zin is de polemiek die
hij voert om zijn eigen positie als apostel te verdedigen.
Hij vliegt wel een beetje uit de bocht, lijkt me. Alsof het
oude verbond voorbijgegaan is — dat met Israél — en het
nieuwe gekomen is — het verbond in Christus. Het is de
kunst om daar genuanceerd mee om te gaan, zeker nu, in
deze tijd van het conflict in het Midden-Oosten. En meer




nog, op het moment dat Paulus daarover schreef, toen in
zo ongeveer het midden van de jaren ’50 (lees Fik
Meijer, Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome),
was er nog nauwelijks een ‘christendom’ naast het
‘jodendom’ ontstaan zoals we het nu kennen. Maar een
interessant voorbeeld van hermeneutiek (de theorie van
interpretatie) is het zeker wel.

Hoe kan een tekst opeens zo van betekenis worden, dat je
geraakt wordt en dat je er rijker van wordt, er ‘zin’ in
ziet? Dat is het gelijkwaardige spel van tekst en lezer. De
‘tekst’ immers is ook vrucht van leven, zoals de ‘lezer’
ook haar/zijn levensverhaal heeft. Geloofsteksten zijn
daarin niet anders dan gewone teksten. Gewone mensen
zijn daarin ook niet anders dan ‘geloofsmensen’. Dit
inzicht kan heel bevrijdend zijn voor mensen zoals u en
ik. Er is geen sprake van ‘boven’ (de norm van de
traditie) en ‘onder’ (de mens). Die opvatting kan
geloofsgesprekken wel eens wat blokkeren, wat heel
jammer is. Maar iedere ontmoeting van Jezus in het
evangelie laat zien dat hij opteert voor de
gelijkwaardigheid van ieder mensenkind. Gewone
ontmoetingen kunnen verwijzen naar geloven in God.
Liever dan de wat boute gedachte van Paulus, doen we er
goed aan de bijbelse teksten te ontvangen als woorden en
verhalen, waarin mensen zich hebben uitgedrukt, hun
leven, hun vragen, hun zorgen — denk aan de Psalmen,
maar net zo goed aan de evangelién en zeker de brieven!
— zoals wij dat zelf ook doen. ‘Toen en nu’ liggen dicht
bij elkaar. Mensen veranderen in 2000 jaar niet zo veel.
Mensen van toen en mensen van nu staan voor dezelfde
levensvragen. En in het proces van lezen en begrijpen is
de Geest net zo werkzaam, nu zoals toen.

Zonder een ieder van ons ‘op te hemelen’, ontmoeten wij
elkaar als ieder een mens — een verhaal van Gods Geest.
Dat geeft toch een bijzondere kwaliteit aan ons ‘mens-
zijn’. Wij zouden er goed aan doen, daar altijd voor open
te staan.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

WIJKGEMEENTE
PIETERSKERK

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;
in geval van crisis bereikbaar op

S ey ‘ - 06 22 888 505 (ook whatsapp)

e 12 Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
'9;;{ \% tussen 11.00 en 12.00 uur

(consistoriekamer Pieterskerk)

5

Scriba: vacant

email: scriba@pieterskerk.info
Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Kerktelefoon:

Bij de diensten

Het kerkelijk hoogseizoen is op een positieve toon
afgesloten en voor menigeen staan de vakanties voor de
deur! Gelukkig is het onze preekvoorziener weer gelukt
het zomerrooster rond te krijgen.

Op zondag 7 juli zal ds. G.K. van Meijeren uit
Vlaardingen de dienst leiden.

De 14¢ juli gaat ds. D.M. Van der Wel uit Zoelen de
gemeente voor.

Zondag 21 juli wordt de dienst geleid door cand. C.
Visser uit Amsterdam.

Wees weer van harte welkom in de dienst én na die tijd
voor een kopje koffie of thee en een praatje in het koor
van de kerk!

Uit de gemeente
Er zijn geen berichten uit de gemeente. ledereen een
mooie zomer gewenst!

Broecklandkring “Vrede op aarde”: een terugblik

“Zijn we achteraf blij met de keuze voor dit boek?” Op
een extreem zonnige zomeravond blikken we in de tuin
van de pastorie met elkaar terug op afgelopen seizoen. De
knutten vliegen ons om de oren, maar de gezelligheid laat
zich niet drukken. Laten we eerlijk zijn: het boek van
Stefan Paas Vrede op aarde. Over heil en redding in deze
tijd. was soms best een hele kluif! Hadden we eerst het
laatste hoofdstuk gelezen, dan hadden we misschien beter
begrepen waar de auteur naartoe wilde. Vele
hoofdstukken ~ wijdt hij aan het “piétistisch
bekeringsdrama”: de beweging van zonde naar bekering,
genade, verlossing en verzoening. Zijn eigen biografie is
daarbij vertrekpunt. VVoor de gemiddelde Nederlander
anno 2024 is dat heilsdrama een beweging waar men
eigenlijk de toegang niet meer toe heeft, waarvoor de taal
ontbreekt. Paas stelt er ook vraagtekens bij. Dit schema
dat eeuwenlang de norm was en de drijfveer voor menig
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zendeling (zieltjes winnen!) is wel heel erg gericht op het
individuele heil. Bovendien kwam de lat met die
bekeringservaring zo hoog te liggen, dat velen dachten
dat het geloof “niet voor hen” was. Heeft dit de
secularisatie niet in de hand gewerkt? Moeten we dat heil
niet veel breder zien? Het begrip Shalom (Gods
alomvattende heil/ vrede) is waar hij naartoe werkt. Het
draait niet alleen om het individuele en verticale
heil(tussen jou en God), maar ook om het horizontale, het
samen met elkaar en met de Schepping deelgenoot zijn
aan de missie van God (Missio Dei) met als einddoel:
Shalom. Dat laat zich niet alleen denken vanuit
theologische structuren en theorieén over redding (van
bovenaf) maar ook vanuit het geleefde leven waar we
elke dag in ploeteren (van onderop). Niet verlossing uit
de zondige schepping, maar de wereld nieuw maken,
leven richting de belofte van het Koninkrijk. Is niet op de
“akkers” van liefde, gerechtigheid en verzoening Shalom
te vinden? Daar waar christenen werkelijk priesters
worden “in Christus”, bemiddelaars van Gods verbond
met heel de Schepping — mens, dier, natuur — werkend
richting verzoening, en in verzet tegen de krachten die
Shalom tegenwerken? U merkt het al beste lezer. Het 400
pagina’s tellende boek zit vol lagen en laat zich moeilijk
samenvatten. Onderweg raakten we de auteur soms kwijt
in wollig taalgebruik, maar uiteindelijk komt het allemaal
samen in een oproep en belofte: gelukkig zijn de
vredestichters! We sloten de avond af met de vraag hoe
we in onze gemeenschap ons meer als priesters in kunnen
zetten op de akkers van liefde, gerechtigheid en
verzoening, zélf meer deelgenoot kunnen worden van de
belofte en Shalom. Als het lukt ons door die vraag aan te
laten spreken, is er letterlijk en figuurlijk een wereld
gewonnen.

ds. Mariélle Rodenburg

In september maakt de Broecklandkring de start met een
nieuw boek, een klassieker dit keer: Onversneden
christendom, van C.S. Lewis. De Broecklandkring is een
kring voor de mensen die zich in onze gemeenschap
relatief jong voelen — vult u zelf maar in of u zich daarin
herkent en wees van harte welkom! Ook geinteresseerden
van buitenaf zijn welkom! Houd Kerknieuws in de gaten
voor de startdatum.

Van onder de toren

Met een zucht sluit ik de voordeur achter me, terwijl ik
met een hand ons hondje Bobby in bedwang hou. Het zou
niet de eerste keer zijn dat hij zomaar de straat op schiet
vanuit een open deur! Vrolijke stemmen verdwijnen naar
de achtergrond. Na de laatste keer “verdiepingsgroep”
vanavond met de oudere jeugd zit het er nu dan écht op.
Het is vakantie! Of nouja, het werk is natuurlijk nooit
helemaal af. Tot mijn schrik bedenk ik me dat ik me had
voorgenomen de kopij voor Kerknieuws af te maken voor
het weekend. Dus daar zit ik dan toch maar weer, onder
de toren — aan mijn blik onttrokken door weelderig groen
— waar in de schemering het witte licht van mijn Word
document de ogen doet prikken. Toch wilde ik nog een
stukje schrijven. Het is al even geleden, dat de laatste

“Van onder de toren” verscheen. Voor de leuk heb ik het
eerste stukje er nog eens bij gepakt, in het Kerknieuws
van november 2023. Grappig om te lezen over hoe mijn
man en ik aan het wennen waren aan Breukelen en onze
nieuwe rol. Wat is er veel gebeurd in een jaar. Wat ben ik
dankbaar voor alle mensen die ik mocht ontmoeten, de
£ verhalen en zorgen die
§ me werden
toevertrouwd, het
Woord dat ik vanuit
mijn ambt  mocht
brengen. Bij mijn
intrededienst  vorige
zomer ging het over
het “warme bad” dat
de gemeente kon zijn.
Sommigen reageerden
verbaasd; niet voor
iedereen  voelt de
gemeente zo, daar
kwam ik achter. En zo
werd dat voor mij een
belangrijk streven afgelopen jaar: dat we het goed hebben
als gemeente met elkaar! Ik ben blij te zeggen dat ik niet
terug hoef te komen op mijn woorden in die bewuste
dienst. De gemeente voelt voor mij, voor ons, nog steeds
als een warm bad. Ik heb veel bewondering voor hoe
iedereen zich inzet voor onze gemeenschap. Petje af!
Nu de vakantie aanbreekt is het voor mij (eindelijk) tijd
te vertragen, terug te blikken, en uiteindelijk ook vooruit
te kijken. 1k merk dat ik daar aan toe ben. Mijn
voornemen is komend jaar dicht bij de kern te blijven van
wat het betekent uw dominee te mogen zijn, dicht bij u te
blijven, in Christus. In augustus ben ik er weer. Heel
graag tot dan! Een heilzame zomer gewenst! Hartelijke
groet, ds. Mariélle

IHlustraties

Excursie naar het Holocaust museum
T oo

¥




Een geslaagde vrijwilligersmiddag met zon, shacks en
een quiz!

Zending

Aanstaande zondag, 7 juli, hoopt Foka van de Beek in onze
dienst aanwezig te zijn. Zij zal iets vertellen over haar werk en
na de dienst is er gelegenheid om met haar kennis te maken
tijdens de koffie in het koor. Gastvoorganger is ds. Geert van
Meijeren uit Vlaardingen. Hem kennen we nog uit de tijd dat
hij predikant was in ’s Gravenland. Het zou fijn zijn als we met
velen haar kunnen verwelkomen.

Hieronder stelt Foka zichzelf wat nader aan u voor:

Wie ben je?

Mijn naam is Foka van de
Beek en ik ben in 2019
door de GZB uitgezonden
naar Bulgarije. Na mijn
studie theologie heb ik
onder andere op het
kantoor van de GZB
gewerkt, was ik docent aan
het Hongaarse
Theologisch Instituut in
Roemenié en  daarna
stafmedewerker bij de

Nederlandse Zendingsraad.

Wat doe je?

Door evangelisatiewerk van vrouwen zijn er in ongeveer
tien dorpen rond Burgas in Zuid-Bulgarije huisgemeenten
ontstaan. Mijn taak is om deze gemeenten verder toe te
rusten op het gebied van Bijbelkennis en
gemeenteopbouw. Ook ben ik betrokken bij diaconaal
werk in deze gemeenten. Ik leg contacten met andere
kerken om te zien welke vragen en mogelijkheden er zijn
op het gebied van toerusting. In Bulgarije behoort slechts
ongeveer één procent van de bevolking tot een
protestantse kerk. Veel kerken zijn klein en kwetsbaar. In
samenwerking met de mensen daar, hoop ik op deze
manier bij te dragen aan versterking van de gemeenten op
theologisch en organisatorisch gebied.

Wat drijft je?
Van jongs af aan wilde ik in de kerk en zending werken,
omdat ik het Evangelie van Gods liefde en vergeving in
Jezus Christus door wilde geven aan anderen. Dat is de
reden van mijn studie theologie. Ik ben dankbaar dat ik
de mogelijkheid heb om samen met andere christenen te
werken in evangelisatie en toerusting.

De zendingscommissie

Giften
Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 20 voor
onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIUKGEMEENTE
PAULUSKERK

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,

= ¥

V Schepersweg 202, 3621 JR

/ Breukelen, tel. 06 83602282,
f

hcbomas.1@kpnmail.nl

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl
pauluskerkbreukelen.nl

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Scriba:

Kerkelijk buro:

Website:
Kerktelefoon:

Vieren in de zomertijd

Komende zondag 7 juli verwelkomen we ds Bram Snheep.
Ik moet dan toch altijd even denken aan de Harry-Potter-
films... een gezegende dienst toegewenst. Zelf zal ik
voorgaan in de Ontmoetingskerk te Wilnis. Inmiddels
heb ik begrepen dat de protestantse gemeentes te
Vinkeveen en  Wilnis via een gezamenlijke
beroepingscommissie op zoek gaan naar een predikant.



Op zondag 14 juli reikt het oecumenisch leesrooster ons
een tekst aan met wel wat zomers uitzicht: Marcus 6: 6b-
13 over de uitzending van de 12, twee aan twee, naar
mensen toe op zoek naar gastvrijheid en zegen. Het
aardige van het Marcusevangelie is dat de rol van de
leerlingen steeds meer groeit: ze worden ingeschakeld in
het werk van Christus, als ‘partners in Gods schepping’.
Het koninkrijk van God kent geen toeschouwers, wel
deelnemers.
Zondag 21 juli zal ds. L.Schoonderbeek uit Amersfoort
voorgaan.
De overstapdienst van de groep 8-ers, van
kindernevendienst naar 12+ is verschoven naar zondag
25 augustus. En dat is eigenlijk ook wel aardig, als een
‘opmaat’ voor het nieuwe seizoen.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

In en uit de gemeente

Op 16 juni overleed ons gemeentelid Wim (Willem
Gerrit) Branderhorst (Maarsseveen, 14 augustus 1935).
Thuis en ondanks de leeftijd, 88 jaar, toch onverwacht.
De familie liet op de kaart drukken: ‘Ik heb mijn laatste
marathon gelopen. Vaarwel’. Het aanvaarden van zijn
plotselinge sterven zal zeker tijd nodig hebben. De
familie, echtgenote Adrie, en de kinderen Willy en John,
Tom en Petra, Wim en Ingrid, André en Monique, Fred
en Eveliene en Klein- en achterkleinkinderen namen op
maandag 24 juni afscheid van Wim in de Aula van de
Alg. Begraafplaats aan het Zandpad. Wij wensen de
familie Gods kracht en troost toe in het leven met gemis.

In en Uit de Gemeente
Afgelopen tijd heeft de vlag uitgehangen en gewapperd
voor Niels Karsemeijer, Quirine Wattimury en Diana
Hilhorst. Zij zijn allen geslaagd voor hun examen!
Namens de Pauluskerk gefeliciteerd en veel geluk en
wijsheid voor de toekomst met al dan niet een
vervolgopleiding.
Inmiddels hebben de geslaagden van de Pauluskerk een
kleine attentie ontvangen. Het kan zijn dat er nog iemand
binnen de wijkgemeente geslaagd is voor een examen
waarvan wij geen weet hebben. Als dat aan de orde is,
geeft het dan even door aan mij (Henk Bomas, 06-
83602282 hcbomas.1@kpnmail.nl) zodat wij jou ook
kunnen feliciteren en de attentie kunnen afgeven.

Namens het pastoraat,

Henk Bomas

We leven mee met de gemeenteleden in stil verdriet of in
periode van herstel. Soms wacht er nog een uitslag.
Wensen wij elkaar in zulke situaties bemoediging en
troost van de Eeuwige.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Op zondag 30 juni, na de mooie Choral Evensong, sloot
de Cantorij het seizoen af met een drankje op
Keizerskroon 5. En we keken al even vooruit naar het
nieuwe seizoen. Wie het leuk vindt om eens mee te
repeteren en te zingen in een dienst is van harte welkom.

En op woensdagmiddag 3 juli genoten de vrijwilligers,
betrokken bij het Pastoraat, van een gezellige High Tea,
ook op Keizerskroon 5. Gastvrijheid is een goede waarde.
Dank voor ieders inzet!

Vakantie

U leest ook bij het deel van de berichten van de
Pieterskerk over de vakantie van collega Mariélle
Rodenburg. Fijn dat we hierin elkaar tegemoet kunnen
komen. Mijn vakantie vangt aan op maandag 15 juli en
duurt 11 augustus. Tijd om de zomer te genieten na een
toch wel anders gelopen seizoen dan gedacht. De zon
geeft licht en kracht, de tijd ontspanning.

Graceland Festival — Zeewolde 15 — 18 augustus
‘Er is volop ruimte om te zoeken, te vieren en te
experimenteren’
Als jongvolwassene bezocht ik meerdere malen het Flevo
Totaal Festival, georganiseerd door Youth-for-Christ. De
mix van geloof en maatschappelijke betrokkenheid
boeide mij, en natuurlijk konden wij ons ook goed
vermaken bij de concerten ’s avonds. Na allerlei
alternatieve locaties is het festival, sinds enkele jaren
‘Graceland’, terug in de polder.
Het thema is ‘Heel de tijd!” in de gedachte: De wereld is
niet bij ons begonnen. De tijd is groter dan deze tijd. In
het geheel van de geschiedenis zijn wij maar een heel
klein stipje en is ons verhaal maar een heel klein stukje.
Toch zijn wij als mensen anno nu volwaardig onderdeel
van Heel de tijd, met al zijn schoonheid, wonden en
uitdagingen.
Om over na te denken. En om verder te kijken:
gracelandfestival.nl
Het lijkt me leuk om één dag ernaartoe te gaan. En wie
nieuwsgierig is kan zich melden, dan gaan we samen!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

KERKRENTMEESTERS

Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Geschenk voor de Pauluskerk

Een praktisch, maar ook symbdlisch afscheidsgeschenk,
ontvingen we van Eef en Henk Stegeman-Bijker.

Toen zij indertijd op hoge leeftijd nog verhuisden van
Middelburg naar Maarssen, voelden zij zich welkom en
gastvrij opgenomen in de Pauluskerk gemeente.

Daar waren zij heel gelukkig mee en dankbaar voor.

In het kader van gastvrijheid, een kopje koffie, thee, een
drankje, speelt het keukentje onder de toren een
belangrijke rol. Om dat wat comfortabeler te maken
kregen we een warmwaterboilertje met tijdsklok cadeau.
We gaan het met plezier gebruiken!
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DIACONIE

Diaconie collecte zondag 7 juli- PKN Pastoraat
Nederland
Preken in gebarentaal

Preken in gebarentaal

&M, protestantse

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen
in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele
dovenwereld is een totaal andere dan de horende
woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse
Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal
opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg
met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met
gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het
Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed
mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder
dove mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt
de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal
pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat. Meer
informatie op kerkinactie.nl/collecterooster. Help je mee
om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

Diaconie collecte 14 juli — St. de Herberg

. -
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM [ ,A'-;"‘

B
Voor wie? _.

ledereen die beschutting zoekt in de storm van het leven.
Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid,
overbelasting, somberheid, verwerken van verlies,

dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen
relaties.

Wat bieden wij?
Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een
geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle
aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij
jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma,
retraite of kom-op-adem.

-

Steun het werk van De Herberg
De Herberg is voor de exploi-tatie afhankelijk van giften
van diaconieén, par-ticulieren en andere donoren. De
Herberg is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Het
beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te
houden. Help je / helpt u mee?

Diaconie collecte 21 juli— Mercy Ships

A

Mercy
Ships

Medische zorg voor ieder mens
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuis-schepen
bemand met vrijwilligers die de armste landen van de
wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde
op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien.
Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol
schepen meer dan twee miljoen mensen in
ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie,
elk patiént, brengen ze die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in
de vaart — de Africa Mercy. Het grootste particuliere
varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om
mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Waarom een schip?

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150
km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de
beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die
ze nodig hebben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope
manier om het grootste deel van de wereldbevolking met
ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt
een beschermde en schone omgeving om de kans op
infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en
er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust,
bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren
om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.


http://pdcdeherberg.nl/voor-wie/
http://pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/

Programma’s

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal
medische programma’s en training & voorlichting. U
kunt hier meer over lezen op www.mercyships.nl

De collecte van harte bij u aanbevolen om dit zeer nuttige
en waardevolle werk te ondersteunen.
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STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
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Voedselbank
ledere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-
selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het
zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-
pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat
kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc.
Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-
len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk
stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het
weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

GEZAMENLIJKE
BERICHTEN

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 5 mei

Wijkkas 94,20

Zondag 12 mei

Wijkkas 88,00

Zondag 26 mei

Wijkkas 103,30

Zondag 2 juni 2024

Wijkkas 164,30* 135,00
Zondag 9 juni 2024

Wijkkas 120,75 194,00
Zondag 16 juni 2024

Wijkkas 108,40 130,00
Zondag 23 juni 2024

Wijkkas 93,85 173,00
Zondag 30 juni 2024

Wijkkas 97,45 160,00

*Incl. gift van € 10,=

Vakanties predikanten

In de zomerperiode zullen ds. Mariélle en ds. Bram-
Willem bij afwezigheid elkaars taken waarnemen in
crisissituaties en bij sterfgevallen. In de maand juli is ds.
Mariélle t/m 15 juli niet beschikbaar, de tweede helft van
juli alleen in bovengenoemde gevallen. Ds. Bram-Willem
is afwezig van 15 juli t/m 11 augustus. Beide predikanten
wensen u een goede zomer!

Markconcerten gaan weer van start

Ook dit jaar worden er weer marktconcerten gehouden in
de Pieterskerk in Breukelen, georganiseerd door de
Stichting Vrienden van de Pieterskerk.

Zoals al vele jaren kunnen bezoekers van de markt in
Breukelen gedurende een half uur genieten van het
historische Béatz orgel in de Pieterskerk.

Een keur aan organisten zal een grote verscheidenheid
aan orgelwerken ten gehore brengen.

De concerten vinden plaats iedere vrijdag in de maanden
juli en augustus van 12.45 tot 13.15 uur. De toegang is
vrij, maar aan het eind wordt een bijdrage gevraagd voor
de onkosten.

Vrijdag 5 juli a.s. geeft Willeke Smits de aftrap. Zij is al
eerder te gast geweest in de concertserie en we zien uit
naar een mooi concert.

Hartelijke Welkom!

Orgelconcert Pauluskerk zondag 7 juli

Zondag 7 juli in de Pauluskerk om 15.00 uur. Werken uit
de Noordduitse barok van Dieterich Buxtehude en Georg
Bohm.

Van Buxtehude zijn drie basso ostinatowerken de
Passacaglia in d en de beide Ciacona’s, in ¢ en in c.

Basso ostinatiewerken bestaan uit een reeks variaties
boven een steeds herhaald basthema.

De Passacaglia in d-klein is een beroemd werk. Het
bijzondere is dat er 3 maal wordt gemoduleerd: naar F-
groot, a-klein en dan weer terug naar d-klein. De Ciacona
in e-klein heeft een tamelijk ingetogen, zangerig karakter.
Die in c-klein is een markant werk, bedoeld voor plenum
(het ‘volle’ orgel), met daarbinnen ook kleinere
registraties.

Verder van Buxtehude drie Canzona’s. Dat zijn korte
meerdelige werken die een fugatische opzet hebben
(‘fugatisch’ d.w.z. het thema komt telkens terug op
verschillende toonhoogtes).

Van Bohm 3 koraalbewerkingen. De orgelverzen over
Herr Jesu Christ dich zu uns wend (lied 209).
Orgelverzen werden gespeeld in een alternatimpraktijk
van gezongen en gespeelde liedverzen. Je kunt deze
‘verzen’ zien als een reeks koraalbewerkingen. De
koraalfantasie over het paaslied Christ lag in
Totesbanden (lied 618): zo’n fantasie behandelt elke
koraalregel afzonderlijk. De meeste hebben een
fugatische opzet, maar de op 2 na laatste regel heeft een



http://www.mercyships.nl/

lamentokarakter. En de variatiereeks over Wer nur den
lieben Gott lasst walten (lied 905) - Bohm geldt als de
barokke grootmeester in dit genre. Bij zo’n reeks wordt
er gevarieerd over het grondthema: een rijk
geornamenteerde koraalzetting.
U bent van harte welkom op dit concert! Toegang vrij, de
collecte na afloop is bestemd voor de restauratie van het
De Koff-orgel.
Het orgel is namelijk dringend toe aan een groot en
ingrijpend onderhoud. Daarbij bestaat de hoop dat er
voldoende geld zal zijn om aandacht te besteden aan een
zwakke schakel: de Holpijp 8’. Deze stem uit 1909 is te
zwak, een euvel dat verholpen kan worden door het
register wijder te maken: 3 pijpen toevoegen, de rest
opschuiven zodat deze stem wijder en krachtiger kan
worden. Dat zou mooi zijn, want deze stem is het
basisregister van het Rugwerk, het onderste van beide
manualen (het ‘kleine’ orgel aan de voorkant).

Jan Pieter Karman

Projectleden gezocht

Wij, projectkoor "Excelsior Nieuw", zijn op zoek naar
projectleden voor een klein oratoriumkoor.

De stukken die wij gaan zingen zijn:
Ave Verum Corpus WA Mozart
Laudate Dominum WA Mozart
Missa Quadragesimae M Haydn

Hoop dat jullie , net als wij, blij worden van dit nieuwe
perspectief.
Een positief respons kan via het onderstaande emailadres.

Een muzikale groet

Maaike, Douwe, Carla
Emailadres: maaikevanschaik-dijkstra@hotmail.com

Christendom en Slavernij

29 juni -22 september 2024

Catharijne Convent

Kom deze zomer naar ‘Christendom en Slavernij. Een
Nederlands verhaal’

Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke,
onderbelichte perspectieven, oude en nieuwe kunst hoor
je meer over de vaak onbesproken relatie tussen het
christendom en het Nederlandse Slavernijverleden.

Het christendom had een cruciale invloed op het denken
over slavernij. Zowel de voor- als tegenargumenten
waren gebaseerd op de Bijbel. Dit had een impact op
miljoenen mensen.

Lees meer:
www.catharijneconvent.nl


mailto:maaikevanschaik-dijkstra@hotmail.com
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/christendom-en-slavernij/

Theologie voor Geinteresseerden

De cursus Theologie Voor Geinteresseerden (TVG)
wordt vanaf eind augustus 2024 voor de tweede keer
aangeboden in Amstelveen na zich bijna 40 jaar in
Amsterdam te hebben afgespeeld. Oorspronkelijk gestart
binnen de Protestantse Kerk Nederland draait de cursus
nu acht jaar zelfstandig. De cursus kent 12 verschillende
vakken en vindt gedurende 8 maanden (aug. — april) elke
dinsdagmorgen van 10.00 — 13.00 uur plaats in de
Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1.

De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen.
Aan de orde komen vakken als Oude en Nieuwe
Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, Pastoraat,
Diaconaat en zes andere vakken waaronder Jodendom en
Wereldgodsdiensten. De cursus wordt gegeven door
gekwalificeerde docenten en predikanten. De cursus staat
open voor iedereen die belangstelling heeft wvoor
theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft
vooropleiding of lidmaatschap van een kerkgenootschap.
Een recente evaluatie van de cursus onder 28 cursisten
leverde een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 9,4 op. De
relatief lage kosten voor de cursus (€ 350,- dit is € 5,50
euro per les van 75 minuten) zijn te danken aan het feit
dat de betrokken docenten genoegen nemen met een
bescheiden vergoeding voor hun bijdrage en aan de
relatief lage zaalhuur in Amstelveen. Voor meer
informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of via de
mail naar de TVG-secretaris (tvg-
amsterdam@outlook.com). Op verzoek krijgt u dan een
uitgebreide studiegids toegestuurd.

Verdere informatie bij ds. A.W.Aarnoutse

Theologie voor Geinteresseerden (TVG) te
Amstelveen
Een cursus die verrast, boeit en verdiept
e driejarige cursus (ook per jaar of in delen te
volgen)
e geen vooropleiding vereist, wel interesse
e van eind augustus ‘24 — eind april ‘25 (64 lessen)
e dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur (2 lessen)
e locatie: Paaskerk, Augustinuspark 1 in
Amstelveen
e Dbereikbaarheid: tram 25 en diverse bussen
e ruime parkeergelegenheid
e kosten: € 350,- (ook in termijnen te voldoen)

Voor meer informatie en aanmelding:
www.tvg-amsterdam.nl

Geloof, Hoop en Liefde - Jacobine Geel

'‘Geloof is een reikhalzend uitzien naar een paradijs
waarvan je niet zeker bent.'

GELOOF

Zonder geloof, of laat ik zeggen zonder godsdienst, kan
ik me mijn leven niet voorstellen. Het is er altijd geweest,
op de achtergrond maar ook als dragende factor van mijn
bestaan. Dat betekent niet dat het 's ochtends het eerste is
waar ik aan denk. God is voor mij niet-ik, en geloven is
een relatie aangaan met de andere, grotere buiten mij.
Ontzag is een woord dat daarbij past. In die zin
relativeert geloof ook. Het richt mijn aandacht op de
wereld buiten mij. Soms denk ik: dat knielen van onze
voor- ouders voor een gebed was zo gek nog niet. Een
fysieke oefening van een zekere bescheidenheid. 1k kniel
niet, heb geen vaste dagelijkse rituelen. Nog niet.
Geloven heeft voor mij niet alleen met voelen en beleven
te maken. Geloof is een manier om naar de werkelijkheid
te kijken en een taak om over die werkelijkheid te praten

HOOP

Ik moet vechten voor hoop. Het is soms heel makkelijk
om te zeggen: 'Laat maar zitten. Ik maak me niet druk
meer!" Dat vind ik uitspraken die niets met hoop te maken
hebben. Hoop staat lijnrecht tegenover cynisme. Ik ben
niet cynisch, verre van zelfs. Als ik me concentreer op
waar ik ben, wie ik ben en wat ik doe, kom ik meestal
wel tot een bron waaruit ik hoop kan putten. Als het over
de grote wereld gaat, zie ik hoop als een keuze. Hoop is
niet zomaar beschikbaar. Je kunt het winnen zoals je het
ook kunt verliezen. Ik sprak eens een man die veel in
Zuid- Afrika heeft gewerkt. Hij vertelde dat hoop voor
miljoenen Zuid-Afrikanen een gevecht was, niet zomaar
een gegeven, maar een doelbewuste manier van leven.

LIEFDE

Je kunt bijna niet praten over geloof en hoop als je geen
weet hebt van liefde. De taal van geloof, spiritualiteit en
vervoering lijkt erg op de taal van liefdesliederen. Geloof
is een reikhalzend uitzien naar een paradijs waarvan je
niet zeker bent. Liefde is een ervaring die je nu al kunt
krijgen. Liefde is vrijheid. Er is een gedicht van Vasalis
over wan hoop, chaos en liefde. Daarin is iemand aan het
woord die na een lange worsteling boven komt en dan
zegt: 'lIk voel de vrijheid van een grote liefde die plaats
laat voor wanhoop en twijfel en gemis." Die regel herken
ik, want dat is liefde! Zo zit het. Ik weet niet of liefde de
belangrijkste is van de drie woorden, maar liefde zorgt
ervoor dat je geloof en hoop vol kunt houden.

1999, editie 32

Overgenomen uit: Geloof, Hoop en Liefde, rubriek uit de
NCRYV gids 1999


http://www.tvg-amsterdam.nl/
mailto:tvg-amsterdam@outlook.com
mailto:tvg-amsterdam@outlook.com

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.
Betalingen, financiéle bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o0.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (a € 20) en/of witte munten (a € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1° zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl
Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen
Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589
Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie 0.v.v. Zendingscie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89
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